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Contactblad 
 

van de Protestantse Gemeente 
te Nigtevecht 

 
www.kerknigtevecht.nl 

 

 

Zaterdag 29 juli 2023 67e jaargang, nr. 8 

KERKDIENSTEN 
Zondag 30 juli 
10.00 uur ds. J.A. Berkheij 
Collecten  : 1e Plaatselijk bijz. kerkwerk; 2e Kerk       
Koffie en Crèche: Hijmen en Gerda van Lindenberg 
 

Zondag 6 augustus 
10.00 uur ds. S. Zijlstra, Heemstede 
Collecten  : 1e Tear; 2e Kerk       
Koffie: Ria Vedder  Crèche: Henk den Hartog 

 
Zondag 13 augustus 
10.00 uur ds. J.A. Berkheij 
Collecten  : 1e Bartiméus Sonneheerdt; 2e Kerk       
Koffie en crèche: Netty Robijn   
 

Zondag 20 augustus   
10.00 uur dhr. H. van Noord, Almere 
Collecten     : 1e Plaatselijk bijz. kerkwerk; 2e Kerk        
Koffie en crèche: Jacobien Kalule 

 
Zondag 27 augustus    
10.00 uur ds. J.A. Berkheij 
Collecten     : 1e Rudolph Stichting; 2e Kerk       
Koffie: Henk Holtmanns  Crèche : Marieke van der Bijl  
 
 Zondag 3 september    
 10.00 uur ds. J.A. Berkheij 
 Collecten     : 1e Zending Youth for Christ; 2e Kerk       
 Koffie: Jos van der Linden  Crèche : Nieske Veldhuisen 
  De diensten zijn ook mee te luisteren en te bekijken via ‘Kerkdienstgemist.nl’  
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Blijdschap en nuchterheid 

Kunnen we God ooit genoeg voor u danken,  
voor alle vreugde die u ons schenkt ten overstaan van onze God? 

I Tessalonicenzen 3:9 
 
 

In de zomer mogen we soms een deel van de tijd ons werk even achter ons 
laten, terwijl we weten dat we daarna weer aan het werk gaan. De zomer is ook 
de tijd waarin het kerkelijk werk voor een deel een beetje stilligt. Is het ook een 
tijd van bezinning? Misschien ook om goede redenen te vinden om het na deze 
zomer weer eens helemaal nieuw aan te pakken, ons persoonlijk leven, ons 
kerkelijk leven en ook ons eigen geloofsleven. Of denkt u dat daar de huidige tijd 
niet zo geschikt voor is? Sinds dat de oorlog is uitgebroken in Oekraïne, de val 
van ons kabinet, de klimaatcrisis, de ontevredenheid over het overheidsbeleid, 
de inflatie en de inspanningen om ons land verenigd te houden en mensen naar 
elkaar te laten omzien, hebben we al heel wat aan ons hoofd. En er waren 
daarvoor ook al redenen tot zorgen, denk aan de vluchtelingenstromen rondom 
de Middellandse Zee, en die zorgen zijn ook niet voorbij. “Het gaat ons naar 
omstandigheden nog wel goed”,  bromt er iemand, “alleen jammer dat de 
omstandigheden op dit moment zo verschrikkelijk tegen zitten”. Kerkgroei en 
levenslustige christelijke gemeentes is iets voor Zuid-Amerika en vooral in China, 
maar hier ligt dat toch echt even anders.  
 
Nu maar even niet dus?  
 
Ik zou zeggen, ook nu wel! Niet alleen nu, maar iedere dag opnieuw. Een jaar 
lang. En daarna ook. 
Dat de levenskracht niet zomaar met de ‘omstandigheden’ te maken hebben 
lezen we in dit bijbelgedeelte. De tijd van Paulus was zeker niet gemakkelijk. 
Lees er zijn brief aan de Tessalonicenzen maar op na. Toch weet deze apostel te 
spreken over dank en over blijdschap voor God. Van Paulus en zijn gemeente 
toen, en van de jonge gemeentes in China en Zuid-Amerika kunnen we heel veel 
leren. Bij een bloeiende groep van jonge kerken in Brazilië heeft men daarom 
enige tijd geleden er eens op gelet waar de vitaliteit toch vandaan kwam. 
Sommige kenmerken zullen ons niet zo aanspreken. Zo leidt het bruisende 
kerkelijk leven ook tot conflicten en kerkscheuringen. Maar vreemd genoeg 
vormen juist al die splitsingen ook weer kernen van evangelisatie! 
Wat ook opviel was de overgave van de hele gemeente om uit Gods woord te 
leven en de oprechte belangstelling voor anderen binnen en buiten de gemeente. 
Er is werkelijke vreugde over wat met Gods hulp in een mensenleven mogelijk is.  
Misschien denkt u inmiddels: daar zijn wij als Nederlanders en Nigtevechters toch 
wel wat te nuchter voor. Wij zijn in het algemeen niet zo'n vreugdevol volkje. 
Toch is die vreugde voor Gods aangezicht over elkaar een van de kenmerken die 
ook in het geloof van de apostel Paulus en de eerste christengemeente te 
herkennen is. Het zal toch niet echt waar zijn dat we daar té nuchter voor zijn? 
 
 
 

MEDITATIE 
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Op 23 juli was er de laatste dienst met een schriftlezing volgens het rooster dat 
ook door de Spoorzoekers gebruikt wordt. Het is mooi om in de kerk dezelfde 
lezingen aan te houden. Zo kun je later als ouders en kinderen nog eens 
doorpraten en is de kans het grootst dat je elkaar begrijpt én elkaar wat te 
vertellen hebt. Maar de Spoorzoekers houden zomerpauze. Dat geeft ook ruimte 
om in de diensten andere thema’s te behandelen.  
Op zondag 30 juli zal er gelezen worden uit Mattheüs 18:12-35. Ooit was het 
Bijbelverhaal over ‘Het verloren schaap’ ook de tekst van de verkondiging voor 
mijn colloquiumgesprek, het gesprek dat ik had om toegelaten te worden tot het 
predikantschap. Maar ik meen dat er nog wel heel veel meer te zeggen is dan dat 
ik toen gedaan heb.  
Twee vragen komen uitdrukkelijk aan bod in het vervolg van de tekst, dat – 
zoals ik nu weet – met het eerste verbonden is. Hoe vaak kan en moet je 
vergeven, als een ander je werkelijk iets heeft aangedaan? Met als tweede 
vraag: hoe gaat dat dan als een ander werkelijk misbruik van je heeft gemaakt, 
je je geweldig vernederd voelt door die ander? Ik hoop er deze zondag op in te 
gaan en de Bijbel nieuw te laten horen. 
Op de zondagen 13 en 27 augustus hoop ik, als dat op tijd lukt, ook te kijken 
naar teksten die ons meer vertellen over hoe we ‘Kerk naar buiten’ zijn. Welke 
teksten er dan gelezen gaan worden kunt u ook altijd zien op de website van 
Kerkdienst gemist Nigtevecht: https://kerkdienstgemist.nl/stations/380. Via dit 
kanaal kunt u ook op vakantie of later onze diensten meemaken. 
 
 
 

 
 

In de deze weken zullen velen van ons op vakantie gaan of inmiddels zijn. We 
wensen hen een hele goede tijd toe. Maar laten we juist ook denken aan degene 
die niet (meer) op vakantie kunnen gaan. Voor hen kan deze periode juist heel 

moeilijk en stil zijn. 
De eerste weken van augustus zal ds. de Vos beschikbaar zijn voor bezoekwerk 
en pastoraat.    
 

Maak in Uw liefde ons, Heer, bereid 
voor licht en vrede in eeuwigheid! 

En dat ons leven iedere dag 
als ons gebed U loven mag. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RONDOM DE DIENSTEN 

VANUIT DE GEMEENTE 
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  COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
 
Ontvangen collecten  

Ochtendcollecte 
Ochtendcollecte 
Ochtendcollecte 
Ochtendcollecte 

25 juni 
2 juli 
9 juli 
16 juli 

€   84,- 
€   90,30  
€   66,50 
€   55,50  

Stand kozijn: €266,96  
Geen giften per bank 

                                                 
   Collectebonnen 

 Vel van 20 stuks à € 0,50; € 10,-; 20 stuks à € 1,50; € 30,- en 20 stuks à  
€ 3,-; € 60,-, te bestellen door het totaalbedrag over te maken op bankrekeningnummer: NL30 INGB 0000 519 
303, t.n.v. college van kerkrentmeesters, met de vermelding van het aantal en het type bonnen 

 De bonnen kunt u bij Ina Boshuizen ophalen of worden thuisbezorgd. 
U kunt een e-mail sturen naar: penningmeester@kerknigtevecht.nl met uw bestelling. 
 
 
DIACONIE 

 
Opbrengsten collecten kerkdiensten: 
De opbrengst van de collecten is 70% voor het opgehaalde doel en 30% voor plaatselijk kerkenwerk.  
Wanneer het een zending of uitgangscollecte betreft gaat het gehele bedrag naar het bestemde doel. 

25 juni 
2 juli 
9 juli 
16 juli 
19 juli 

Zending TWR  (Trans World Radio) 
Helpt u hopen 
Pl. Bijz. kerkwerk  
Regenboog groep inloophuis 
Spelletjesmiddag 65+ 

€   65,05 
€  104,50  
€   60,50 
€   64,-                                 
€   43,-                                

Uw gift kunt u overmaken naar het rekeningnummer van de diaconie: NL59RABO0157013863, Rabobank 
Weesp. U kunt eventueel het collectedoel waaraan u wilt doneren vermelden. 
 
 
 
Bijzondere collecten in augustus 

 6 augustus Tearfund  
Tearfund werkt aan noodhulp en ontwikkeling van 
gemeenschappen. Noodhulp: omdat we werken via 
lokale kerken en christelijke organisaties 
in rampgevoelige gebieden, kunnen wij snel noodhulp 
geven bij rampen en conflicten. Ook ondersteunen we 
de wederopbouw na rampen. Daarnaast helpen we 
kwetsbare gemeenschappen om hun weerbaarheid tegen rampen te vergroten. 
Ontwikkeling van gemeenschappen: dit doen we waar mogelijk via lokale kerken. 
Wij trainen hen om met hun dorp of wijk de armoede aan te pakken. Daarbij 
maken kerk en gemeenschap zo veel mogelijk gebruik van eigen 
hulpbronnen. Zo werken we aan duurzame oplossingen. Want mensen moeten 
niet afhankelijk blijven van hulp van buitenaf. De training van lokale kerken 
gebeurt via onze partnerorganisaties. Zij dragen kennis over en begeleiden kerk 
en gemeenschap bij hun ontwikkeling. 
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 13 augustus Bartiméus Sonneheerdt  
Wij willen onze kennis en ervaring rondom toegankelijkheid inzetten en 
ontwikkelen om de samenleving toegankelijker te maken voor alle mensen die 
blind of slechtziend zijn. Wij zetten onze kennis ook in om andere 
(zorg)organisaties, gemeenten maar ook bijvoorbeeld musea, pretparken, horeca 
en stadions te adviseren over toegankelijkheid van gebouwen en ruimtes. Over 
routes (geleidelijnen en openbaar vervoer), terreinen en digitale maar ook niet 
digitale informatievoorziening. We adviseren zowel op individueel cliëntniveau als 
op overkoepelende (bouw)projecten. 
 

 27 augustus Rudolph Stichting 
De Rudolphstichting is een vereniging van ruim 900 diaconieën van de 
Protestantse Kerk in Nederland. We zijn een maatschappelijke organisatie, we 
zetten ons in voor uithuisgeplaatste kinderen. Met een klein, professioneel team 
werken we aan het realiseren van de doelstellingen van de vereniging. We 
houden kantoor in De Glind, in dorpscentrum Glindster. 
De Rudolphstichting heeft compassie voor kwetsbare kinderen en wenst dat elk 
uithuisgeplaatst kind de kans krijgt om op te groeien tot een zelfredzame en 
evenwichtige volwassene. 

 
UITNODIGING 65+ 
Op woensdag 16 augustus van 12.00 - 15.30 uur 
wordt de laatste spelletjesmiddag van deze zomer 
gehouden in/bij het Verenigingsgebouw, naast de 
Kerk, aan de Dorpsstraat 45 in Nigtevecht. 
Op de eerste bijeenkomsten hebben we  
heerlijk buiten kunnen zitten.  
Deze middag starten we met een heerlijke lunch. Zo is 
er tijd om gezellig met elkaar bij te praten.  
Iedereen is van harte welkom en iemand meenemen als introducee mag ook! 
De toegang is gratis. Er kan een vrijwillige bijdrage gegeven worden voor 
tegemoetkoming in de kosten. 
De middag wordt georganiseerd door de diaconie: 
Nieske, Christa, Bert en Cor. Tot ziens! 
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JEUGD 
 
Tienerkamp 
Door de jeugdleiding van de kerk in Weesp wordt in september een kamp 
georganiseerd.  De tieners uit Nigtevecht en Loenen zijn ook van harte welkom!! 
Het is in Schagen. Vervoer wordt geregeld. Er volgt nog een paklijst. Leuk als je 
meekan en meegaat! Opgeven kan bij de eigen leiding hier in Nigtevecht, bij 
Johan, Marieke, Marian of Sefanja. 
 

 
 
 
 

COMMISSIES 
 

Zondag 3 September is de Zendingscollecte  
voor Youth for Christ. 

Youth for Christ zoekt jongeren op, helpt hen groeien en 
biedt hoop. Want iedere jongere verdient een kans om de 
liefde van Jezus te leren kennen. Youth for Christ biedt 
jongeren, gedreven door Gods liefde hulp en ondersteuning. 
Zij helpen jongeren aan een volwaardige plek in de 
samenleving. Op meer dan twintig plaatsen in Nederland is 
YFC actief met missionair jongerenwerk. Door “wie” we zijn, 
laten we Jezus “zien” en bieden hen hoop. 

 
Met een vriendelijke groet, de zendingscommissie  

Barbara Roodhart, Gerda van Lindenberg en Ellen de Haan 
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DIVERSEN 
 
 
Crèche  
Al een tijdje zijn er regelmatig ‘nieuwe’ 
gezichten bij de leiding van de crèche. Een 
aantal gemeenteleden zijn bereid gevonden om 
hun koffiedienst te combineren met het 
oppassen op onze kleintjes. Dat is erg fijn, 
want daardoor ben je als leiding niet elke 
maand aan de beurt. Dus dankjewel Gerda, 
Netty, Jacobien, Anneke en Marian. Ook Josien 
Nieuwlaar en Annemieke Bijleveld hebben al 
verschillende keren op de kindjes gepast. Lisa, 
Kees en Leviah zijn er blij mee en hebben het gezellig met elkaar. De laatste 
nieuwkomer is Annette de Haan, van harte welkom als leiding, ook jij veel plezier 
gewenst met de peuters! 
Tenslotte, de volhouders  Tessa, Henk, Marieke en Nieske, fantastisch dat jullie 
dit al zoveel jaren doen. Hartelijk dank! 
 
Aan tafel 
Woensdag 9 augustus 17.00 – 19.30 uur in het Verenigingsgebouw. 
Met elkaar gezellig en lekker eten voor de ouderen van Nigtevecht.  
Gerda en Joyce koken een 3 gangen menu voor U!  
 

 
Kosten €10,- per persoon 

3 gangen menu en een drankje 
Vooraf aanmelden uiterlijk 7 augustus bij Joyce  

 
 
 
 
 

 
Orgelconcert 
 

 

Orgeltochten Noord-Holland bezoekt Nigtevecht en Weesp 

Dit jaar vieren wij “50 jaar” orgeltochten. 
Nergens zijn zoveel orgels te vinden als in de regio Noord-Holland! Daarom 
klinken ook dit zomerseizoen een groot aantal van deze instrumenten tijdens de 
Orgeltochten Noord-Holland. De derde serie concerten is op zaterdag 5 
augustus a.s. in Nigtevecht en Weesp o.l.v. organist Christine Kamp. 
Orgelliefhebbers en geïnteresseerden zijn welkom op deze tocht door het mooie 
landschap langs prachtige instrumenten in bijzondere kerken.  
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Op vier zaterdagen voeren de Orgeltochten langs (dorps)kerken met historische 
orgels. Iedere tocht biedt klassieke ingrediënten: kwalitatief goede 
muziekprogramma’s, eeuwenoude instrumenten en bijzondere kerken.  

Het programma van de Orgeltochten in Noord-Holland brengt de orgelliefhebber 
komende zomer ook nog naar Schermerhorn, Beets en Oosthuizen. Het volledige 
programma met de te bezoeken kerken is te vinden op: www.orgeltochtennoord-
holland.nl 

PROGRAMMA  

Zaterdag 5 augustus | Tocht 325| Orgeltocht met organist Christine Kamp 

10.30 uur · Nigtevecht - PKN Kerk - Dorpsstraat 45 - 1393 NG · Metzler 1966 
12.00 uur · Weesp - Van Houten Kerk - Oudegracht 69 - 1381 XX · P.J. Adema 

1907 
14.30 uur · Weesp - Grote Kerk - Nieuwstraat 31 - 1381 BB · J. Bätz 1823-

kabinetorgel Axsen 

Iedereen kan deelnemen aan deze muzikale verrassingstocht zonder opgave 
vooraf. De aanvangstijd is 10.30 uur. Deelname is € 17.50 p.p. inclusief 
programma, exclusief lunchkosten. Het volledige programma en alle praktische 
informatie is te vinden op www.orgeltochtennoord-holland.nl 

  AGENDA 
Aan Tafel voor ouderen Woensdag 9 augustus  17 – 19.30 uur, 

Verenigingsgebouw 
Orgelconcerten Zaterdag 5 augustus, 10.30-15 uur,  kerken 

Nigtevecht en Weesp 
Spelletjesmiddag 65+ Woensdag 16 augustus, 12 - 15.30 uur, 

Verenigingsgebouw 
Startdag Zondag 24 september, thema “Ga mee” 

 
COLOFON 

KOPIJ 

Het Contactblad verschijnt op de eerste zaterdag van 
de maand en wordt gratis bezorgd op elk adres in 
Nigtevecht, waar één of meer leden van de Protestante 
gemeente wonen.  

Data van uitgifte:  
7 oktober, 

4 november en 2 december 

Het eerstvolgende Contactblad 
verschijnt op: 

zaterdag 2 september 2023 

Kopij graag inleveren uiterlijk op: 
zaterdag 26 augustus 

Redactie Contactblad:  
Marieke van der Bijl, Nieske Veldhuisen 

Kopij Contactblad: inleveren bij Marieke van der Bijl 
en Nieske Veldhuisen, graag per e-mail 

  
Coördinatie vermenigvuldiging en verspreiding: 
Gerda van Lindenberg 

Financiële bijdragen voor de 
kosteloze verspreiding van het  
CONTACTBLAD zijn van harte 

welkom! 
  

U kunt deze storten op de rekening 
van: het College van 

Kerkrentmeesters van de 
Protestantse Gemeente Nigtevecht, 

onder vermelding van 
‘Contactblad’, 

op giro: NL 30 INGB 0000519303  
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BIJBELLEESROOSTER 

zo 30 juli Spreuken 30:10-14 Een gewaarschuwd mens… 
ma 31 Psalm 119:65-72 De wet is beter dan een schat 
   
di 1 aug Spreuken 30:15-23 Nooit genoeg 
wo 2 Spreuken 30:24-33 Buitengewone dieren 
do 3 Spreuken 31:1-9 Bescherm het recht 
vr 4 Psalm 119:73-80 Schenk mij inzicht 
za 5 Matteüs 14:1-12 Johannes onthoofd 
zo 6 Matteüs 14:13-21 Eten in overvloed 
ma 7 Matteüs 14:22-36 Wees niet bang 
di 8 Spreuken 31:10-20 Een sterke vrouw (1) 
wo 9 Spreuken 31:21-31 Een sterke vrouw (2) 
do 10 Psalm 119:81-88 Uw wetten vergeet ik niet 
vr 11 2 Koningen 16:1-9 Achaz in het nauw 
za 12 2 Koningen 16:10-20 Een nieuw altaar 
zo 13 Romeinen 9:1-5 De Israëlieten, Gods kinderen 
ma 14 Romeinen 9:6-18 Gods belofte 
di 15 Romeinen 9:19-29 Gods barmhartigheid 
wo 16 Romeinen 9:30–10:4 Gods gerechtigheid 
do 17 Romeinen 10:5-13 Geloof met je hart 
vr 18 Romeinen 10:14-21 Luister en kom tot geloof 
za 19 Romeinen 11:1-12 Door Gods genade uitgekozen 
zo 20 Romeinen 11:13-24 Goed én streng 
ma 21 Romeinen 11:25-36 Een goddelijk geheim 
di 22 Mattëus 15:1-20 Het is het hart dat telt 
wo 23 Matteüs 15:21-28 Een groot geloof 
do 24 Matteüs 15:29-39 Brood en vis 
vr 25 Matteüs 16:1-12 Een ander zuurdesem 
za 26 Matteüs 16:13-20 Wie ben ik? 
zo 27 Matteüs 16:21-28 Wat God wil 
ma 28 2 Koningen 17:1-12 Tegen Gods wil in 
di 29 2 Koningen 17:13-23 Verworpen en verstoten 
wo 30 2 Koningen 17:24-33 God én andere goden 
do 31 2 Koningen 17:34-41 Het slechte voorbeeld 
   
vr 1 sep 2 Koningen 18:1-12 De HEER staat Hizkia bij 
za 2 Matteüs 17:1-13 Jezus, Mozes en Elia 


