Contactblad

van de Protestantse Gemeente
te Nigtevecht

www.kerknigtevecht.nl

Zaterdag 6 oktober 2023 67¢ jaargang, nr. 10

KERKDIENSTEN
Zondag 8 oktober

10.00 uur ds. G. van de Pol, Uitkijk-Waardhuizen
Collecten : 1¢ Zending IZB; 2¢ Kerk
Koffie: Corry Hennipman Créche: Henk den Hartog

Zondag 15 oktober

10.00 uur ds. J. Visser, Zaandam

Collecten : 1° Plaatselijk bijzonder kerkwerk; 2¢ Kerk
Koffie en créche: Hijmen en Gerda van Lindenberg

Zondag 22 oktober
10.00 uur ds. J.A. Berkheij

Collecten: 1© Edukans; 2® Kerk
Koffie: Nelleke Nobel Creche: Marieke van der Bijl

Zondag 29 oktober
10.00 uur ds. R. de Vos, Weesp

Collecten : 1 Nes Ammim Nederland; 2¢ Kerk
Koffie: Nel van den Broek
Creche: Nieske Veldhuisen

Zondag 5 november Dankstond

10.00 uur ds. H. Dekker, Bunschoten

Collecten : 1¢ Plaatselijk bijzonder kerkwerk; 2¢ Kerk
Koffie: Bert Letteboer Creche: Annette de Haan

19.00 uur dr. H.A. Post, Veenendaal

Collecte : Diaconie VA
kerkdienst
De diensten zijn ook mee te luisteren en te bekijken via ‘Kerkdienstgemist.nl gemist.at




OVERDENKING

Blijvers en passanten Mensen zijn net vogels. Sommigen
blijven je je hele leven nabij, anderen raken uit het zicht, tijdelijk of
voor altijd. Bij vogels staat dat per soort vast. Aan het einde van de
zomer vertrekken de trekvogels naar warmere oorden, terwijl de
standvogels zich klaarmaken voor de winter. Vogelaars beleven de
mooiste momenten van het jaar bij het komen en gaan van de gevleugelde
gasten. Bij mensen valt daarentegen niet altijd te voorspellen wie tot je ‘inner
circle’ blijft behoren en wie daar, om welke reden dan ook, op een gegeven
moment van af gaat. Soms denk je zeker te weten dat iemand voor altijd in je
rechtstreekse omgeving zal blijven en blijkt dat niet het geval te zijn. De
beoogde blijver blijkt een passant te zijn. De geborgenheid blijkt achteraf van
tijdelijke aard te zijn geweest. ‘Such is life” maar prettig is het allerminst.

Als Mozes God ontmoet in de woestijn, bij het brandende braambos, draagt deze
hem op om de Israélieten uit de slavernij te bevrijden. Mozes weet maar al te
goed dat hij daar de kracht niet voor heeft. Wie ben ik om naar de farao te gaan,
sputtert hij tegen. De reactie van God is merkwaardig. Hij zegt niet ‘Je bent
Mozes en je kunt het’. Nee, God zegt: ‘Ik zal bij je zijn.” God zal bij Mozes
blijven, zijn hele leven lang, en zal deze belofte tot het uiterste nakomen. Als
Mozes sterft, in het zicht van het beloofde land, is het God zelf die hem met
eigen handen begraaft, op een geheime plaats. God als blijver, te midden van

talloze passanten. Is er een mooiere liefdesverklaring?
ds. Christiane Berkvens- Stevelinck in ‘God Aan’

RONDOM DE DIENSTEN

Na een inspirerende en vrolijke startdag rondom het thema “Ga mee “ is ons
kerkelijke seizoen officieel begonnen. Naast de kerkdiensten starten we weer
met activiteiten voor jong en oud waarbij we samen zullen komen om te vieren,
door te praten over geloof in ons leven van alledag, samen te zingen, samen te
eten. Verderop in dit contactblad kunt u er meer over lezen: gaat u, ga jij ook
mee?
Het jaarthema '‘Ga mee!’ daagt ons uit om deel te nemen aan Gods
wereldwijde beweging van geloof, hoop en liefde door verbinding te
zoeken met andere christenen, andere of anders gelovigen en met mensen
die nieuwsgierig zijn naar geloven. Een gebed wat christenen van
verschillende signatuur over de hele wereld verbindt is het "Onze vader’.
In het afgelopen jaar werd dit gebed door gastpredikanten in Nigtevecht
vaak in de liturgie ingebracht. Werd dit gebed daardoor wat “al te
gewoon " misschien wel iets ‘afgesleten’? Zeker niet als we ons bewust
zijn van al die mensen over de wereld die dezélfde woorden uitspreken.
Voor wie 'dagelijks brood’ geen zekerheid is of voor wie beproeving of
‘verzoeking’ iets is wat elke dag voorbij komt.
Komende maand mogen we bekende gastpredikanten verwelkomen.
Op 8 oktober gaat onze oud- predikant ds. Gert van de Pol, Uitkijk-Waardhuizen
voor en op 15 oktober onze oud- predikant ds. Sjaak Visser uit Zaandam. Eind
van de maand, op 29 oktober zal ds. Robert de Vos, Weesp aan de vooravond
van hervormingsdag (31 oktober) bij ons voorgaan. Op 22 oktober vieren wij de
dienst met onze eigen predikant ds. Hans Berkhelij.
We wensen u en jou hoopvolle, vreugdevolle en bemoedigende diensten toe.




VANUIT DE GEMEENTE

Sommige gemeenteleden hebben te maken met een ziekte of aandoening die
niet meer herstellen zal of minder goed herstelt dan gehoopt. Hiermee omgaan
kan veel van een mensen vragen. We bidden om kracht en nabijheid van God in
moeilijke tijden.

Er zijn veel redenen die het leven soms moeizaam maken; weinig steun ervaren,
onbegrip, onenigheid, eenzaamheid, verdriet om hen die we liefhadden maar met
wie we het leven niet meer kunnen delen. We bidden voor bemoediging, hoop,
nabijheid en troost voor hen die dat nodig hebben en voor open ogen om te zien
waar wij dienend aanwezig kunnen zijn.

Het licht heeft ons welkom geheten

De dag heeft ons wakker gemaakt W\ /,
Het mysterie van het leven ontvouwt zich in: -
Nu mogen we zijn zoals we zijn )
: /1\
Met al wat er in ons leeft

We gaan de weg van deze dag
Dat wij vervuld mogen zijn
Met mededogen voor allen die leven
Met zorg voor alles wat ons is toevertrouwd
Voor alle gaven van hemel en aarde
Wij wijden ons toe aan deze nieuwe dag

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Ontvangen collecten

Ochtendcollecte 27 augustus € 71,15 | Giften per bank:
Ochtendcollecte 3 september € 88,70 7 september, gift voor

Avondcollecte 3 september € 44,45 het Contactblad € 25,-
Ochtendcollecte 10 september € 49,- 10 september, gift voor
Ochtendcollecte 17 september € 66,- de kerk € 30,-
Ochtendcollecte 24 september € 102,80

Collectebonnen
= Vel van 20 stuks a € 0,50; € 10,-; 20 stuks a € 1,50; € 30,- en 20 stuks a
€ 3,-; € 60,-, te bestellen door het totaalbedrag over te maken op bankrekeningnummer: NL30 INGB 0000 519
303, t.n.v. college van kerkrentmeesters, met de vermelding van het aantal en het type bonnen
=» De bonnen kunt u bij Ina Boshuizen ophalen of worden thuisbezorgd.
U kunt een e-mail sturen naar: penningmeester@kerknigtevecht.nl met uw bestelling.

Herinnering Kerkbalans 2023

Het jaar 2023 loopt ten einde.
Wij verzoeken u vriendelijk om te controleren of u uw toegezegde bijdrage
Kerkbalans 2023 al (volledig) heeft overgemaakt.
Mocht dit niet het geval zijn dan kan dit natuurlijk alsnog.
We tellen het graag mee voor de financiéle eindstand.
Bij voorbaat hartelijk dank!
Namens de kerkrentmeesters, Ina Boshuizen



DIACONIE

Opbrengsten collecten kerkdiensten:

De opbrengst van de collecten is 70% voor het opgehaalde doel en 30% voor plaatselijk kerkenwerk.
Wanneer het een zending of uitgangscollecte betreft gaat het gehele bedrag naar het bestemde doel.

27 augustus Rudolph Stichting € 68,55
3 september Youth for Christ € 85,80
10 september Wilde Ganzen € 70,45
17 september Helpt u hopen € 63,-

24 september Pl. Bijz. kerkwerk € 105,05

Uw gift kunt u overmaken naar het rekeningnummer van de diaconie: NL59RAB0O0157013863, Rabobank
Weesp. U kunt eventueel het collectedoel waaraan u wilt doneren vermelden.

Bijzondere collecten

= 22 oktober Edukans
Edukans zet zich in voor kwalitatief goed en veilig onderwijs voor kinderen en
jongeren in ontwikkelingslanden. Niet even, maar gedurende hun hele jeugd.
Onderwijs dat ze de vaardigheden bijbrengt om mee te doen in een snel
veranderende wereld. Van leren lezen en schrijven tot sociale en digitale
vaardigheden. Zodat zij na hun schooltijd kunnen bouwen aan een gezond,
stabiel en voorspoedig leven. Wij creéren wereldwijd kansen zodat kinderen
en jongeren met vertrouwen hun toekomst vormgeven.

= 22 oktober Nes Ammim Nederland
Nes Ammim is een multi-etnisch en multireligieus dorp in West-Galilea. Binnen
dit dorp bevindt zich een oecumenische, internationale gemeenschap van circa
30-40 vrijwilligers. Zij wonen te midden van Israéli’'s met diverse
achtergronden en zijn toegewijd aan gastvrijheid, leren en dialoog. Ze krijgen
een uitgebreid studieprogramma aangeboden over Israél, vanuit verschillende
perspectieven. De vrijwilligers zorgen samen met de vaste medewerkers voor
het runnen van het hotel: een bron van inkomsten en een ‘neutrale’ plaats
waar dialoog-organisaties en vredestichters welkom zijn. Ook dragen de
vrijwilligers bij aan het onderhoud van het dorp, de gebouwen en de tuin.
Naast werken, is er veel ruimte om te leren. Dat vindt merendeels plaats
binnen het studieprogramma.

Kinderboekenverkoop voor Helpt u Hopen
Van schrijfster Jet Banga hebben we kinderboeken gekregen die we mogen
verkopen en de opbrengst komt ten goede van ons project in Oeganda!
Er zijn 4 verschillende prentenboeken met prachtige illustraties, waarin
de avonturen van de Kleine Witte Ballon en prinses Daan worden
beschreven.
Binnenkort is het kinderboeken week en een mooi moment om een boek te
kopen of om een boek cadeau te doen. Zeker met Sinterklaas en Kerst in het
vooruitzicht!
We zijn nog een moment aan het zoeken waarop Jet kan komen voorlezen en
waarin we kennis met haar kunnen maken.
= De boeken zijn geschikt voor peuters en kleuters en zijn al te koop:
4 stuks voor €10 en 1 boek voor €3.
= U kunt ze bestellen via de intekenlijst onder de toren, voorbeeldboeken
Zijn aanweazig.
Namens de diaconie en de Oegandagroep, Jacobien Kalule
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DIVERSEN

Zingen in de kerstnachtdienst? Gelegenheidscantorij!
Hou je van zingen en vind je kerstliederen mooi?
Dan is de gelegenheidscantorij iets voor jou!

Vanaf eind hovember worden op 4 woensdagavonden onder
leiding van Hugo de Graaff uit Weesp liederen ingestudeerd die
in de kerstnachtdienst (24 december vanaf 21.30 uur) gezongen
zullen worden in onze Dorpskerk.
Ervaring met het zingen in een koor of cantorij is geen vereiste. Van harte

welkom om mee te zingen! De kosten bedragen 12 euro per persoon.

Opgeven kan via de mail: info@kerknigtevecht.nl of .

bij Esther Bergmeijer WL, . Oekralne
PS Mensen die zich op de startdag hebben opgegeven Hepatal
hoeven zich niet opnieuw aan te melden.

JEUGD

Odessa
Opeca
%

oCluj-Napoca

i
Térgu Mureg

Roemenié
Spoorzoekers in actie o i A
Moldavié is een land in Europa. Toch is het geen rijk land. Het is het allerarmste
land van Europa. In een arm land zijn kinderen dan al gauw degenen die veel te
kort komen doordat hun ouders vaak geen werk hebben en dus geen inkomen.
Wij als spoorzoekers willen dit jaar sparen voor Kerk in Actie zodat er voor de
armste kinderen in Moldavié wat extra’s gedaan kan worden in de vorm van
dagopvang met aandacht en een warme maaltijd maar waar ook gewerkt wordt
aan een betere toekomst voor de kinderen.
Op zondag 22 oktober zullen we in de kerkdienst ons project
introduceren met een kort filmpje. We hopen op een succesvol project!
Namens de Spoorzoekers,
Esther, Marian, Sefanja en Anneke

Aan alle kinderen en tieners vanaf groep 7

Binnenkort start vanuit de jeugdleiding van de kerk On Track en “de club”
en daar hebben we jou bij nodig!
Donderdag 5 oktober is 1¢ keer On Track en vrijdag 3 november is de
1¢ keer “club”. Van harte welkom!

Opgeven voor de club kan bij Johan Kroon of Marieke van der Bijl en voor On Track bij Marian Kruijning

Wij hebben er zin in!

Bij On Track gaan we op zoek naar het spoor van God. We

beginnen met samen koken en eten en ondertussen wordt er

natuurlijk veel gekletst. Na het toetje gaan we met behulp

van leuke spellen aan de slag met een verhaal uit de bijbel.

En bedenken we wat dat verhaal betekent voor jou.

Voor je ouder(s): On Track is een eetgroep van de
Protestantse Gemeente Nigtevecht. Het doel is vriendschap

O n Tra c k tussen de kinderen en bekendheid met basisverhalen uit de
bijbel. On Track is 1 x per 2-3 weken van 17-19 uur in het
Verenigingsgebouw.

Bij de club doen we leuke dingen met elkaar zoals een filmavond, spelletjes-avond, avondje bowlen, enz. Het

is op de vrijdagavond van 20 — 22 uur in het Verenigingsgebouw.




COMMISSIES

Zondag 8 Oktober is de Zendingscollecte voor de I1ZB

(vereniging voor zending in Nederland) en speciaal voor het project IZB Impact:

De laatste jaren wordt het kerkelijk landschap in Nederland verrijkt met steeds

meer pioniersplekken. Steeds meer kerken worden leger, of vallen zelfs om.

Steeds minder Nederlanders hebben (nog) iets met de kerk.

=>» Pionieren is een reactie op deze ontwikkelingen. Als mensen niet naar de

kerk komen, dan gaat de kerk naar mensen toe. Er wordt met veel liefde
en creativiteit naar nieuwe wegen gezocht door pioniersteams. Dit alles
vanuit het verlangen om mensen in aanraking te brengen met het
Evangelie van Jezus Christus. Zo ontstaan er geleidelijk nieuwe
geloofsgemeenschappen met mensen die niet (meer) naar de kerk
gingen.

>

Kerstpakketten voor Het Havenlicht: helpt u mee?

Vanaf 8 oktober staat er onder de toren weer een doos waarin we spullen

verzamelen voor stichting Het Havenlicht.

Het Havenlicht heeft een sterke betrokkenheid met de geestelijke nood onder
zeelieden. Zeelieden die in armoede zwaar werk moeten doen, ver van huis.
Zeelieden uit gesloten landen, waar de overheid het evangelie probeert buiten te
sluiten. Christen-zeelieden die in geestelijke eenzaamheid verkeren, en behoefte
hebben aan steun.
Het Havenlicht heeft als doel:

e Het bemoedigen en helpen van (christen)zeevarenden, die aan boord van
hun schip vaak eenzaam zijn;

o De verkondiging van het evangelie aan zeevarenden van elke nationaliteit,
opdat velen van hen vrede met God zullen krijgen, door de Here Jezus
Christus.

Daarnaast wordt aan zeelieden die dat nodig hebben praktische hulp geboden,
bijvoorbeeld warme kleding. Aan het eind van het jaar worden kerstpakketten
uitgedeeld, met daarin lekkere en leuke dingen en altijd iets in de eigen taal van
de zeeman.

Voor deze kerstpakketten kunt u
onderstaande spullen inleveren:

e Handdoek + washandje of
badspons

e Muts en/of sjaal
Tandpasta + tandenborstel

e Doucheshampoo en/of stukje
zeep
Deodorant

e Aftershave

Iets lekkers zoals lang houdbare
koekjes of snoepjes

Pen

Opschrijfboekje

Fotolijstje

Sokken

Nagelknipper

Haarkammetje




Geen levensmiddelen a.u.b.
In alle kerstpakketten wordt een muts en vaak ook een sjaal gedaan. Wilt u ook
een muts breien? Bij dit Contactblad vindt u het patroon.
Namens de zeelieden: dank u wel voor uw bijdrage!

Met een vriendelijk groet, de zendingscommissie
Barbara Roodhart, Gerda van Lindenberg en
Ellen de Haan.

ZENDING

SANEN

Startdag 2023
Soms voelt het zwaar in je leven
Je kunt niet zien wat voor je ligt
Het is net als lopen in de dichte mist
Weet dan dat God er altijd is
Hij zal je begeleiden
Op elke stap die je zet
Hij gaat met je mee
Ga jij met Hem mee?

Wij nodigen jouw uit:
Ga mee!!!

Met dit gedichtje begonnen we de kerkdienst op de startdag. Een dienst vol
muziek, met mooie woorden en levenslessen. Een bijzondere dienst om het
nieuwe kerkseizoen in te luiden.

Wat waren na de dienst, bij de koffie en thee, de taarten lekker en allemaal
verschillend. Een compliment voor de taartenbakkers!!
Daarna begon het “programma”:

e Er werd fanatiek mee bewogen met Willem. Ritmische muziek met soepele
bewegingen. Het bleek dat we met z’'n allen nog best losjes in de heupen
zijn.

e Zingen met Sven, een lied instuderen in het Engels, ga er maar aanstaan!
Het lukte Sven om met ons, met veel plezier en enthousiasme, een
meerstemmig lied in te studeren. Het uiteindelijke resultaat werd met veel
passie meegezongen en klonk fantastisch!!

e Een kaart maken voor iemand die wel een kaartje kan gebruiken. Met
enige aarzeling en soms wat startproblemen werden er mooie kaarten
gemaakt en zijn er naar menig mens lieve kaarten gestuurd. Met iets wat
zo klein lijkt kunnen harten opengaan.

Na al deze activiteiten waren we toe aan een hapje en een drankje. Daarmee
sloten we de startdag af. We kunnen terug kijken op een gezellige startdag. Het
was fijn om op deze manier met elkaar bezig te zijn. Fijn dat u/jij erbij was!



Vanaf hier wil ik iedereen die heeft geholpen om er een leuke dag van te maken,
bedanken voor zijn/haar medewerking. Zonder u/jouw was dit niet gelukt.
Tot slot wensen we u/jouw een inspirerend,
liefdevol, leerzaam en gezegend seizoen.

Een vriendelijke groet van de startdagcommissie
Christa, Rolinka, Marian, Nieske, Marieke en Carla

DIVERSEN

Aan tafel
Woensdag 8 november 17.00 - 19.30 uur in het Verenigingsgebouw.
Met elkaar gezellig en lekker eten voor de ouderen van Nigtevecht.
Gerda en Joyce koken een 3 gangen menu voor U!
Kosten €10,- per persoon
3 gangen menu en een drankje
Vooraf aanmelden bij Joyce

KRINGEN

Gesprekskring
Binnenkort gaan de gesprekskringen van start.
Een kring is een plek waar we met elkaar in gesprek gaan aan de hand van een
onderwerp of thema. Er wordt altijd gewerkt aan de hand van een boekje en
voorkennis is dan ook niet nodig. Een kring heeft als doel om samen te zoeken
wat God tegen ons wil zeggen. Eens per 2 a 3 weken komen we bij elkaar.
Er zal een kring gehouden worden op dinsdagavond en een kring op
donderdagavond. Op dinsdagavond zullen de gesprekken gericht zijn op
bijbelstudie en op donderdag zullen de gesprekken gehouden worden aan de
hand van een thema. Op het moment van schrijven is nog niet precies bekend
aan welk boek of thema gebruikt zal worden. Heb je daar ideeén voor, geeft dit
graag door!

Ga je mee/doe je mee? Meld je aan of vraag meer informatie aan bij

Dianne Kroon (dinsdag) of Gerda van Lindenberg (donderdag).

PS Mensen die zich op de startdag hebben opgegeven hoeven zich niet opnieuw aan te melden.

Gebedskring

Elke dag is een dag om te bidden
Je noemt namen

Je noemt wat in levens gebeurt

Je noemt wat dankbaar stemt
je noemt wat zorg baart
Je noemt de namen van mensen in zorgen
Je adviseert niet maar wilt steunen



Elke dag is een dag om te bidden
Je verbindt je
Je deelt in de zorgen
Je blijft niet koude en onverschillig
Je leeft niet geblinddoekt
Je staat stil bij het wonderlijke
Je staat stil bij wat niet deugt

Elke dag is een dag om te bidden
Bidden steunt
Bidden verbindt
Bidden laat je niet alleen
Bidden hoopt
Bidden schept ruimte
Bidden laat open wat komt

Elke dag is een dag om te bidden
Je hebt veel niet in de hand
Je hebt met name ook God niet in de hand
Je kunt je handen openhouden
Je kunt ze tot vuisten ballen
Je kunt geopend worden

Uit: Elke dag is een dag van Marinus van den Berg

Ik (Dianne) had “bidden” niet mooier kunnen verwoorden dan in het gedicht van
hierboven en ben enorm dankbaar dat we de vrijheid hebben om dit samen te
doen in de Dorpskerk van Nigtevecht.
= Iedereen is van harte welkom, ook al ben je niet gewend om hardop te
bidden, je mag altijd aanwezig zijn en/of in stilte meebidden. We lezen
een stukje uit de bijbel of een gedicht en bedenken met elkaar dank- en
gebedspunten. We bidden met elkaar en 1 persoon sluit het gebed af.
Mocht je gebedspunten hebben dan staat er in de toren een bakje waar
je deze in kunt doen. We nemen dit mee op de avond van gebed.
Welkom op de volgende data: Maandag 9 oktober 20.00-21.00 uur
Maandag 30 oktober 20.00-21.00 uur
Maandag 20 november 20.00-21.00 uur

AGENDA
On Track Donderdag 5 okt, 17-19 uur, Verenigingsgebouw
Gebedskring Maandag 9, 30 okt, 20 nov 20-21 uur, Kerk
Gesprekskringen Wisselende dinsdag- donderdagavonden
Tienerclub Vrijdag 3 nov, 20 uur, Verenigingsgebouw
Aan Tafel voor ouderen Woensdag 8 nov, 17 - 19.30 uur,
Verenigingsgebouw




COLOFON

KOPIJ

Het Contactblad verschijnt op de eerste zaterdag
van de maand en wordt gratis bezorgd op elk
adres in Nigtevecht, waar één of meer leden van
de Protestante gemeente wonen.

Data van uitgifte:

2 december

Het eerstvolgende Contactblad
verschijnt op:

zaterdag 4 november 2023

Kopij graag inleveren uiterlijk
op: zaterdag 28 oktober

Redactie Contactblad:
Marieke van der Bijl, Nieske Veldhuisen

Financiéle bijdragen voor de
kosteloze verspreiding van het
CONTACTBLAD zijn van harte

Kopij Contactblad: inleveren bij Marieke van der Bijl welkom!

en Nieske Veldhuisen, graag per e-mail of op papier U kunt deze storten op de

rekening van: het College van
Kerkrentmeesters van de
Protestantse Gemeente
Nigtevecht, onder vermelding
van ‘Contactblad’,
op giro: NL 30 INGB
0000519303

Coordinatie vermenigvuldiging en verspreiding:
Gerda van Lindenberg

ACTVITEITEN

Podcast bij het jaarthema Ga mee!

De theologie podcast dompelt je drie kwartier onder in een theologisch
onderwerp of debat. Aan de podcast werken toonaangevende Nederlandse
theologen van dit moment mee. De aflevering 'Verlangen naar een multiculturele
kerk’ staat in het teken van het nieuwe jaarthema van de Protestantse Kerk.
Elsbeth Gruteke gaat in gesprek met Alexander Emoghene, hoofdpastor van
Claypot Church International en met Patrick van der Plaat die werkzaam is voor
ICP, een organisatie die zich inzet voor het kleurrijke Koninkrijk van God in
multicultureel Nederland.

Pkn/podcast-bij-het-jaarthema

Muziek Huub Oosterhuis

Voor mij voelde het een beetje als het einde van een tijdperk toen Huub
Oosterhuis overleed. In de jaren 80 namen mijn ouders ons regelmatig mee naar
de Dominicuskerk in Amsterdam. Zo leerde ik zijn muziek al jong kennen. En nog
steeds raakt die mij. Ik heb vele favorieten maar ik noem 2 liederen. "Soms
breekt uw licht” dat op het geboortekaartje van mijn kinderen staat. Soms
breekt uw licht in mensen door, onstuitbaar. En het lied waarmee ik belijdenis
deed “Gij die ons nooit geknecht heeft”. Van U de stilte die na woorden komt.
Van U de zeeén en de dorst naar U. Wiekslagen van de arend, die nieuw lied
klimt op naar U.

Petrus.protestantsekerk.nl/oosterhuis

Bastiaan Ragas

In de theatervoorstelling “In Gods naam” vertelt acteur en zanger Bastiaan
Ragas over de reis die hij maakte door de Bijbel. Hij neemt je mee met muziek
van Bach tot Presley, humor, ontwapenende kwetsbaarheid en confronterende
dialogen. Je kunt de theatervoorstelling in verschillende plaatsen in Nederland
bezoeken. Petrus.protestantsekerk.nl/bastiaanragas
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BIJBELLEESROOSTER

70 2 Matteiis 10:34 —11:1 Neem je kruis op je
ma 3 Matteiis 11:2-19 Goed luisteren
di4 Matteiis 11:20-30 Kom allen bij Mjj
wo 5 Spreuken 26:1-12 Over dwazen
do 6 Spreuken 26:13-19 Over luiaards
vr 7 Spreuken 26:20-28 Over kwaadsprekers
za 8 Psalm 79 Wij zijn uw kudde
z0 9 Spreuken 27:1-10 Ware vriendschap
ma 10 Spreuken 27:11-18 Wees wijs en verstandig
dill Spreuken 27:19-27 Zorg goed voor je kudde
wo 12 Mattels 12:1-21 Heer over de sabbat
do 13 Mattels 12:22-32 Innerlijke verdeeldheid
vr 14 Mattels 12:33-42 Goede en slechte vruchten
za 15 Mattels 12:43-50 Ware familie
z0 16 Mattels 13:1-23 De zaaier en het zaad
ma 17 Mattels 13:24-33 Het onkruid en de oven
di 18 Mattels 13:34-43 Tekst en uitleg
wo 19 Mattelis 13:44-58 Verborgen schatten
do 20 Psalm 119:41-48 Ik heb uw geboden lief
vr 21 Spreuken 28:1-9 Geef gehoor aan de wet
za 22 Spreuken 28:10-20 Goed leiderschap
z0 23 Spreuken 28:21-28 Eerlijk en rechtvaardig
ma 24 Psalm 119:49-56 Uw belofte doet mij leven
di 25 Spreuken 29:1-9 Kies rechtvaardigheid
wo 26 Spreuken 29:10-18 Berisping geeft wijsheid
do 27 Spreuken 29:19-27 Zoek het bij de HEER
vr 28 Psalm 119:57-64 De aarde is vol van uw trouw
za 29 Spreuken 30:1-9 Gods woord is genoeg
zo 30 Spreuken 30:10-14 Een gewaarschuwd mens...
ma 31 Psalm 119:65-72 De wet is beter dan een schat
di 1 sept |Spreuken 30:15-23 Nooit genoeg
wo 2 Spreuken 30:24-33 Buitengewone dieren
do 3 Spreuken 31:1-9 Bescherm het recht
vr 4 Psalm 119:73-80 Schenk mij inzicht
za 5 Mattels 14:1-12 Johannes onthoofd
i L A
%/ \
( Het leven is
in de herfst pas gdoed,
\ als je elkaar de das omdoef! | -.
X %
!\\ {! om sherker in het leven fo staan!
Kook it
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BREIPATROON
“IJsbrekers” — Zeemansmutsen.

Voor dunne wol

Muts opzetten 120 (110) steken op naald 4, en op naald 3 moet u 120 (130)
steken opzetten.

e 21 cm breien in boordsteek: 1 recht — 1 averecht.

e Daarna 18 steken minderen, verdeeld over de naald, door 3 steken samen te
breien tot 1 steek. (In verband met 1 recht — 1 averecht, want anders klopt het
niet meer).

¢ Dit herhalen na 4 pennen, tot u 5 keer geminderd hebt.

e Daarna in een niet scherpe punt breien door steeds iedere 2% naald 10
steken te minderen.

¢ U moet dan alleen nog recht breien.

e Als u 10 steken over heeft en 30 cm heeft gebreid, dan moet u die 10 steken
op een draad nemen en dichtnaaien.

e De muts nu dichtnaaien en afhechten.

Voor dikke wol

Naald 5 of 6

Wat dikkere wol of dubbele draad.

80 steken, 1 recht 1 averecht of 2 recht 2 averecht.
Ongeveer 44 tot 48 pennen,

Dan ga je minderen:

1¢ pen, 5 steken breien, 3 samenbreien, 10 steken breien, 3 samenbreien, enz. je
houdt 7 steken over, wel breien.

2° pen, gewoon breien.

3° pen, 4 steken breien, 3 samenbreien, 8 steken breien,
3 samenbreien, enz. je houdt 6 steken over, wel breien.
4¢° pen, gewoon breien.

5° pen, 3 steken breien, 3 samenbreien, 6 steken breien,
3 samenbreien, enz. je houdt 5 steken over, wel breien.
6° pen, gewoon breien.

7° pen, 2 steken breien, 3 samenbreien, 4 steken breien,
3 samenbreien, enz. je houdt 4 steken over, wel breien.
8¢ pen, gewoon breien.

9¢ pen, 1 steek breien, 3 samenbreien, 2 steken breien,
3 samenbreien, enz. je houdt 3 steken over, wel breien.
10¢ pen, gewoon breien.

11¢ pen, alle 3 steken samenbreien.

12¢ pen, afkanten.
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