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Contactblad 
 

van de Protestantse Gemeente 
te Nigtevecht 

 
www.kerknigtevecht.nl 

 

 

Zaterdag 2 december 2023 67e jaargang, nr. 12 
 

 
KOM, VIER HET FEEST MET MIJ 

 
Een vreugdevuur gaat van huis tot huis 

en zet alle harten in vuur en vlam. 
Het wonder dat de Verlosser kwam, 

geeft ons reden om kerstfeest te vieren. 
 

Kom, vier het feest met mij, 
kom, dans en zing want jij hoort erbij.  

Deel de vreugde met arm en rijk, 
dat Jezus voor ons is gekomen. 

 
In alle landen op heel de aarde 
beleven mensen het met elkaar. 

Een nieuw begin in een grauw bestaan, 
waaruit vreugde en kleur zijn verdwenen. 

 
Kleur nu je leven met rood van liefde, 
met wit van vrede en groen van hoop. 

En houd je vast aan wat is beloofd, 
want het rijk van het licht is gekomen. 

 
Kom, vier het feest met mij, 

kom, dans en zing want jij hoort erbij. 
Deel de vreugde met arm en rijk, 
dat Jezus voor ons is gekomen. 

Hemelhoog 141                    
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KERKDIENSTEN 
 

Zondag 3 december  1e advent     Viering Heilig avondmaal 
10.00 uur ds. H.J.P. de Pater, Nieuwegein 
Collecten     : 1e Wilde Ganzen; 2e Kerk       
Koffie: Jos van der Linden  Crèche: Marieke van der Bijl          
19.00 uur ds. H.Z. Klink, Marken  
 Collecte: Kerk 
 
Zondag 10 december  2e advent      
10.00 uur ds. R. de Vos, Weesp 
Collecten     : 1e Zending Care4Malawi; 2e Kerk        
Koffie: Henk Holtmanns   Crèche: Nieske Veldhuisen 
 
Zondag 17 december  3e advent      
10.00 uur ds. J.A. Berkheij 
Collecten     : 1e Leger des Heils; 2e Kerk    
Koffie en crèche: Jacobien Kalule    

 
 
 
Zondag 24  december  4e advent      
10.00 uur dhr. H. van Noord, Almere 
Collecten     : 1e Kinderen in de knel; 2e Kerk       
Koffie: Ellen de Haan   Crèche: Annette de Haan 
Kerstnachtdienst    
21.30 uur ds. Casper van Dorp, Laren  
m.m.v. gelegenheidscantorij en koper-ensemble 

Collecte: Kerk 
 
Eerste kerstdag 25 december    
10.00 uur ds. J.A. Berkheij 
Collecten     : 1e Helpt U hopen; 2e Kerk       
Koffie: Marian Kruijning   Crèche: Annemieke Bijleveld  
 
Zondag 31 december  
10.00 uur ds. J.A. Berkheij 
Collecten     : 1e Plaatselijk bijzonder kerkwerk; 2e Kerk       
Koffie: Kees Creemer   Crèche: Henk den Hartog    

Zondag 7 januari  
10.00 uur ds. J.A. Berkheij 

Collecten     : 1e Nederlands Vlaams bijbelgenootschap; 2e Kerk       
Koffie: Corry Hennipman   Crèche: Tessa van der Linden           

 
 
 
De diensten zijn ook mee te luisteren en te bekijken via ‘Kerkdienstgemist.nl’ 
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Gedachten 

Denkend aan kerst en vrede op aarde zakt de moed me in de schoenen. Alle 
grote oorlogen op onze aardbol. Maar ook denkend aan de kleine “oorlogen”, de 
burenruzie, de familieruzie, ruzie over wel of geen windmolens, over wel of geen 
vluchtelingen, wel of geen azc in onze woonplaats, ga zo maar door. Er is zoveel 

onenigheid in de wereld en om ons heen.  
Hoe kunnen we dan zingen van Vrede op Aarde? 

Ik vond onderstaande overdenking op internet en deel deze graag met u. 
 

Leidt Kerstmis tot vrede? 
Is onze samenleving wel tot (blijvende) vrede in staat? Is de mens er zelf wel toe 
in staat? De mens creëert geweld maar kan ook vrede scheppen. Geweld 
bestrijden we met geweld om vrede te bereiken. 

Hoe uitzichtloos is deze realiteit in ons leven? 
Komt er dan nooit vrede op aarde? Een situatie waarin het geweld tussen 
mensen afwezig is daar hopen we toch op. De woorden in lied 1010 uit het 
Liedboek: ‘Geef vrede, Heer, geef vrede/de aarde wacht zo lang/er wordt zoveel 
geleden/de mensen zijn zo bang’ blijven helaas altijd actueel. 
 
Jaar in, jaar uit vieren we Kerstmis. We herdenken de komst van de vredevorst 
Jezus. Hij kwam om vrede op aarde te brengen. Voor de komst van Jezus was er 
veel oorlog en geweld; het Oude Testament staat er vol van. Na Zijn vertrek van 
deze aarde is het geweld niet minder geworden. 

Hopen we met Kerstmis niet op vrede tegen beter weten in? 
Jezus kwam in ons midden als mens. Hij kwam om ons vertrouwd te maken met 
liefde uit de schepping van ons bestaan, uit het mysterie van ons bestaan. Jezus 
richt Zijn woorden niet op overheden, systemen of geloofsrichtingen. Zijn 
woorden zijn gericht op de individuele mens. “Vrede op aarde in de mensen een 
welbehagen” gaat over de vrede in ons hart. 
 
Jezus is het grootste geschenk dat aan de mensen werd gegeven als hoop en 
vertrouwen voor ons leven. Zijn komst was in de bijbel voorspeld. Hij kwam op 
voor vrede en gerechtigheid op aarde. Jezus leerde ons vertrouwen te hebben in 
God als de bron van liefde in ons bestaan. Liefde die nooit door geweld zal 
worden verslagen. 
 
De kernboodschap van ons geloof ligt opgesloten in de woorden van Jezus: “Heb 
uw naasten lief als uzelf”. Ligt daar nu een te grote opgave? Zijn wij in staat tot 
onvoorwaardelijke liefde voor onze naasten? Het willen bevredigen van onze 
behoeften aan meer van alles (hebzucht, geld, welvaart, macht, e.a.) staat op 
gespannen voet met het delen van onze overvloed, het elkaar ondersteunen en 
om zorg te hebben voor elkaar. Dat speelt op individueel niveau, maar ook bij 
landen onderling. 
 
Het leven van Jezus was gekenmerkt door eenvoud, geen macht, met 
vernedering en omgang met verdrukten in de maatschappij. Zijn leven was niet 
indrukwekkend in de normen van zijn tijd. Het zou ook geen succesverhaal zijn 
in de huidige maatschappij. Toch zijn er inmiddels miljarden 
volgelingen/christenen op aarde. Er blijkt een grote behoefte aan Zijn woorden 

OVERDENKING 
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van naastenliefde. Het realiseren daarvan is niet eenvoudig. Maar we mogen 
nooit de moed opgeven om ons daarvoor in te zetten. 

Met Kerstmis en alle dagen van het jaar  
mogen we Jezus in ons innerlijk ontvangen. 

Tijdens Kerstmis, het feest van de geboorte van Jezus, staat centraal dat wij 
voor elkaar moeten opkomen en in liefde en vergeving met elkaar moeten leven. 

Liefde die we mogen doorgeven aan onze naasten, zoals Jezus ons dat ook gaf. 
Alleen de weg van liefde leidt ons naar vrede. 

www.overdenkingen.nl Ad Heide 
 

Zo mogen we elkaar vreedzame en liefdevolle feestdagen wensen en 
bidden we voor Vrede op aarde.  

We verbeteren de wereld en beginnen bij onszelf. 
 

 
 

5 november vierden we dankdag. Er stond voor in de kerk een tafel vol lekkere 
pakketjes. Met elkaar hebben we deze weggebracht naar de ouderen en zieken in 
ons dorp. Waar een kleine kerk groot in kan zijn! Met dank aan de 
contactcommissie die het verzorgd hadden. 
 
26 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, eeuwigheidszondag, 
werden de namen genoemd van gemeenteleden en dorpsgenoten die het 
afgelopen jaar overleden zijn. De naam werd genoemd, een kaars ontstoken en 
een roos in een vaas geplaatst. Tot slot kon iedereen een kaarsje ontsteken om 
geliefden te gedenken. Het is ieder jaar ontroerend en hartverwarmend om op 
deze manier met elkaar te herdenken. 
 

Al weet ik dat je veilig bent, 
geborgen bij de Heer. 

De lege plaats blijft onvervuld, 
ik zie je hier nooit meer. 

 
Al weet ik dat je veilig bent, 

verlost van alle pijn. 
Ik kan mijn vragen niet meer kwijt, 

ik kan nooit meer bij je zijn. 
 

Al weet ik dat je veilig bent, 
mijn hart wil er niet aan. 

Dat jij die ik niet missen kan, 
voorgoed bent heengegaan. 

 
Al weet ik dat je veilig bent, 
ik zoek je maar vind je niet. 
Ik vraag het aan iedereen, 

of iemand jou nog hoort of ziet. 
 

Al weet ik dat je veilig bent 
en zie ik je hier nooit weer. 

Als het donker wordt, 
vind ik de rust steeds meer 

RONDOM DE DIENSTEN 
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Dan begint de adventstijd, 3 december is de eerste adventszondag. In de 
ochtenddienst vieren we het Heilig Avondmaal en hoopt ds. H.J.P. de Pater uit 
Nieuwegein voor te gaan en in de avonddienst ds. Klink uit Marken. 
 
10 december hoopt ds. Robert de Vos uit Weesp voor te gaan. 3e 
adventszondag 17 december zal onze eigen predikant ds. Berkheij voorgaan. 
 
24 december 4e adventszondag hoopt dhr. H. van Noord uit Almere voor te 
gaan en in de avond, in de kerstnachtdienst 24 december om 21.30 uur 
hoopt ds. Casper van Dorp voor te gaan. We hopen in deze dienst te kunnen 
genieten van het koperensemble en de gelegenheids- cantorij. En na de dienst 
van de warme chocomelk met wat lekkers erbij. 
 
Op Kerstochtend 25 december vieren we de geboorte van Jezus in een 
feestelijke dienst waarin de spoorzoekers het kerstverhaal zullen “vertellen”.    
Ds. Hans Berkheij hoopt dan voor te gaan. 
 
De eerste kaars mag branden, wij zien een beetje licht.  
Dat ook voor ons gaat schijnen Is dat geen mooi gezicht?  
 
Twee kaarsen mogen branden, hun licht schijnt warm en zacht  
voor mensen in het donker als lichtpunt in de nacht.  
 
Drie kaarsen mogen branden, Vertellen het bericht:  
Het donker gaat verdwijnen! Het wordt al steeds meer licht.  
 
Vier kaarsen mogen branden, Zij geven ons weer moed.  
Nog maar heel even wachten, Dan wordt het licht en goed.  
 

God, wij vragen U in deze adventsperiode: Geef ons de kracht om in deze 
donkere dagen op zoek te gaan naar die ene ster die ons zal brengen naar het 
Kerstkind, naar het lichtje in ieder van ons dat soms helder, soms verborgen is. 

Opdat ieder mensenkind vervuld mag worden van hoop en mag delen in Uw 
droom van vrede. Amen. 

 
Op oudejaarsdag 31 december zal er alleen een ochtenddienst zijn, geleid 
door ds. Hans Berkheij. We sluiten met elkaar 2023 af en kijken hoopvol uit naar 
het nieuwe kalenderjaar 2024. 

 
We wensen u en elkaar warme, bemoedigende,  

hoopvolle en zegenrijke diensten toe. 
 

 
 
 

In deze donkere dagen voor Kerst leven we mee en bidden we voor 
gemeenteleden en dorpsgenoten die ziek en/of beperkt zijn in hun dagelijkse 
leven. Voor hen die opzien tegen  de “feestmaand” omdat ze een dierbare 
missen, eenzaam zijn of wat voor reden dan ook. Voor hen die het leven 
moeizaam vinden. 

 

VANUIT DE GEMEENTE 
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Laten we elkaar niet uit het oog verliezen, als we “goed kijken en luisteren” en 
daarnaar handelen kunnen we het verschil voor de ander maken. 

 
Toen ik dacht: Mijn voet glijdt weg, 
hield Uw trouw mij staande, Heer. 
Toen ik door zorgen werd overstelpt, 
was Uw troost de vreugde voor mijn ziel   
  Psalm 94: 18, 19 
 

 
Gezegende, liefdevolle feestdagen  

en een hoopvol 2024! 
 
 
 

 

VANUIT DE KERKENRAAD 
 
Kort verslag kerkenraadsvergadering  
van 16 november 
 

De voorzitter opent de vergadering waarna een gedeelte 
uit Jesaja 9 en een gedicht voorgelezen wordt. 

 Het moderamen bestaat uit Esther Bergmeijer, voorzitter,  
Hijmen van Lindenberg, assessor, Bert Letteboer en Peter de Haan, scriba. 
 

 De kerkrentmeesters geven aan dat indien men gebruik wil maken van het 
Verenigingsgebouw dit aan Hijmen van Lindenberg gevraagd moet 
worden. De begrotingen van 2024 van de diaconie en de kerkrentmeesters 
worden besproken en goedgekeurd. De kerkrentmeesters hebben een 
voorstel gemaakt om verder te gaan met de reeds ingeslagen weg van het 
beleggen. Dit voorstel wordt op de extra gemeenteavond gepresenteerd. 
 

 Er wordt teruggekeken op de achterliggende diensten en vooruitgekeken 
naar de komende diensten. En ook op de goede opkomsten met Sint 
Maarten en de interessante lezing door Anneke Berkheij. Verder is er begin 
november een avond in Loenen geweest die vanuit de classis 
georganiseerd werd. Deze avond stond in het teken van samenwerken met 
andere gemeenten.  
 

Na de rondvraag wordt de vergadering afgesloten met dankgebed en voorbeden. 
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JEUGD 
 
Sinte sinte Maarten, de koeien hebben staarten………. 

En nog veel meer liedjes werden er gezongen. De 
kerk was geopend en versierd met veel lichtjes om 
de kinderen en volwassenen te ontvangen met 
chocomelk en koffie, we deelden snoep en koek uit, 
het was een gezellige boel! 
De kinderen met hun brandende lichtjes keken 
nieuwsgierig rond in de kerk. 
Het was een feest om te zien! 
We hebben al met al wel 250 tot 300 bezoekers 
gehad, groot en klein! 

Wij hebben ervan genoten en volgens ons de 
kinderen en hun ouders ook. 
 

Aan alle kinderen en tieners vanaf groep 7  
Aangezien de goedheiligman 
weer in ons dorp is leek het 
ons leuk om daar met de 
tienerclub ook wat mee te 
doen. Wij willen dat graag op 
vrijdag 8 december laten 
plaatsvinden.  
Het idee van de avond is dat 
iedere aanwezige drie 
cadeaus meeneemt. Deze drie 
cadeaus verwisselen door 
middel van spelletjes van 
eigenaar. Of misschien vind je je eigen cadeaus wel zo leuk dat je die zelf 
probeert te houden?  Per cadeau mag je ongeveer 2,50 euro uitgeven. Ons 
voorstel is om bijvoorbeeld naar een kringloopwinkel te gaan (liefst niet allemaal 
naar die in Weesp) om daar leuke dingen (die er nog zo goed als nieuw uitzien) 
een tweede kans te geven. Alles mag, groot en klein. Als het maar dingen zijn 
die je zelf ook wel zou willen krijgen. Natuurlijk mag je ook naar een gewone 
winkel gaan maar liever niet en graag ook geen snoep als cadeau. Misschien heb 
je thuis ook nog wel spullen die je zelf niet (meer) gebruikt, die nog wel mooi 
zijn en waarvan je denkt dat een ander daar heel blij mee is. Denk bijvoorbeeld 
aan een (strip)boek dat leuk was maar waarvan je denkt dat je het toch niet 
meer gaat lezen of een game die je niet of niet meer gaat spelen.  

 Dus:  3 leuk ingepakte cadeautjes meenemen van                                             
ongeveer 3x 2,50 euro. 

 
Zouden jullie het leuk vinden om te komen? 

Graag op tijd reageren zodat we er rekening mee kunnen houden qua inkoop. 
Opgeven bij Johan Kroon of  Marieke van der Bijl    

Verder organiseren we vrijdag 19 januari een nieuwjaarsdiner voor alle tieners.  
Zet deze datum alvast in je agenda!  

Verdere info volgt via de app en in het volgende contactblad! 
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  COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
 
Ontvangen collecten  
Ochtendcollecte 
Ochtendcollecte 
Ochtendcollecte 
Ochtendcollecte 

29 oktober 
5 november 
12 november 
19 n0vember 

€ 104,65 
€ 126,50  
€   64,40 
€   64,20 

                              
   Collectebonnen 

 Vel van 20 stuks à € 0,50; € 10,-; 20 stuks à € 1,50; € 30,- en 20 stuks à  
€ 3,-; € 60,-, te bestellen door het totaalbedrag over te maken op bankrekeningnummer: NL30 INGB 0000 519 
303, t.n.v. college van kerkrentmeesters, met de vermelding van het aantal en het type bonnen 

 De bonnen kunt u bij Ina Boshuizen ophalen of worden thuisbezorgd. 
U kunt een e-mail sturen naar: penningmeester@kerknigtevecht.nl met uw bestelling. 

 
DIACONIE 

 
Opbrengsten collecten kerkdiensten: 
De opbrengst van de collecten is 70% voor het opgehaalde doel en 30% voor plaatselijk kerkenwerk.  
Wanneer het een zending of uitgangscollecte betreft gaat het gehele bedrag naar het bestemde doel. 

29 oktober 
5 november 
5 november 
12 november 
19 n0vember 

Nes Ammin 
Pl. Bijz. kerkwerk 
Diaconie 
KIA Jongeren Libanon 
Helpt u Hopen  

€ 123,20 
€   94,-  
€   33,50 
€   64,-   
€   85,80                 

Uw gift kunt u overmaken naar het rekeningnummer van de diaconie: NL59RABO0157013863, Rabobank 
Weesp. U kunt eventueel het collectedoel waaraan u wilt doneren vermelden. 
 
 
 
Bijzondere collecten  
 

 17 december Leger des Heils  
Kerst bij het Leger 
Het feest van de geboorte van Jezus is niet voor iedereen een feest met 
kerstballen en lekker eten. Als je helemaal alleen bent, niets te eten hebt, of 
zelfs geen dak boven je hoofd - dan lijken je omstandigheden veel op die van het 
kindje Jezus zelf. Het Leger des Heils wil voor iedereen het Licht verspreiden in 
de donkere dagen van Kerst. 

 24 december KIA Kinderen in de knel  
Veel kinderen en jongeren staan er alleen voor in het leven zonder de 
bescherming van volwassenen. Kerk in Actie zet zich in voor kinderen en 
jongeren in kwetsbare situaties, zoals voor straatkinderen en werkende kinderen. 
Hun rechten moeten nageleefd worden, zoals hun recht op onderwijs. We 
stimuleren ook dat kinderen en jongeren een rol krijgen in de kerk. Help mee om 
het leven van kinderen in de knel te verbeteren. Steun de verschillende 
projecten met uw gift. 
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Kerstviering 65 + 

 
 

KRINGEN 
 
Gesprekskringen 
De gesprekskringen zijn van start gegaan. Een kring 
is een plek waar we met elkaar in gesprek gaan aan 
de hand van een onderwerp of thema.  
Beide kringen gaan werken met het boekje ‘Én God 
zag dat het TOV was’ van het Evangelisch 
werkverband. https://webshop.ewv.nl/wp-
content/uploads/2023/07/En-God-zag-dat-het-tov-
was-bladerboekje-1-28.pdf  

Een kring heeft als doel om samen te zoeken wat God tegen ons wil zeggen. 
Eens per 2 á 3 weken komen we bij elkaar. 

Zowel op de dinsdag als op de donderdagavond is er nog plaats voor nieuwe 
deelnemers.  Meld je aan of vraag meer informatie aan bij  

Dianne Kroon (dinsdag) of Gerda van Lindenberg (donderdag) 
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Kerstpakketten voor Het Havenlicht: helpt u mee? 
Er zijn al veel spullen verzameld voor het Havenlicht! Hartelijk dank daarvoor! 
Als u nog iets wilt geven, kan dat t/m komende zondag 3 december.  
Daarna brengen we de spullen weg en worden er mooie kerstpakketten van 
gemaakt voor de zeelieden. 

 Meer informatie staat in het Contactblad van november. 
 
Care4Malawi 
De collecte op zondag 10 december komt ten goede aan Care4Malawi. Dit is de 
stichting die wij kennen van het werk van ds. Gert en Rieneke van de Pol. Omdat 
zij terug zijn in Nederland heeft deze stichting een andere ‘missie’ gekregen.  
Hieronder leest u een stukje uit de brief die de Zendingscommissie kreeg:  

Care4Malawi gaat in Malawi gevangenen en hun slachtoffers helpen, maar 
ook de betrokken families. Doel is dat zij een toekomst ingaan die niet 
langer gestempeld wordt door de misdaad die is begaan en die bij alle 
betrokkenen zoveel gebrokenheid en pijn teweeg heeft gebracht.  
Om daaraan te werken willen we begin 2024 Jan-Willem en Klarinda Barth 
met hun drie kinderen voor een aantal jaren uitzenden naar Malawi. Jan-
Willem werkt nu nog bij Gevangenenzorg Nederland, maar gaat Prison 
Fellowship Malawi helpen bij het opzetten van programma’s die aan onze 
doelstelling bijdragen. Op onze nieuwe website (www.care4malawi.nl) 
vinden jullie onder andere een filmpje waarin Jan-Willem en Klarinda 
zichzelf en hun gezin voorstellen. 
Ook de eerste nieuwsbrief staat op onze website voor jullie klaar. 
Om Jan-Willem en Klarinda te kunnen uitzenden, hebben we hulp nodig. 
Van kerkelijke gemeenten, bijvoorbeeld, en van christenen die Malawi en 
ons werk daar een warm hart toedragen. 
Het gebed, het meeleven en de financiële steun van velen is onmisbaar om 
dit werk te kunnen doen. 

Met hartelijke groet, mede namens stichting Care4Malawi, 
Rieneke & Gert van de Pol 

 
Dit blijft dus een prachtig doel en daarom zetten we onze financiële steun graag 
voort. Van harte aanbevolen!! 

Met een vriendelijk groet, de zendingscommissie  
Barbara Roodhart, Gerda van Lindenberg en Ellen de Haan 

 

DIVERSEN 
 
Aan tafel 
Woensdag 20 december 17.00 – 19.30 uur in het Verenigingsgebouw. 
Met elkaar gezellig en lekker eten voor de ouderen van Nigtevecht.  
Gerda en Joyce koken een 3 gangen menu voor U!  

 
                                  Kosten €10,- per persoon 

3 gangen menu en een drankje 
Vooraf aanmelden bij Joyce  

 

COMMISSIES 
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AGENDA 
Gesprekskringen Wisselende dinsdag- donderdagavonden 
Gelegenheidscantorij kerst Vanaf woensdagavond 29 november, Kerk, repetitie 
Tienerclub Vrijdag 8 december, 20 uur, Verenigingsgebouw 
Gebedskring Maandag 11 december,  20-21 uur, Kerk 
Kerstviering ouderen  Woensdag 13 december, 14.30 – 17.30 uur 

Verenigingsgebouw en kerk 
Aan Tafel voor ouderen Woensdag 20 december, 17 – 19.30 uur, 

Verenigingsgebouw 
Tieners, nieuwjaarsdiner Vrijdag 19 januari, tijd volgt, Verenigingsgebouw 

                  
 

BIJBELLEESROOSTER 

wo 13 Openbaring 20:11-15 Het boek van het leven 
do 14 Psalm 123 Wees ons genadig 
vr 15 Jesaja 65:1-7 Met uitgestoken handen 
za 16 Jesaja 65:8-16 Alle ellende vergeten 
zo 17 Jesaja 65:17-25 Een jubelende stad 
ma 18 Psalm 80 Kom en red ons 
di 19 2 Samuël 5:1-5 David gezalfd 
wo 20 2 Samuël 5:6-16 De Davidsburcht 
do 21 2 Samuël 5:17-25 Heer van de doorbraak 
vr 22 2 Samuël 6:1-11 Bang voor de HEER 
za 23 2 Samuël 6:12-23 Dansen voor de HEER 
zo 24 2 Samuël 7:1-16 Een huis voor God 
ma 25 2 Samuël 7:17-29 Een eeuwig koningshuis 
di 26 Psalm 96 Zing voor de HEER 
wo 27 Openbaring 21:1-8 God zal bij ons wonen 
do 28 Openbaring 21:9-27   Het nieuwe Jeruzalem 
vr 29 Openbaring 22:1-11 Ik kom spoedig 
za 30 Openbaring 22:12-21 Kom, Heer Jezus! 
zo 31 Psalm 45 Een liefdeslied 
ma 1 jan Psalm 99 Nieuwjaarsdag, de achtste 

kerstdag 
di 2 Maleachi 3:1-5  
wo 3 Maleachi 3:6-12   
do 4 Psalm 72  
vrij 5 Jesaja 60:1-9  
za 6 Jesaja 60:10-22 Driekoningen oftewel Epifanie 

zo 3 dec Jesaja 64:3-11 Wij zijn het werk van uw handen 
ma 4 Openbaring 17:1-8 Het grote Babylon 
di 5 Openbaring 17:9-18 Het lam zal overwinnen 
wo 6 Openbaring 18:1-8 Gevallen is Babylon 
do 7 Openbaring 18:9-24 Al je rijkdom voorbij 
vr 8 Openbaring 19:1-10 Zuiver, stralend linnen 
za 9 Openbaring 19:11-21 Trouw en betrouwbaar 
zo 10 Psalm 35:1-10 U bevrijdt de zwakken 
ma 11 Psalm 35:11-28 Van uw roem wil ik zingen 
di 12 Openbaring 20:1-10 De eerste opstanding 
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COLOFON 
KOPIJ 

Het Contactblad verschijnt op de eerste zaterdag van de 
maand en wordt gratis bezorgd op elk adres in Nigtevecht, 
waar één of meer leden van de Protestante gemeente wonen.  

Data van uitgifte: 3 februari, 
2 maart, 6 april, 4 mei, 1 juni, 

6 juli, 3 augustus, 7 september, 5 oktober, 
2 november en 7 december 

Het eerstvolgende Contactblad verschijnt 
op: zaterdag 6 januari 2024 

Kopij graag inleveren uiterlijk op: 
zaterdag 30 december 

Redactie Contactblad:  
Marieke van der Bijl, Nieske Veldhuisen 

Kopij Contactblad: inleveren bij Marieke van der Bijl en 
Nieske Veldhuisen, graag per e-mail  

 
Coördinatie vermenigvuldiging en verspreiding: Gerda 
van Lindenberg 

Financiële bijdragen voor de 
kosteloze verspreiding van het  

CONTACTBLAD zijn van harte welkom! 
  

U kunt deze storten op de rekening 
van: het College van 

Kerkrentmeesters van de Protestantse 
Gemeente Nigtevecht, onder 
vermelding van ‘Contactblad’, 

op giro: NL 30 INGB 0000519303 

 
 

OVERWEGINGEN 
 
Kerk en Israël Op 14 november was er een gesprek met predikanten uit de 
classis en de landelijke werkgroep Kerk & Israël naar aanleiding van de aanval 
van Hamas en de oorlog in Gaza. Wilma Wolswinkel van Kerk in Actie praatte ons 
bij over de acties die de kerk genomen heeft voor de mensen die te lijden 
hebben onder het conflict en dat zijn Joden en Palestijnen, maar ook 
gastarbeiders uit onder andere de Filippijnen. Kerk in Actie wil daar zijn waar de 
-3- nood is. Voor de slachtoffers van de kibboetsiem wordt veel gedaan. Vandaar 
dat er nu geld gaat naar gastarbeiders die het net zo goed moeilijk hebben. Dat 
is geen keuze voor of tegen; dat is een keuze om daar te zijn waar niemand is. 
Coen Constandse sprak over resten van hoop. Het werd een mooi gesprek waar 
we uitstegen boven harde standpunten. Ik doe een poging iets kort weer te 
geven in het bewustzijn dat ik dan de nuance misschien mis. Spanning en pijn 
opzoeken noemde Constandse onze eerste opdracht. In de gemeenten wordt 
verschillend gedacht. Gemeenten leven met verschil: alleen ketterijen willen daar 
niet van weten. Constandse ging uit van Filippenzen 2: 3 Handel niet uit 
geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle nederigheid de ander belangrijker 
dan uzelf. Wij zoeken naar vrede, eerst maar eens onder elkaar. In geloof tasten 
we naar ruimte voor verschillende individuele inzet. De aanval van Hamas en de 
oorlog roepen veel emoties op. Het is moeilijk om te staan in die verscheurdheid, 
het leed is groot. Maar juist in die verscheurdheid moeten we durven staan niet 
uit verlegenheid maar als begin van waarheid in Christus’ naam. In de 
synodevergadering zal het ook gaan over Israël en Palestina. Onopgeefbaar 
verbonden met het volk Israël staat niet ter discussie. Hans Breunese schrijft in 
de nieuwsbrief van de Johanneskerk in Leersum: “Vanuit een 
gemeenschappelijke geloofstraditie zijn we in gesprek met Israël. In onze 
gepolariseerde tijd is er weinig ruimte voor nuance. Je bent voor Israël of voor 
de Palestijnen. En precies deze polarisatie is heilloos Ze brengt het vreedzaam 
samenleven van Joden en Palestijnen steeds verder uit het zicht.” Op 14 
november verkenden we de gedachte dat juist aandacht voor Israël en gesprek 
en verbondenheid met Israël, ook met de staat, Palestijnen dient. Constandse 
schreef in het Nederlands Dagblad: “Paradoxaal genoeg is die steun voor het 
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bestaansrecht van de staat ook gunstig voor de Palestijnen. Of we het willen of 
niet, het lot van de Palestijnen is mede afhankelijk van de staat Israël. Al 
dromen velen van 'from the river to the sea', dat zal niet gebeuren. Daarom is de 
staat Israël ook nodig voor de Palestijnen, want het is met die staat dat tot een 
oplossing moet worden gekomen - hoe ondenkbaar ver weg dat nu ook is. 

 
ds. Trinette Verhoeven, classispredikant 

 
 
 
 
    
 


