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Contactblad 
 

van de Protestantse Gemeente 
te Nigtevecht 

 

www.kerknigtevecht.nl 
 

 

Zaterdag 1 juni 2024 68e jaargang, nr.6 

 
KERKDIENSTEN 

Zondag 2 juni     
10.00 uur ds. M. van der Kooi, Woerden 
Collecten: 1e Pl. bijzonder kerkwerk; 2e Kerk       
Koffie: Jos van der Linden   Crèche: Tessa van der Linden 
 
Zondag 9 juni   Viering Heilig Avondmaal 
10.00 uur ds. R. de Vos, Weesp 
Collecten : 1e Wilde Ganzen; 2e Kerk    
Koffie en crèche: Marieke van der Bijl 
 
Zondag 16 juni      
10.00 uur ds. N. Tramper, Cothen  
Collecten: 1e HGJB Missionair kinderwerk; 2e Kerk    
Koffie: Ellen de Haan  Crèche: Annette de Haan  
 
Zondag 23 juni   
10.00 uur ds. A.S. de Winter, Hoofddorp 
Collecten : 1e Pl. bijzonder kerkwerk; 2e Kerk    
Koffie: Kees Creemer   Crèche: Gerda van Lindenberg 
 
Zondag 30 juni     
10.00 uur ds. W.P. Vermeulen, Utrecht 
Collecten: 1e Zending, Vakantie Bijbel dagen ; 2e Kerk  
Koffie: Corry Hennipman   Crèche: Nieske Veldhuisen 
 
Zondag 7 juli    
10.00 uur ds. R. de Vos, Weesp 
Collecten : 1e Voedselbank Weesp; 2e Kerk    
Koffie: Nelleke Nobel  Crèche: Henk den Hartog 
                                                                                          

De diensten zijn ook mee te luisteren en te bekijken via ‘Kerkdienstgemist.nl’ 
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We hebben het Pinksterfeest gevierd en zijn opnieuw opgeroepen om samen te 
getuigen van geloof, hoop en liefde. We zijn en blijven:          

Verbonden door de Geest. 
In het een-na-laatste hoofdstuk van Johannes gebeurt 
iets wat ook wel ‘Klein Pinksteren’ wordt genoemd. 
Jezus verschijnt na zijn opstanding aan de leerlingen en 
wenst hun vrede. En dan blaast Hij over hen heen en 
zegt: “Ontvang de heilige Geest.” 
Maar daar eindigt het Johannesevangelie nog niet. In de 
verzen die volgen, lees je dat Tomas er tijdens deze 
gebeurtenis niet bij was. Hij vindt het maar moeilijk te 

geloven dat de anderen Jezus hebben gezien. Daarom verschijnt Jezus een week 
later nóg een keer, als Tomas er wel is. Prachtig: de eenling doet er blijkbaar toe. 
Speciaal voor Tomas komt Jezus nog een keer terug. En opnieuw zegt Hij dan: 
“Vrede zij met jullie.” 
Elk individu doet er toe, aan ieder van ons wordt de heilige Geest geschonken. 
Maar wat tegelijkertijd óók opvalt: Jezus spreekt in meervoud. “Vrede zij met 
jullie.” Hij had ook naar Tomas’ huis kunnen gaan om hem in zijn eentje te 
ontmoeten, maar dat doet Hij niet. Hij komt opnieuw naar de leerlingen als zij 
als groep bij elkaar zijn. En door zijn woorden verbindt Hij hen door de Geest 
met elkaar tot een gemeenschap. 
De valkuil van individualisme 
Het kan een valkuil zijn om het geloof heel individueel te beleven. In de 
protestantse traditie ligt veel nadruk op het persoonlijke geloof, en dat is ook 
belangrijk. Maar de keerzijde daarvan is dat we het soms lastig vinden om ruimte 
te ervaren voor andere geloofsbelevingen of -opvattingen. Het is  belangrijk om 
je te realiseren dat geen enkele kerk, geen enkele gelovige, het geheimenis van 
het geloof in zijn of haar eentje kan vatten. Daar heb je anderen bij nodig. Daar 
heb je de wereldkerk bij nodig. 
De Geest is aan ons allemaal gegeven om ons met God te verbinden, maar ook 
om ons met elkaar te verbinden. De uitdaging is dus om altijd open te staan voor 
de ander, ook als die anders gelooft of denkt dan jijzelf. God gaat met die ander 
net zo goed een weg als met ons. Het vraagt een zekere bescheidenheid: laten 
we niet te snel denken dat wij de waarheid in pacht hebben.  
Eén in Christus 
In het geloof zijn mensen niet verbonden door een directe bloedband of door 
vriendschap, maar door het geloof in God. Die band met elkaar loopt via Hem. In 
Lied 970 wordt dat heel mooi verwoord: 

Vlammen zijn er vele, 
één is het licht, 
licht van Jezus Christus,  
vlammen zijn er vele, 
één is het licht, 
wij zijn één in Christus. 

Waar de Geest is, worden mensen aangesproken en met elkaar verbonden. Het 
pinksterfeest, het feest van samen kerk-zijn. Een uitnodiging om mee te gaan in 

de pelgrimsstoet van gelovigen van alle tijden en plaatsen. Om samen te 
getuigen van geloof, hoop en liefde – elk met eigen inbreng en gaven. 

                 Ds. de Reuver, overgenomen uit het blad Petrus 

OVERDENKING 
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Om over na te denken:  
- Vindt u, vind jij het moeilijk om open te staan voor de geloofsbeleving of -

opvattingen van anderen?  
- Praat u of jij daar wel eens met anderen over? 

 
 

Weer vervuld met de Heilige Geest hopen we de komende maand met elkaar 
fijne diensten te hebben. Op 9 juni vieren we het Heilig Avondmaal en zal       
ds. Robert de Vos de dienst leiden. 16 juni zal ds. Tramper voorgaan,  23 juni 
zal onze oud-voorganger Arie de Winter de dienst leiden. Op 30 juni hoopt     
ds. Vermeulen voor te gaan. 

Wees welkom  in Gods huis 
Op zondag in vrijheid samenkomen 
samen vieren in de kerk of thuis. 
Laat je  bemoedigen en inspireren 

dat  Gods Liefde in  jouw mag stromen 
 
 

 
 

Voor allen, gemeenteleden en dorpsgenoten,  die ziek zijn, zichtbaar of niet, kort 
of langdurig, met of zonder uitzicht op genezing en hun naasten. Voor allen die 
in rouw zijn, verdrietig en/of eenzaam.  Voor allen die het leven moeizaam 
vinden. Dat we elkaar niet vergeten en er voor elkaar zijn. 
 

We bidden voor hen die benaderd worden voor de vacatures in de kerkenraad. 
Dat ze wijsheid en rust mogen ervaren 

bij het overwegen en nemen van een beslissing. 
 

Dat Gods Licht mag schijnen, dat Gods Liefde nabij is en troost zal brengen.  
 

Heer, open onze ogen 
Zodat wij  de ander zien 

De ander die ons nodig heeft 
 

Heer, open onze oren 
Zodat we de ander horen 

Die ons zijn/haar verhaal vertelt 
 

Heer, zet ons in beweging 
Om naar de ander toe te gaan 

De ander die verdriet heeft of eenzaam is 
 

Heer, zegen onze handen 
Zodat we de ander kunnen helpen 

De ander die ons nodig heeft 
 
 
 

RONDOM DE DIENSTEN 

VANUIT DE GEMEENTE 
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  COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
 
Ontvangen collecten  
Ochtend 28 april 
Ochtend 5 mei 
Ochtend 12 mei  
Ochtend 19 mei 

€  74,50  
€ 103,50 
€   52,- 
€   91,-  

Giften Per bank: 
collecte kerk  
12 mei € 20,- en 
19 mei € 15,- 

                              
Collectebonnen 

 Vel van 20 stuks à € 0,50; € 10,-; 20 stuks à € 1,50; € 30,- en 20 stuks à  
€ 3,-; € 60,-, te bestellen door het totaalbedrag over te maken op bankrekeningnummer: NL30 INGB 0000 519 
303, t.n.v. college van kerkrentmeesters, met de vermelding van het aantal en het type bonnen 
 De bonnen kunt u bij Ina Boshuizen ophalen of worden thuisbezorgd. 

U kunt een e-mail sturen naar: penningmeester@kerknigtevecht.nl met uw bestelling. 
 

  VAN DE KERKENRAAD 
 
Kerkenraadsvergadering, donderdag 16 mei 2024 

- Het beleidsplan van de kerk zal geactualiseerd worden. 
Hiervoor is een werkgroep bij elkaar geweest. Er is een 
formulier gemaakt voor een inventarisatie van de meningen van alle 
gemeenteleden. Deze zal nog uitgebreid worden. De formulieren zullen 
uitgedeeld worden in de kerk en bij het contactblad gevoegd worden. 

- De Classispredikant Trinette Verhoeven is op do. 11/4 op bezoek 
geweest bij de Kerkenraadvergadering. Het was een goed en positief 
gesprek. 

- De Jaarrekening 2023 is toegelicht ten aanzien van de Kerkrentmeesters en de 
begraafplaats. De inkomsten van de begraafplaats lopen wat terug, o.a. door 
meer crematies. Er zal een stukje in het contactblad en in De Sleutel geplaatst 
worden over de begraafplaats, dat deze vrij toegankelijk is en voor iedereen van 
het dorp is etc. 

- Het Hemelvaartsontbijt was een leuk initiatief van de gespreksgroepen. 
- Met Pinksteren zal een trompettist spelen tijdens de dienst. 
- Vanuit de diaconie zijn er weer 3 zomermiddagen gepland. 
- Er is een app waarmee ook gecollecteerd kan worden, de Apostel App. Dit zal 

bekeken worden of dat ingevoerd kan worden. 
- Er wordt gesproken over de verkiezing van nieuwe ambtsdragers. Er zijn 

verschillende namen aangedragen. Deze mensen zullen binnenkort benaderd 
worden. De kerkenraad hoopt weer op een goede bezetting voor de komende 
jaren. 
 De volgende kerkenraadsvergadering is op donderdagavond 20 juni 2024 

 

DIACONIE 
 
LET OP! LET OP! LET OP! LET OP! LET OP! LET OP! LET OP! 
Het bankrekeningnummer van de Diaconie is gewijzigd, hierdoor worden de 
bankkosten verminderd. Per heden kunt u het volgende bankrekeningnummer 
gebruiken: NL25RABO0373738471 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente 
Nigtevecht 
Het rekeningnummer van Helpt u Hopen blijft hetzelfde: NL36RABO0343153882 
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Opbrengsten collecten kerkdiensten: 
De opbrengst van de collecten is 70% voor het opgehaalde doel en 30% voor plaatselijk kerkenwerk.  
Wanneer het een zending of uitgangscollecte betreft gaat het gehele bedrag naar het bestemde doel. 

Ochtend 28 april 
Ochtend 5 mei 
Ochtend 9 mei  
Ochtend 12 mei  
Ochtend 19 mei 

Besorhoeve 
Plaatselijk Bijzonder kerkwerk 
Het vakantiebureau  
Stichting Dorcas 
IZB Zending 

€   87,50 
€   93,-  
€   55,- 
€   59,20  
€   80,50 

Uw gift kunt u overmaken naar het rekeningnummer van de diaconie:  
NL25RABO0373738471 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Nigtevecht 
U kunt eventueel het collectedoel waaraan u wilt doneren vermelden. 
 
Bijzondere collecten  
 16 juni  HGJB Missionair kinderwerk 

De HGJB is een vereniging van gemeenten en jeugdclubs binnen de 
Protestantse Kerk in Nederland die, staande in de hervormd-gereformeerde 
traditie, jongeren van de gemeente bij Christus wil brengen, opdat ze Hem 
leren kennen, vertrouwen en navolgen. Ze doen dit in afhankelijkheid van en 
gehoorzaamheid aan God, die hen wil inschakelen bij de uitbreiding van Zijn 
Koninkrijk in deze wereld. Met dat doel organiseren ze inspirerende 
activiteiten voor jongeren en rusten ze hun ouders en leidinggevenden toe 
met een samenhangend geheel van kennis, vaardigheden, methoden en 
materialen voor goed kerkelijk jeugdwerk. 
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COMMISSIES 
 
Collecte 30 juni Vakantiebijbeldagen 

Op 30 juni is de collecte van de zending  
voor de Vakantiebijbeldagen in ons eigen dorp. 

Al sinds 2010 worden er in Nigtevecht Vakantiebijbeldagen georganiseerd door 
de Protestantse Gemeente. Op deze vrolijke dagen zijn alle kinderen van de 
basisschool welkom om te luisteren naar verhalen uit te Bijbel, te zingen, te 
spelen en te knutselen. Afgelopen jaren werd er vaak een dagdeel 
ingevuld door een christelijk poppentheater of een andere voorstelling waarin het 
altijd over Jezus’ liefde en Zijn reddingswerk voor de wereld ging. De 
vakantiebijbeldagen geven een extra mogelijkheid om op laagdrempelige manier 
ons licht -het Licht van Jezus!- te laten schijnen aan 
kinderen van heel dichtbij! 

Met een vriendelijke groet, de zendingscommissie  
 

 JEUGD 
 
Vakantiebijbeldagen 2024 
Dit jaar zijn de Vakantiebijbeldagen op 23 en 24 juli. 
Het thema is WEGWIJS. 
 
We gaan luisteren naar verhalen uit de Bijbel waarin 
duidelijk wordt hoe Jezus ons de weg wijst. We zingen, 
dansen, kletsen en er is ruimte om een spel te doen in 
de gymzaal. We maken ook iets moois bij het thema om 
mee naar huis te nemen. Kortom: één groot feest! 
 
 Om dit feest mogelijk te maken zijn we op zoek 

naar mensen die op 23 en 24 juli van 9.00 – 
12.30 uur kunnen helpen. En als helpen niet lukt: uw en jouw gebed voor 
de Vakantiebijbeldagen is ook enorm belangrijk en bemoedigend! Zo zetten 
we samen de schouders eronder om kinderen uit ons eigen dorp een paar 
mooie ochtenden te geven! 

Wilt u/je meedoen of wil je nog meer weten?  
Geef dat dan even door aan 

Sefanja Kroon of Ellen de Haan 
 

DIVERSEN 
 
Aan tafel 
Woensdag 19 juni 17.00 – 19.30 uur in het Verenigingsgebouw. 
Met elkaar gezellig en lekker eten voor de ouderen van Nigtevecht.  
Gerda en Joyce koken een 3 gangen menu voor U!  
 

                                  Kosten €10,- per persoon 
3 gangen menu en een drankje 

Vooraf aanmelden bij Joyce  
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BIJBELLEESROOSTER 
 juni   20 Donderdag Jesaja 30:27-33 
2 zondag Marcus 2:23-3:6  21 vrijdag Jesaja 31:1-9 
3 maandag Marcus 3:7-19  22 zaterdag Psalm 43 
4 dinsdag Marcus 3:20-35  23 zondag Marcus 4:35-41 
5 woensdag Handelingen 4:32–5:11  24 maandag Psalm 85 
6 donderdag Handelingen 5:12-21a  25 dinsdag Handelingen 8:1b-13 
7 vrijdag Handelingen 5:21b-32  26 woensdag Handelingen 8:14-25 
8 zaterdag Handelingen 5:33-42  27 donderdag Handelingen 8:26-40 
9 zondag Handelingen 6:1-15  28 vrijdag Psalm 30 
10 maandag Handelingen 7:1-16  29 zaterdag Marcus 5:1-20 
11 dinsdag Handelingen 7:17-34  30 zondag Marcus 5:21-43 
12 woensdag Handelingen 7:35-43     
13 donderdag Handelingen 7:44–8:1a   Juli  
14 vrijdag Marcus 4:1-12  1 maandag Psalm 88 
15 zaterdag Marcus 4:13-23  2 dinsdag Handelingen 9:1-19a 
16 zondag Marcus 4:24-34  3 woensdag Handelingen 9:19b-31 
17 maandag Jesaja 30:1-8  4 donderdag Romeinen 14:1-12 
18 dinsdag Jesaja 30:9-18  5 vrijdag Romeinen 14:13-23 
19 woensdag Jesaja 30:19-26  6 zaterdag Psalm 28 
 

AGENDA 
Spelletjesmiddag 65 + Woensdag 12 juni, 17 juli, 14.30 – 16.30 uur, woensdag 

14 augustus 12.30 – 15 uur, Verenigingsgebouw 
Gebedskring Maandag 17 juni, 20-21 uur, Kerk 
Aan Tafel voor ouderen Woensdag 19 juni, 17 – 19.30 uur, Verenigingsgebouw 
Tienerclub Info via de app 
On Track Info via de app 
Club XL Vrijdag 31 mei, 20 uur, Verenigingsgebouw 
Vakantie-bijbeldagen Dinsdagochtend  23 juli, woensdagochtend  24 juli 

COLOFON 
KOPIJ 

Het Contactblad verschijnt op de eerste zaterdag van de 
maand en wordt gratis bezorgd op elk adres in Nigtevecht, 
waar één of meer leden van de Protestante gemeente wonen.  

Data van uitgifte: 6 juli, 3 augustus, 7 september,  
5 oktober, 2 november en 7 december 

Het eerstvolgende Contactblad verschijnt 
op: zaterdag 6 juli 2024 

Kopij graag inleveren uiterlijk op: 
zaterdag 28 juni  

Redactie Contactblad:  
Marieke van der Bijl, Nieske Veldhuisen 

Kopij Contactblad: inleveren bij Marieke van der Bijl en 
Nieske Veldhuisen, graag per e-mail of op papier  

Coördinatie vermenigvuldiging en verspreiding: Gerda 
van Lindenberg  

Financiële bijdragen voor de 
kosteloze verspreiding van het  

CONTACTBLAD zijn van harte welkom! 
  

U kunt deze storten op de rekening 
van: het College van 

Kerkrentmeesters van de Protestantse 
Gemeente Nigtevecht, onder 
vermelding van ‘Contactblad’, 

op giro: NL 30 INGB 0000519303 

 
 
 
 
 



 8 

 OVERWEGING 
 
Wie zegt in het licht te zijn maar zijn broeder of zuster haat, bevindt zich nog altijd in de duisternis. 
(1 Johannes 2: 11a   
Wij mogen wandelen in het licht. Voor mij is dat de boodschap die in de Johannesbrief klinkt. Wij mogen 
wandelen in het licht, want God zelf is het licht. God is licht, er is in Hem geen spoor van duisternis. Maar wat 
zien we in het licht? De evangelist Johannes zegt dat het licht in de wereld een oordeel is. Volgens hem kiezen 
we liever het duister. En dat is te begrijpen als wij in het licht in ons hemd zouden komen te staan. Ook de 
briefschrijver lijkt te zeggen dat het licht onze fouten onthult. Dan wordt de vraag spannend. Wat zien we in het 
licht? Zien we onszelf? En hoe dan? Met al onze fouten? Maar zouden we dan nog durven wandelen in het licht, 
of zou het terecht zijn dat we het duister verkozen?   
Ik denk dat wie de brief goed leest maar een conclusie kan trekken: Het licht openbaart God. In het licht gaan 
we zien wat Hij doet. Het licht verheldert en verbindt. Het is al te menselijk gedacht dat wij in ons hemd zouden 
kunnen komen te staan. God ziet breed. Hij strekt zich naar ons uit. Hij treedt op ons toe in Zijn licht. Hij 
brengt nieuw leven. We hebben nog maar een paar dagen geleden het Pinksterfeest gevierd. Mensen werden 
met elkaar verbonden. Alle talen klonken met een boodschap. God gaat zijn ongekende gang. Het licht laat ons 
Hem zien en direct achter Hem onze naaste. Wie zegt in het licht te zijn maar zijn broeder of zuster haat, 
bevindt zich nog altijd in de duisternis. God in het licht openbaart ons Zijn wil: het heil voor allen. Met hem 
komen alle mensen mee, alle volken.  
 
Het is droevig dat polarisatie aan de orde van de dag is. Wij spreken graag met twee woorden: wij en jullie, 
vriend en vijand, autochtoon en allochtoon. Wat blijft er waar in het licht? Gods geboden houden, Hem zien: dat 
openbaart het licht. Het is de grote vraag voor mij in dit bestaan: wordt dat waar bij ons? Durven we zo te 
kijken? Hem in het licht te zien, onze Heer en Heiland? Er ligt huiswerk voor ons als wij deze God durven 
belijden.     ds.Trinette Verhoeven, classispredikant  

 
 

 


