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KERKDIENSTEN

Zondag 3 november
10.00 uur ds. K. van Dam, Ermelo

Collecten: 1¢ Nes Ammim Nederland; 2¢ Kerk
Koffie: Nelleke Nobel Créche: Annette de Haan

Zondag 10 november Dankdag voor gewas en arbeid

10.00 uur dhr. H. van Noord, Almere e -
Collecten: 1¢ Pl. bijzonder kerkwerk; 2¢ Kerk ’ e .
Koffie: Bert Letteboer Créche: Marieke van der Bijl % DE AARDE HEEFT
Zondag 17 november EEN RIJKE QOGST
10.00 uur ds. M. Rodenburg-Splint, Breukelen ‘ GEGEVEN g
Collecten: 1¢ Pastoraat met het oog op het einde; 2¢ Kerk L. ~

Koffie en Créche: Hijmen en Gerda van Lindenberg

",':%EE"' Zondag 24 november
oyt Eeuwigheidszondag
“NL*::DEN 10.00 uur ds. R. de Vos, Weesp
SAEE Collecten: 1€ Helpt U hopen; 2¢ Kerk
' Koffie: Ria Vedder Créche: Henk den Hartog

Zondag 1 december

1°"° Advent Viering Heilig Avondmaal

10.00 uur ds. G.M. Bijkerk, Moordrecht
Collecten: 1¢ Wilde Ganzen; 2¢ Kerk
Koffie en Créche: Netty Robijn

Zondag 8 december 29¢ Advent

10.00 uur ds. A. Christ, Katwijk aan Zee

Collecten: 1¢ Zending, stichting Care4Malawi; 2¢ Kerk
Koffie en Créche: Jacobien Kalule

De diensten zijn ook mee te luisteren en te bekijken via ‘Kerkdienstgemist.nl’



OVERDENKING

Vanuit je omstandigheden omhoog kijken

Verblijd u altijd. Bid zonder ophouden. Dank God in alles. Want dit is de wil van
God in Christus Jezus voor u. 1 Tess. 5: 16-18

Wat is dankbaarheid eigenlijk? Het is interessant wat Désanne van Brederode,
schrijfster en filosofe daarover zegt. Zij beweert dat er een verschil is tussen je
gevoel en je gemoedstoestand. Je gevoel is onderhevig aan de omstandigheden,
die grotendeels van buiten op je af komen. Daardoor voel je je soms verdrietig,
ongelukkig, of juist vrolijk. Je gemoedstoestand is meer constant: het is de
onderstroom die zich onder je gevoelens bevindt. Zij vergelijkt dat met een
vakantie: je had momenten dat je je niet helemaal optimaal voelde, bijvoorbeeld
door de vakantiestress bij het inpakken, of je voelde je moe door de lange reis,
maar als je terugkijkt op de hele vakantie was het een heel leuke tijd. Oftewel:
misschien voel je je niet altijd dankbaar, maar je kan wel je gemoedstoestand
trainen door te oefenen in dankbaarheid.

Kan dat echt? Ja, is mijn overtuiging. Je kunt ervoor kiezen om vanuit je (ook
minder prettige) omstandigheden omhoog te kijken. Dankbaarheid laat je zien
wat je wel hebt, daarvan te genieten en je erover te verwonderen. Een
gemoedstoestand die gekenmerkt wordt door dankbaarheid, maakt dat je gevoel
minder vatbaar is voor negativisme en kriticisme. Het gevoel is dan minder
beinvioedbaar door de minder ‘leuke’ dingen van het leven. Dat is ook waar
Jezus ons toe oproept. Hij zegt: ‘Verheug je dat je namen opgetekend staan in
de hemel!” En: ‘Laat Mijn blijdschap in jou zijn.” De vreugde van een christen
vloeit voort uit het zeker weten dat God ons liefheeft, ongeacht onze
levensomstandigheden. Geliefd zijn brengt grote vreugde met zich mee. Je mag
in Christus zijn, in Hem opbloeien. Die vreugde is dus niet afhankelijk van de
actuele omstandigheden; we mogen onze vreugde en blijdschap zoeken in onze
Heer en Heiland.

Mijn God, ik wil U loven,

want met dat doel ben ik geschapen.

Open mijn mond, opdat ik mag zingen,

tot Uw lof en tot eer van Uw naam.

Voer mijn hart op tot U,

weer van mij alle traagheid,

wek in mij de liefde op om U oprecht

mijn dank te betalen.
Thomas a Kempis (Uit 1ZB-connect, Els van Dijk)

vanzelfsprekend
dat we zijn

RLALNLN YOOR.
dankbaariid




RONDOM DE DIENSTEN

Aanstaande zondagmorgen 3 november hoopt ds. Van Dam uit Ermelo voor
te gaan.

Op zondag 10 november zal dhr. H. van Noord bij ons voorgaan. We staan in
deze dienst ook stil bij Dankdag voor Gewas en Arbeid.

Een week later op 17 november zal de predikant van de Pieterskerk in
Breukelen, ds. M. Rodenburg-Splint, de dienst leiden.

In de dienst van zondagmorgen 24 november hoopt ds. R. de Vos uit Weesp
voor te gaan. Het is dan Eeuwigheidszondag, we gedenken en noemen de
namen van hen die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen.

We wensen elkaar opbouwende en gezegende diensten toe waarbij we elkaar
kunnen bemoedigen door onze aanwezigheid in de diensten. Maar hopelijk wordt
u ook bemoedigd als u de diensten thuis volgt.

VANUIT DE GEMEENTE

M3ntelzorg: We willen meeleven met de gemeenteleden
‘_:)eia-d- hat mak (aafoe die te maken hebben met (chronische)
ziekte en/of zorgen om familieleden. Ook
W) mantelzorgen kan zwaar zijn. Laten we
deze weken eens extra denken aan de
{ =2 “‘:\ﬁ\ gemeenteleden die ons dorp hebben
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omdat de hemel mij begroet. {"“‘ﬁ 3“1 ;ﬁ: rti --»-—;,gaﬁ.ﬁim.a
(Lied 978) 7 7w quuraagd

I":lg_.-\.:i



VANUIT DE KERKENRAAD

Kort verslag kerkenraadsvergadering 10 oktober

De voorzitter opent de vergadering waarna een gedeelte uit Jacobus 4 gelezen
wordt. Daarin wijst Jacobus op de onzekerheid van het leven. De toekomst ligt
niet in de handen van mensen maar in de hand van God. Dan wordt er
voorgegaan in een openingsgebed.

- De begroting van de kerkrentmeesters voor 2025 wordt besproken en
goedgekeurd.

>Met de afgetreden kerkenraadsleden en de nieuw bevestigde kerkenraadsleden
is de samenstelling van de kerkenraad wat veranderd. Tevens wordt er een
nieuw moderamen vastgesteld. Het moderamen wordt als volgt: Cor
Veldhuisen: voorzitter, Hijmen van Lindenberg: vice-voorzitter, Peter de Haan:
scriba en ds. Hans Berkheij: predikant.

->Er wordt teruggeblikt op de achterliggende diensten, met in het bijzonder de
Startdag, met na de dienst leuke opdrachten; de Vredesdienst in samenwerking
met de kerken uit Vreeland en Loenen en de bevestigingsdienst.

Bij de vooruitblik worden komende diensten doorgenomen met daarin een paar
bijzondere diensten: een opdraagdienst, dankdag en Eeuwigheidszondag.

->De kringen gaan binnenkort weer starten en er kunnen hier nog wel een paar
mensen bij.

Na de rondvraag wordt de vergadering afgesloten met dankgebed en voorbeden.

JEUGD

SINT MAARTEN IN DE KERK

Op maandag 11 november staat de
deur van het meest bijzondere huis van
Nigtevecht vanaf 17 uur weer open voor
alle kinderen en ouders die Sint Maarten
vieren. Voor de kinderen is er natuurlijk
een snoepje, limonade en warme
chocolademelk. Voor de ouders staat de
koffie en thee klaar in de sfeervol
verlichte kerk. We kijken uit naar jullie
komst!

Tieners

Met een hele gezellige startavond op de bowlingbaan in Mijdrecht is ook het
seizoen begonnen voor de tieners. On Track, tienerclub en club XL gaan weer
beginnen! Voor alle data zie de agenda!

Hoi hoi allemaal,

We willen jullie uitnodigen om naar onze dezellige clubavonden te
komen in het verenigingsgebouw van de kerk. Voor iedereen uit
groep 8, veel van jullie kennen we al van vorig jaar en we hopen
dat jullie er ook dit jaar weer gezellig bij zijn! En voor iedereen uit
groep 7, we hopen dat jullie zin hebben om ook te komen!



On Track

Leiding > Marian Kruijning & Sefanja Kroon

Wie? > ledereen van groep 7,8, en de 1° en 2¢ klas
van de middelbare

Waar? > Dorpsstraat 43 Nigtevecht
(Vereniginsgebouw)

Wanneer? - Donderdag van 17.00 tot 19.00 uur
Eerste data: 24 Oktober & 14 November

Verdere data volgen nog in de app.

Wat? > Samen koken en eten & een leuk programma over een
christelijk thema

Wil je erbij zijn, maar zit je nog niet in de app-groep? Of heb je nog
vragen? Meldt het dan even bij Sefanja, Marian, Johan of
Marieke.

z

Tienerclub KEEP
Leiding > Marieke van der Bijl & Johan Kroon A

Wie? > ledereen vanaf groep 7 GO TO
Waar? > Dorpsstraat 43 Nigtevecht (Vereniginsgebouw) CLUB

Wanneer? - Vrijdag van 19.30 tot 21.30
Eerste data: 8 November & 22 November Verdere data volgen nog via
de app.

wat? > Elke keer een andere activiteit. (Spelletjes doen, Gamen,
Schaatsen, Film kijken) En er wordt natuurlijk ook voor wat
lekkers te drinken en te snacken gezorgd!

Wil je erbij zijn, maar zit je nog niet in de app-groep? Of heb je nog
vragen? Meldt het dan even bij Johan, Marieke, Sefanja,
of Marian

k. AN ‘




COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Ontvangen collecten

Ochtend 29 september | € 78,50 Gift Per bank voor collecte kerk
Ochtend 6 oktober € 107,40 6 oktober € 10,-

Ochtend 13 oktober € 128,40 20 oktober € 10,-

Ochtend 20 oktober € 47,50

Collectebonnen
= Vel van 20 stuks a € 0,50; € 10,-; 20 stuks a € 1,50; € 30,- en 20 stuks a
€ 3,-; € 60,-, te bestellen door het totaalbedrag over te maken op bankrekeningnummer: NL30 INGB 0000 519
303, t.n.v. college van kerkrentmeesters, met de vermelding van het aantal en het type bonnen
De bonnen kunt u bij Ina Boshuizen ophalen of worden thuisbezorgd.
U kunt een e-mail sturen naar: penningmeester@kerknigtevecht.nl met uw bestelling.

DIACONIE

Opbrengsten collecten kerkdiensten:

De opbrengst van de collecten is 70% voor het opgehaalde doel en 30% voor plaatselijk kerkenwerk.
Wanneer het een zending of uitgangscollecte betreft gaat het gehele bedrag naar het bestemde doel.

Ochtend 29 september Helpt u Hopen € 85,50
Ochtend 6 oktober Kerk en Israel € 100,10
Ochtend 13 oktober Zending Logos Hope € 143,40
Ochtend 20 oktober Plaatselijk Bijzonder kerkwerk | € 54,50

Uw gift kunt u overmaken naar het rekeningnummer van de diaconie:
NL25RAB00373738471 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Nigtevecht

U kunt eventueel het collectedoel waaraan u wilt doneren vermelden.

Bijzondere collecten
= 3 november Nes Ammim Nederland

\ u
Uitgangspunt is de dialoog tussen joden, christenen E‘ NES Ammlm
en moslims en tussen Europeanen en Joodse en E'
Palestijnse Israéli’s. De dialoog wordt bevorderd door |

samen te werken en te leven. In Nes Ammim zijn
zowel Europese vrijwilligers als lokale Joodse en '

Palestijnse krachten werkzaam. Ook heeft Nes

Ammim in 2014 nieuwe huizen laten bouwen, om naast de bestaande
vrijwilligersgemeenschap ook een multi-etnische en multireligieuze wijk op te bouwen,
waarin Joden, Palestijnen en andere Israéli’s vreedzaam zullen samenleven.
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= 17 november Pastoraat met het oog op het einde

Pastoraat met het oog op het einde. Pastoraat is omzien naar elkaar vanuit geloof, hoop
en liefde. Aandacht geven aan mensen in de gemeente én aan mensen daarbuiten, zoals
in ziekenhuizen, op Schiphol, in gevangenissen of bij het leger. De Protestantse Kerk
ondersteunt allerlei vormen van pastoraat buiten de kerk. Voor
mensen in ziekenhuizen en verpleeghuizen is de eindigheid van het
leven een belangrijk thema: aandacht geven, een luisterend oor, en
woorden van troost en bemoediging kunnen voor hen veel verschil
maken. Met jouw bijdrage aan de collecte ondersteun je het
pastorale werk van de Protestantse Kerk. Geef in de collecte of maak
Jje bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse
Kerk o.v.v. pastoraat. Meer informatie op kerkinactie.nl/collecte Help

Pastoraat met hetoog  je mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!
op het einde




DIVERSEN

Help kinderen in Oekraine de oorlog door. Jouw hulp is nodig!

Vallen, opstaan en weer doorgaan. De veerkracht van de mensen in Oekraine is
bewonderenswaardig. Ondanks de oorlog bouwen ze elke dag aan hun toekomst.
Voor zichzelf, maar vooral voor hun kinderen en de toekomst van het land.
Help jij mee zodat de kinderen in Oekraine deze verschrikkelijke tijd zo goed
mogelijk door kunnen komen? Met de huis-aan-huiscollecte van Kerk in Actie
sponsoren we voedselprojecten, nieuwe gebouwen, zodat kinderen naar school
kunnen blijven gaan, opvangplekken waar ze kunnen opwarmen, spelen en
psychosociale hulp om trauma’s te beperken.
Mogen we op je rekenen? Kijk op kerkinactie.nl/huisaanhuiscollecte hoe jij kunt
helpen! Attendeer ook je familieleden, vrienden en mede-gemeenteleden op deze
website. Hoe meer mensen meedoen, hoe meer kinderen we kunnen helpen.
= De collecte wordt gehouden van 18 t/m 23 November.
Wanneer u mee wilt helpen om te collecteren in Weep en/of Nigtevecht kunt u
zich opgeven bij mevr. Henny van Emmerik.

Aan tafel
Woensdag 13 november 17.00 - 19.30 uur in het Verenigingsgebouw.
Met elkaar gezellig en lekker eten voor de ouderen van Nigtevecht.
Gerda en Joyce koken een 3 gangen menu voor U!
Kosten €10,- per persoon
3 gangen menu en een drankje
Vooraf aanmelden bij Joyce

COMMISSIES

Dankdag 2024: Vervuld van dankbaarheid

‘Dankdag voor gewas en arbeid’ . Waarom zou je juist nu een moment
nemen om God te danken?

Dankdag is geen Bijbels feest. Het is ontstaan in de nasleep van de Dordtse
Synode, met wortels in de Middeleeuwen. Vooral in tijden van crisis vond men
het toen belangrijk om Gods hulp op een georganiseerde manier in te roepen -
en om hem, op even georganiseerde wijze, te danken voor zijn bijstand.

Geen Bijbels feest dus, maar de gedachte erachter is wel op en top Bijbels.
Bidden én danken als opdracht, al dan niet op een georganiseerde manier, komt
op veel plaatsen in de Bijbel terug. En het kan best de moeite waard zijn om
daar eens bewust bij stil te staan.

Onze ‘Dankdag voor gewas en arbeid’ lijkt het meest op de manier waarop het
thema ‘dankbaarheid’ in de boeken van Mozes ter sprake komt: vooral gelinkt
aan de eerste levensbehoeften, en gezamenlijk gevierd op vastgezette dagen.
In Leviticus 23:15-21 lees je hoe het volk van Israél ‘dankdag’ hoorde te vieren.
Dat had toen de vorm van een tweeluik: aan het begin van de oogst moest de
eerste schoof worden geofferd. Pas daarna mochten de mensen zelf van het net
geoogste graan eten. Vijftig dagen later, tijdens het wekenfeest, kwam er nog
een uitvoeriger offer aan te pas. Interessant is dat meteen na de bepalingen




rond de offers nog een heel ander soort regel staat: wat aan de rand van de
akker staat of op de grond is gevallen, moet blijven liggen voor de armen en de
vreemdelingen (vers 22). De boodschap is duidelijk: God, niet menselijke
inspanning, is in de eerste plaats verantwoordelijk voor het slagen van de oogst,
en hij gaat over de verdeling ervan. 14 Breng God een dankoffer,

geef de Allerhoogste wat je Hem belooft.

15 Roep Mij te hulp in tijden van nood,

Ik zal je redden, en je zult Mij eren.’
Een soortgelijke gedachte spreekt ook uit Paulus’ brief aan de gemeente in
Rome. 'Wie een feestdag viert, doet dat om de Heer te eren; wie alles eet, doet
dat om de Heer te eren, en hij dankt God voor zijn voedsel. Wie iets niet wil
eten, laat het staan om de Heer te eren, en ook hij dankt God. Niemand van ons
leeft voor zichzelf, en niemand van ons sterft voor zichzelf’ (Romeinen 14:6-7).
In teksten zoals Filippenzen 4:6 en Kolossenzen 2:7 wordt dankbaarheid zelfs tot
een categorische imperatief verheven: ‘dank [God] in al uw gebeden’ en 'wees
vervuld van dankbaarheid.’ Niet alleen op de eerste woensdag in hovember, en
niet alleen wanneer de opbrengsten van je inspanningen voor je uitgestald zijn,
maar elke dag opnieuw, vanuit het besef dat je voor alles in het leven afhankelijk
bent van God, en dat die afhankelijkheid je niet alleen verbindt met God, maar

ook met de mensen om je heen.
geschreven door Anne-Mareike Schol-Wetter, NBG (verkort weergegeven)

In onze kerkelijke gemeente vieren we dankdag op 10 november.

De contactcommissie heeft weer voor een klein presentje

gezorgd voor alle dorpsgenoten ouder dan 75 jaar. We vinden

het heel prettig wanneer we dat als kerkgangers samen uit .
kunnen delen. Daarom rekenen we weer op jullie hulp hierbij. ?M
Hartelijk dank hiervoor, i atles
namens de contactcommissie Henny van Emmerik.

AGENDA

Gebedskring Maandag 4 november, dinsdag 26 november, maandag

16 december, 20 uur, kerk

Sint Maarten in de kerk | Maandag 11 november, vanaf 17 uur, kerk

Aan Tafel voor ouderen | Woensdag 13 november, 17 — 19.30 uur,
Verenigingsgebouw

On Track Donderdag 14 november, 17 uur, Verenigingsgebouw
Tienerclub Vrijdag 8, 22 november, 19.30 uur, Verenigingsgebouw
Club XL Vrijdag 15, 29 november, 20 uur, Verenigingsgebouw
Collecte kinderen in 18-23 november, opgeven Henny van Emmerik
Oekraine

Kerstviering senioren Woensdag 18 december, Verenigingsgebouw
65 +




BIJBELLEESROOSTER

november 21 | donderdag Psalm 69:1-19

3 | zondag Marcus 12:13-27 22 | vrijdag Psalm 69:20-37

4 | maandag Prediker 7:1-14 23 | zaterdag Marcus 13:3-13

5 | dinsdag Prediker 7:15-29 24 | zondag Marcus 13:14-27

6 | woensdag Prediker 8:1-17 25 | maandag Marcus 13:28-37

7 | donderdag Prediker 9:1-12 26 | dinsdag Psalm 74

8 | vrijdag Psalm 133 27 | woensdag Zacharia 12:1-8

9 | zaterdag Leviticus 19:1-18 28 | donderdag | Zacharia 12:9-13:1

10 | zondag Marcus 12:28-37 29 | vrijdag Zacharia 13:2-9

11 | maandag Prediker 9:13-10:7 30 | zaterdag Psalm 17

12 | dinsdag Prediker 10:8-20

13 | woensdag Prediker 11:1-10 december

14 | donderdag Prediker 12:1-14 1 zondag Zacharia 14:1-11

15 | vrijdag Zacharia 9:1-8 2 maandag Zacharia 14:12-21

16 | zaterdag Zacharia 9:9-17 3 dinsdag Psalm 115

17 | zondag Marcus 12:38-13:2 4 woensdag Jesaja 40:1-11

18 | maandag Zacharia 10:1-12 5 donderdag | Jesaja 40:12-26

19 | dinsdag Zacharia 11:1-9 6 vrijdag Jesaja 40:27-31

20 | woensdag Zacharia 11:10-17 7 zaterdag Psalm 126
KOPIJ

Het Contactblad verschijnt op de eerste zaterdag van de maand
en wordt gratis bezorgd op elk adres in Nigtevecht, waar één of
meer leden van de Protestante gemeente wonen.

Volgende uitgifte: 4 januari 2025

Het eerstvolgende Contactblad verschijnt op:
zaterdag 7 december 2024

Kopij graag inleveren uiterlijk op: zaterdag
30 november

Redactie Contactblad:
Marieke van der Bijl, Nieske Veldhuisen

Kopij Contactblad: inleveren bij Marieke van der Bijl en Nieske
Veldhuisen, graag per e-mail

Codordinatie vermenigvuldiging en verspreiding: Gerda van
Lindenberg

Financiéle bijdragen voor de
kosteloze verspreiding van het
CONTACTBLAD zijn van harte welkom!

U kunt deze storten op de rekening van:
het College van Kerkrentmeesters van de
Protestantse Gemeente Nigtevecht, onder
vermelding van ‘Contactblad’,
op giro: NL 30 INGB 0000519303




GEDICHT

God, Bron van licht

Het duister wint zo vaak
in de wereld, in ons leven.
En hoe graag we ook willen
dat het licht doorbreekt,
soms zijn we ziende blind.

Heer, U bent toch het licht,
U bent toch degene
die blinden zicht geeft,
die ogen opent,
die nacht verdrijft
en een nieuwe
dag laat aanbreken.

Leid ons aan uw hand
door de donkere dalen
tot er weer licht is,
begaanbare wegen.

Open ook onze ogen.
Breng licht in duisternis
tot de nieuwe morgen aanbreekt
en het nooit meer nacht wordt.

door Annemieke Bosman-Mohrmann,
Naar Psalm 23 en Johannes 9:1-13
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