
 1 

Contactblad 
 

van de Protestantse Gemeente 
te Nigtevecht 

 
www.kerknigtevecht.nl 

 

 

Zaterdag 7 december 2024 68e jaargang, nr. 12 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

KERKDIENSTEN 
 
Zondag 8 december  2de  advent     Afscheid familie Berkheij 
10.00 uur ds. A. Christ, Katwijk aan Zee en ds. J.A. Berkheij  
Collecten     : 1e Zending, Stichting Care4Malawi; 2e Kerk     
Koffie: Henk Holtmanns   Crèche: Nieske Veldhuisen 
 
Zondag 15 december  3e advent      
10.00 uur ds. H. Koolhaas, Aalsmeer 
Collecten     : 1e Plaatselijk bijzonder kerkwerk; 2e Kerk 
Koffie en Crèche: Jacobien Kalule       
 
Zondag 22 december  4e advent      
10.00 uur dhr. R. van Lente, Ede 
Collecten     : 1e Leger des Heils; 2e Kerk    
Koffie: Jos van der Linden Crèche: Annemieke Bijleveld 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kerstnachtdienst 24 december   
 21.30 uur ds. J. Visser, Amsterdam  
 mmv het Koperensemble olv Cor van Alphen 

    Collecte: Kerk 
Eerste kerstdag 25 december    
10.00 uur dhr. R. Wichers 
Collecten     : 1e Helpt U hopen; 2e Kerk    
Koffie: Marian Kruijning   Crèche: Annemieke Bijleveld  
 
Zondag 29 december  
10.00 uur ds. L.L. van den Dool, Broek op Langedijk 
Collecten     : 1e KIA Kinderen in de knel; 2e Kerk       
Koffie: Ina Boshuizen  Crèche:  Marieke van der Bijl 
 
Oudjaar 31 december 
19.00 uur dr. H.A. Post, Veenendaal                                               
Collecten: 1e Plaatselijk bijzonder kerkwerk  

  Zondag 5 januari  
 10.00 uur dhr. T.C. Kraan, Utrecht 

 Collecten:1e Nederlands Vlaams Bijbelgenootschap; 2e Kerk  
 Koffie en Crèche: Marian Kruijning 

De diensten zijn ook mee te luisteren en te bekijken via ‘Kerkdienstgemist.nl’ 
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Waar wacht jij op? 

Opeens verscheen hem een engel van de Heer, die aan de rechterkant van het 
reukofferaltaar stond. Zacharias schrok hevig bij het zien van de engel en hij 
werd door angst overvallen. Maar de engel zei tegen hem: “Wees niet bang, 
Zacharias, je gebed is verhoord: je vrouw Elisabet zal je een zoon baren, en je 
moet hem Johannes noemen. Vreugde en blijdschap zullen je ten deel vallen, en 
velen zullen zich over zijn geboorte verheugen. Hij zal groot zijn in de ogen van 
de Heer, en wijn of bier zal hij niet drinken. Hij zal vervuld worden van de heilige 
Geest terwijl hij nog in de schoot van zijn moeder is.”             Lucas 1:11-15 

Advent wordt vaak omschreven als een tijd van verwachting, maar wat 
verwachten we eigenlijk? Misschien zie je vooral een drukke decembermaand 
voor je, vol deadlines, feestjes, overvolle agenda’s en kinderen die stuiteren van 
alle festiviteiten. Of misschien voel je de stress van alle kerkelijke activiteiten die 
georganiseerd moeten worden. Of zie je op tegen de stilte en gemis. 

En als je eerlijk bent, wat verwacht je van God? Misschien 
hoop je wel op iets heel persoonlijks: die goede uitslag, die 
droombaan, een fijne relatie, dat ene huis waar je graag zou 
willen wonen, een kind. Net zoals Zacharias en Elisabet 
verlangden naar een kind. Ze hadden ervoor gebeden. Hun 
verlangen lijkt vooral gericht op hun eigen behoefte. Elisabet 
is opgelucht (vers 25) dat mensen haar niet langer zullen 
veroordelen vanwege haar onvruchtbaarheid. Maar door het 
heel gewone verlangen van deze twee gewone mensen weeft 
God zijn verhaal en wordt Johannes geboren – als 
voorbereiding op de komst van Jezus. 

Spiegel  
In vers 20 lees je hoe Zacharias tijdelijk zijn stem verloor. Niet omdat zijn gebed 
misschien wat zelfzuchtig was, maar omdat hij twijfelde aan de boodschap van 
de engel. Zijn verhaal houdt ons een spiegel voor: zijn we eigenlijk wel 
voorbereid op de mogelijkheid dat onze gebeden verhoord worden? En meer 
nog: zijn we bereid ruimte te maken voor Gods verhaal in ons leven? 
Zacharias en Elisabet vroegen om een kind, maar ze vroegen niet specifiek om 
Johannes. Dit was een kind met een leven vol toewijding aan God, iemand die 
buiten de gebaande paden zou gaan en uiteindelijk zijn leven zou geven. Heeft 
Johannes Elisabet gebracht wat ze hoopte? Of bleef er altijd iets wat haar anders 
maakte in de ogen van de mensen? 
Het verhaal van Zacharias en Elisabet daagt ons uit met de vraag: waar wachten 
we eigenlijk op? Schrijven we ons eigen verhaal, of laten we ruimte voor God om 
zijn verhaal in ons leven te schrijven? 
 
Om over na te denken 
· Wat betekent de adventsperiode voor jou? 
· Heb jij weleens gemerkt dat God in jouw leven stukjes van zijn geschiedenis 
schrijft? 

Tekst: Ilse Visser, Uit: Petrus, blad van de PKN 

OVERDENKING 
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24 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, eeuwigheidszondag, 
werden de namen genoemd van gemeenteleden en dorpsgenoten die het 
afgelopen jaar overleden zijn. De naam werd genoemd, een kaars ontstoken en 
een roos in een vaas geplaatst. Tot slot kon iedereen een kaarsje ontsteken om 
geliefden te gedenken. Het is ieder jaar ontroerend en hartverwarmend om op 
deze manier met elkaar te herdenken. 
 

Herdenken 
Vandaag klonken de namen van hen, 

die ons zijn voorgegaan 
Van wie we dit jaar afscheid namen, 

waar we vandaag stil bij staan. 
 

Jij stond daar ook, je benen trillen. 
Daar klonk die naam, o, wat een pijn. 

Je zou wel alles willen geven 
om nog even bij elkaar te zijn. 

 
Dan is ’t voorbij, en volgt na de stilte 

de zuivere orgelklank. 
Mijn God, mijn God, hoe kan ik verder 

Je staat gebogen in de bank. 
 

Maar dan, een arm om je schouder 
en je weet weer, ondanks alle pijn 
dat je toch, als broers en zussen 

een deel van Gods gezin mag zijn. 
 
 
Dan begint de adventstijd, tijd van verwachting. 
1 december is de 1e adventszondag. In deze dienst vierden we het Heilig 
Avondmaal met ds. Bijkerk uit Moordrecht als voorganger. 
8 december 2e adventszondag, hoopt ds. A. Christ uit Katwijk aan Zee samen 
met ds. J.A. Berkheij voor te gaan. We nemen in deze dienst afscheid van Hans 
en Anneke Berkheij. 
15 december, 3e adventszondag is de voorganger ds. Koolhaas uit Aalsmeer. 
22 december 4e adventszondag zal dhr. R. van Lente uit Ede voorgaan. 
In de kerstnachtdienst 24 december om 21.30 uur hoopt ds. Johan Visser uit 
Amsterdam voor te gaan. In deze dienst kunnen we genieten van het 
koperensemble en na de dienst van de warme chocomelk met wat lekkers erbij. 
Op kerstochtend 25 december vieren we de geboorte van Jezus in een 
feestelijke dienst waarin de spoorzoekers het kerstverhaal zullen “vertellen”.   
Dhr. R. Wichers zal deze dienst leiden. 
29 december hoopt ds. L.L. van den Dool uit Broek op 
Langedijk voor te gaan. 
Tenslotte nemen we op 31 december, in de 
oudjaarsdienst, met als voorganger dr. H.A. Post uit 
Veenendaal afscheid van het jaar 2024. 
 

RONDOM DE DIENSTEN 
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We wensen u en elkaar gezegende en bemoedigende 
diensten toe. Diensten met warmte en liefde, van God 

ontvangen, die we mogen doorgeven aan elkaar en 
iedereen om ons heen. 

 
Zie de sterren aan de hemel, 
Waar het duister van de nacht 

Door hun schijnsel wordt verdreven 
Tot een nieuwe dag die lacht 

 
Zoals bomen mensen tonen 
Dat er kracht tot groeien is 

Zal de Zoon der mensen komen 
Die de boom des levens is 

 
Zoals sterren mensen melden 
Dat geen nacht te donker is 

Zal een kind ons komen redden 
Dat het licht der wereld is       

Lied 462: 4,5,6 
 

 
 

 
We leven mee en bidden voor gemeenteleden en dorpsgenoten die ziek en/of 
beperkt zijn in hun dagelijkse leven. Voor hen die opzien tegen de “feestmaand” 
omdat ze een dierbare missen, eenzaam zijn, of wat voor reden dan ook. Voor 
hen die het leven moeizaam vinden. En niet te vergeten, zij die naast hen staan. 
 
Laten we de ander niet uit het oog verliezen, 
omkijkend en luisterend naar elkaar kunnen we het 
verschil maken voor de ander. Een kaartje, telefoontje 
of samen een “bakkie” doen, zelfs een praatje op 
straat kan van grote betekenis zijn.  
 

Ben jij een Kerstengel voor een 
ander? 

 
We mogen elkaar het goede wensen 
Want ondanks alle verdriet en zorgen 

Zijn we allemaal bij God, onze Heer geborgen 
Hij is op aarde gekomen voor alle mensen. 

 
Gezegende, liefdevolle feestdagen en 

een toekomst vol van hoop, beginnend in 2025 
 
 
 
 

VANUIT DE GEMEENTE 
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VANUIT DE KERKENRAAD 
 
Kort verslag kerkenraadsvergadering 21 november 
De voorzitter opent de vergadering en leest het eerste vers uit psalm 42:            
‘t Hijgend hert der jacht ontkomen. Hierna wordt voorgegaan in gebed.   

 De begroting van de diaconie is doorgesproken.   
 Het collecterooster 2025 is doorgenomen. Bij het opstellen van het 

rooster is gezocht naar een evenredige verdeling tussen landelijke doelen 
en doelen wereldwijd.  

 De resultaten van de enquete zijn binnengekomen De uitkomst van de 
enquete kan gebruikt worden bij de herziening van het huidige beleidsplan 
van onze gemeente.  

 Er wordt teruggeblikt op de achterliggende diensten, met in het 
bijzonder de Dankdag voor gewas en arbeid, waarin de ‘economie van het 
genoeg’ centraal stond. Ook de opdraagdienst is positief ervaren.  

 Bij de vooruitblik worden komende diensten doorgenomen met daarin 
een paar bijzondere diensten: de Eeuwigheidszondag en de advents- en 
kerstdiensten. Vanuit de zending zullen de diensten rond kerst ook weer 
middels een folder door het dorp verspreid worden.  

 De kringen zijn gestart en beide kringen hebben een mooi aantal 
deelnemers .  

 In de afgelopen weken zijn er veel activiteiten geweest rond het 
jeugdwerk.  

Na de rondvraag wordt de vergadering afgesloten met dankgebed en voorbeden.    
 
  
  COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
 
Ontvangen collecten  
Ochtend 27 oktober   
Ochtend 3 november 
Ochtend 10 november 
Ochtend 17 november 
Ochtend 24 november 

€   89,35  
€   86,70 
€ 120,90  
€   57,-  
€ 148,30  

Gift Per bank voor collecte kerk  
17 november € 30,- 
 

                         
Collectebonnen 

 Vel van 20 stuks à € 0,50; € 10,-; 20 stuks à € 1,50; € 30,- en 20 stuks à € 3,-; € 60,-, te bestellen 
door het totaalbedrag over te maken op bankrekeningnummer: NL30 INGB 0000 519 303, t.n.v. 
college van kerkrentmeesters, met de vermelding van het aantal en het type bonnen 

De bonnen kunt u bij Ina Boshuizen ophalen of worden thuisbezorgd. 
U kunt een e-mail sturen naar: penningmeester@kerknigtevecht.nl met uw bestelling. 
 
 

JEUGD 
 
Sint Maarten in de kerk 

Het is inmiddels een traditie: op 11 november staan de deuren van de kerk wijd 
open voor alle kinderen en ouders die Sint Maarten vieren, want de kerk is 
daarvoor natuurlijk de aangewezen plek. Honderd! kinderen betraden dit jaar de 
met kaarsjes sfeervol verlichte kerk en er werd heel wat chocolademelk 
geschonken en snoep uitgedeeld. Er werden gesprekken gevoerd met ouders, die 
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soms nog nooit in de kerk waren geweest en verrast om zich heen keken. Mooi 
dat we ook op deze manier kerk voor het hele dorp mogen zijn! 

Een paar dagen daarna keken we bij On Track, een van de drie jeugdclubs, naar 
een film over Sint Maarten, gemaakt door Casper van Dorp. Het ging over delen 
en ruilen en hoe mooi dat is. Niet alleen voor je medemens, maar ook voor 
jezelf. Als je dat begreep kon je Sint Maarten zien. De kinderen in de film 
ontmoetten hem al snel, de ouders deden er wat langer over…  

Werken bij de spoorzoekers 
Met het vertrek van onze zeer gewaardeerde leidster Anneke Berkheij is er een 
vacature bij de Spoorzoekersleiding ontstaan. Het groepje kinderen is momenteel 
klein, maar gezellig, en met behulp van een eigentijdse, laagdrempelige methode 
van het NBG hebben we iedere zondag weer een mooie bijeenkomst. 
Wanneer je het belangrijk vindt dat de kerkdienst ook voor kinderen fijn en 
begrijpelijk is en met hen graag de mooie boodschap van het evangelie beleeft, 
doe dan met ons mee! Meer informatie bij Annette, Sefanja of Marian.  
 
Kerstdiner tieners 
Voor alle tieners vanaf groep 7 organiseren we vrijdagavond 13 december een 
kerstdiner in het Verenigingsgebouw.  Allen van harte welkom! 
Zet de datum alvast in de agenda! Verdere info volgt via de app.  
Johan, Marieke, Sefanja of Marian 
 

 

COMMISSIES 
 
Op 8 december zal de zendingscollecte zijn voor de Stichting Care for Malawi. 
Ons verlangen is om hoop en perspectief te bieden, herstel te bewerkstelligen en 
blijvende verandering teweeg te brengen in het leven van mensen bij wie 
gebrokenheid is ontstaan door criminaliteit. Wij willen Jezus Christus volgen door 
naar hen om te zien. Met elkaar streven we ernaar de vicieuze cirkel van 
criminaliteit te doorbreken. 
In Malawi zetten we ons in voor alle mensen die direct of indirect beschadigd zijn 
geraakt door criminaliteit. We willen helpen hun gebroken levens en 
relaties te herstellen en hebben oog voor hun lichamelijk en geestelijk welzijn. 
We doen dit werk vanuit het Evangelie van Jezus Christus in samenwerking 
met Prison Fellowship Malawi en eventuele andere lokale partners. De woorden 
uit Mattheüs 25:36 inspireren ons voor dit werk: “Want Ik zat gevangen en 
jullie hebben mij gered”.        Met een vriendelijke groet, de zendingscommissie,  

Barbara Roodhart, Ellen de Haan en Gerda van Lindenberg 
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DIACONIE 

 
Opbrengsten collecten kerkdiensten: 
De opbrengst van de collecten is 70% voor het opgehaalde doel en 30% voor plaatselijk kerkenwerk.  
Wanneer het een zending of uitgangscollecte betreft gaat het gehele bedrag naar het bestemde doel. 
Ochtend 27 oktober   
Ochtend 3 november 
Ochtend 10 november 
Ochtend 17 november 
Ochtend 24 november 

Edukans 
Nes Amin 
Plaatselijk Bijzonder kerkwerk 
Met het oog op het einde 
Helpt u hopen 

€   77,50 
€   88,15  
€ 101,50  
€   55,70     
€ 160,55  

Uw gift kunt u overmaken naar het rekeningnummer van de diaconie:  
NL25RABO0373738471 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Nigtevecht 
U kunt eventueel het collectedoel waaraan u wilt doneren vermelden.  

Bijzondere collecten  
 22 december leger des Heils  

Hulp verlenen en mensen vertellen van Gods liefde. Dat is het doel 
van het Leger des Heils. Dat doen we met duizenden werknemers 
en vrijwilligers. We strijden tegen alles wat het leven kapot maakt: armoede, 
onrecht, verslaving, eenzaamheid, uitsluiting en zinloosheid. Hoe groot de 
nood ook is, wij geloven dat er altijd hoop is en iedereen ertoe doet. Daarom 
bieden we iedereen een eerlijke kans en helpen we mensen zonder helper. 

 29 december Kerk in Aktie Kinderen in de knel  
Veel kinderen en jongeren staan er alleen voor in het leven zonder de 
bescherming van volwassenen. Kerk in Actie zet zich in voor kinderen en 
jongeren in kwetsbare situaties, zoals voor straatkinderen en werkende 
kinderen. Hun rechten moeten nageleefd worden, zoals hun recht op 
onderwijs. We stimuleren ook dat kinderen en jongeren een rol krijgen in de 
kerk. Help mee om het leven van kinderen in de knel te verbeteren. Steun de 
wereldwijde projecten. 
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DIVERSEN 
 
Uitnodiging voor gespreksgroep 
Bij voldoende belangstelling organiseren we 2 gespreksbijeenkomsten met als 
thema: “Rouwen is hard werken”. 
Als je iemand verloren hebt, kort of langer geleden. Je partner, broer, zus, zoon, 
dochter, goede vriend/vriendin, dan kan het fijn zijn om daarover te praten met 
anderen. Je verhaal (weer) mogen vertellen, je verdriet delen. 
Met elkaar het gesprek aangaan over: het gemis, hoe ben je verder gegaan, hoe 
is alles veranderd, wat geeft kracht, wat viel/valt tegen. 

Deze gespreksgroep is voor iedereen uit Nigtevecht en  
vindt plaats in januari en februari 2025. U kunt zich aanmelden bij  

Carla Holtmanns 
 
Aan tafel 
Woensdag 11 december 17.00 – 19.30 uur in het Verenigingsgebouw. 
Met elkaar gezellig en lekker eten voor de ouderen van Nigtevecht.  
Gerda en Joyce koken een 3 gangen menu voor U!  

                                   
 
             Kosten €10,- per persoon 

3 gangen menu en een drankje 
          Vooraf aanmelden bij Joyce 

  
 

 
 
Contactblad op papier of via mail 
Alweer enige tijd geleden kon iedereen aangeven of je het contactblad via de 
post of via de mail wilde ontvangen. Ook kon je aangeven of je in de mailinglijst 
wilde komen voor tussentijdse berichten. Heb je een keuze gemaakt maar is die 
keuze mogelijk nu anders, laat het dan even weten via een mailtje naar Marieke.  
 
 
 
 
 
 
 

AGENDA 
Gebedskring Maandag 16 december, 20 uur, kerk 

Aan Tafel voor ouderen Woensdag 11 december, 15 januari 17 – 19.30 uur, 
Verenigingsgebouw 

On Track Vrijdagavond 13 december, Verenigingsgebouw 

Tienerclub Vrijdagavond 13 december, Verenigingsgebouw 

Club XL Vrijdagavond 13 december, Verenigingsgebouw 

Kerstviering senioren 
65 + 

Woensdag 18 december, 14.30 – 17.30 uur, 
Verenigingsgebouw 
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BIJBELLEESROOSTER 
 december      
8 zondag 2 Petrus 3:1-9  23 maandag Lucas 1:57-66 
9 maandag 2 Petrus 3:10-18  24 dinsdag Lucas 1:67-80 
10 dinsdag Psalm 50  25 woensdag Lucas 2:1-21 
11 woensdag Jesaja 35:1-10  26 donderdag Psalm 98 
12 donderdag Psalm 64  27 vrijdag Psalm 97 
13 vrijdag Sefanja 3:1-8  28 zaterdag Psalm 8 
14 zaterdag Sefanja 3:9-13  29 zondag Lucas 2:22-35 
15 zondag Sefanja 3:14-20  30 maandag Lucas 2:36-40 
16 maandag Psalm 44:1-9  31 dinsdag  Psalm 90 
17 dinsdag Psalm 44:10-27     
18 woensdag Lucas 1:1-25   januari  
19 donderdag Lucas 1:26-38  1 woensdag Psalm 92 
20 vrijdag Psalm 145  2 donderdag Titus 1,1-4 
21 zaterdag Micha 5:1-8  3 vrijdag Titus 1,5-16 
22 zondag Lucas 1:39-56  4 zaterdag Titus 2,1-10 

  KOPIJ 

Het Contactblad verschijnt op de eerste zaterdag van de maand 
en wordt gratis bezorgd op elk adres in Nigtevecht, waar één of 
meer leden van de Protestante gemeente wonen.  

Data van uitgifte: 4 januari, 1 februari, 
1 maart, 5 april, 3 mei, 7 juni, 

5 juli, 2 augustus, 6 september, 4 oktober, 
1 november en 6 december 2025 

Het eerstvolgende Contactblad verschijnt op: 
zaterdag 4 januari 2025 

Kopij graag inleveren uiterlijk op: zaterdag 
28 december  

Redactie Contactblad:  
Marieke van der Bijl, Nieske Veldhuisen 

Kopij Contactblad: inleveren bij Marieke van der Bijl en Nieske 
Veldhuisen, graag per e-mail 

Coördinatie vermenigvuldiging en verspreiding: Gerda van 
Lindenberg   

Financiële bijdragen voor de 
kosteloze verspreiding van het  

CONTACTBLAD zijn van harte welkom! 
  

U kunt deze storten op de rekening van: 
het College van Kerkrentmeesters van de 
Protestantse Gemeente Nigtevecht, onder 

vermelding van ‘Contactblad’, 
op giro: NL 30 INGB 0000519303 

 
 

GEDICHT 
Adventsgedichtjes 
 

1 december - 1e adventszondag 
 

Straks branden hier vier kaarsjes, 
want er komt er steeds één bij, 
tot het Kerstfeest is gekomen. 

Eén, twee … tel maar mee met mij. 
Eén kaarsje steek ik aan vandaag, 

ik verlang zo naar het feest: 
naar de stal en naar de voerbak, 
maar naar Jezus ’t allermeest.. 

8 december -  2e adventszondag 
 

Straks branden hier vier kaarsjes, 
want er komt er steeds één bij, 
tot het Kerstfeest is gekomen. 

Eén, twee … tel maar mee met mij. 
Twee kaarsjes steek ik aan vandaag. 

Kijk eens wat een mooi gezicht! 
Het brengt het Kerstfeest dichterbij. 

Het maakt het al ‘n beetje licht. 
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15 december -  3e adventszondag 
 

Straks branden hier vier kaarsjes, 
want er komt er steeds één bij, 
tot het Kerstfeest is gekomen. 

Een, twee … tel maar mee met mij. 
Drie kaarsjes steek ik aan vandaag. 
Eén, twee, drie … ze schijnen zacht. 
Kijk, het wordt alwéér iets lichter, 

aan het einde van de nacht. 
 

22 december - 4e adventszondag 
 

Vier kaarsjes steek ik aan vandaag, 
dus het wachten is voorbij! 
Jezus is met Kerst gekomen, 
als het Licht voor jou en mij. 

Jezus licht schijnt nog veel feller, 
dan vier kaarsjes op een rij. 

Ik verdwaal niet in het donker. 
Ik volg Hem, Hij schijnt mij bij. 

 

   

AKTIVITEIT 
 
Chosen Connect: materialen om verder te praten over de serie 
The Chosen vertelt het verhaal van Jezus door de ogen van de mensen die Hem 
zelf hebben meegemaakt. Met Chosen Connect beleef je deze unieke TV-serie 
samen met je vrienden, je kring of je kerk. Samen ontdek je wat het betekent 
om Jezus te volgen. Meld je gratis aan via de PKN en ontvang alles wat je nodig 
hebt voor gezellige en inspirerende film- en gespreksavonden.   
  


