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Contactblad 
 

van de Protestantse Gemeente 
te Nigtevecht 

 
www.kerknigtevecht.nl 

 

 

Zaterdag 1 februari 2025 69e jaargang, nr. 2 

    
                            KERKDIENSTEN 
 
Zondag 2 februari   Viering Heilig Avondmaal 
10.00 uur ds. J. Schelling, Sliedrecht  
Collecten     : 1e Wilde Ganzen; 2e Kerk       
Koffie: Corry Hennipman;  Crèche: Nieske Veldhuisen 
 
Zondag 9 februari  
10.00 uur ds. A. van Duinen, Renswoude 
Collecten     : 1e Plaatselijk bijzonder kerkwerk; 2e Kerk 
Koffie: Nel van den Broek;  Crèche: Henk den Hartog 
 
Zondag 16 februari   
10.00 uur ds. Koolhaas, Aalsmeer 
Collecten     : 1e KIA Noodhulp Israël en Gaza; 2e Kerk 
Koffie: Bert Letteboer;  Crèche: Annemieke Bijleveld 
 
Zondag 23 februari  
10.00 uur ds. J. Visser, Zaandam 
Collecten     : 1e Plaatselijk bijzonder kerkwerk; 2e Kerk 
Koffie en Crèche: Hijmen en Gerda van Lindenberg 
 
Zondag 2 maart   
10.00 uur mevr. K. Smit, Baambrugge 
Collecten     : 1e Stap Verder (A'dam Z-O); 2e Kerk       
Koffie: Ria Vedder;  Créche: Nieske Veldhuisen 
 
   

De diensten zijn ook mee te luisteren en te bekijken via ‘Kerkdienstgemist.nl’ 
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‘Verblijd u altijd. Bid zonder ophouden. Dank God in alles. Want dit is de wil van 
God in Christus Jezus voor u.’              1 Thessalonicenzen 5: 16-18 
 
Dankbaarheid hoort onlosmakelijk bij een gelovig leven. God verlangt het van 
ons, zegt Paulus. De apostelen sporen hun lezers daarom telkens aan tot 
dankbaarheid. Misschien kost het je geen enkele moeite om God te prijzen voor 
de zegeningen in je leven. Maar wat moet je met deze tekst als alles tegenzit? 
Hoe kun je danken midden in een periode van verdriet? Hoe kun je danken als je 
niet eens weet hoe je verder moet? 
Maar lees, Paulus zeg eerst iets anders: ‘Bid zonder ophouden.’ Daar begint de 
dankbaarheid! Je mag bij God brengen wat je bezighoudt, waar je mee worstelt, 
waar je verdriet om hebt. Het gebed maakt alles anders. Bidden geeft troost. Het 
is bevrijdend, het geeft rust. 
Hoe meer je een biddend leven leidt, hoe dankbaarder je wordt. Bidden tilt je 
naar een ander niveau, een dankbaar niveau. De band met God tilt je boven je 
moeiten uit. Je blik valt op de zegeningen die Hij je geeft. Dat zijn vaak andere 
zegeningen dan waar je in eerste instantie om gebeden hebt. God staat naast je, 
zelfs in de grootste moeiten. 
Paulus zegt niet: dank God voor alles. Hij zegt: dank God ín alles. Hoe je 
omstandigheden ook zijn, je staat er nooit alleen voor. Dat maakt alles anders. 

 
  Bron: DAGBOEK | Gods genade elke dag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Het nieuwe jaar 2025 is alweer een aantal weken geleden begonnen en we kijken 
dankbaar terug op de kerkdiensten die gehouden zijn. Een bijzondere dienst was 
de gezamenlijke dienst met de kerken van Vreeland en Loenen die in de 
Gereformeerde kerk in Loenen werd gehouden. 
Aanstaande zondagmorgen 2 februari hoopt ds. Schelling voor te gaan. In deze 
dienst willen we het Heilig Avondmaal vieren. In het bijzonder met het 
Avondmaal vieren, gedenken we het lijden en sterven van de Here Jezus voor 
onze zonden.  
Een week later op zondag 9 februari zal ds. van Duinen voorgaan, die predikant 
is geweest in Loosdrecht.  
Op zondag 16 februari zal de voorganger ds. Koolhaas zijn.  
Onze oud-predikant ds. Sjaak Visser uit Zaandam hoopt op 23 februari voor te 
gaan. 

We wensen elkaar gezegende diensten toe waarbij we elkaar kunnen 
bemoedigen door onze aanwezigheid in de diensten. Maar hopelijk wordt u ook 

bemoedigd als u de diensten thuis meeluistert. 

OVERDENKING 

RONDOM DE DIENSTEN 
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We denken mensen die te maken hebben gekregen met verlies en rouw. En er 
zijn ook mensen die met een (chronische) ziekte te maken hebben of met de 
gevolgen van het ouder worden. Laten we proberen naar hen om te zien, mee te 
leven, hen sterkte te wensen en/of te bemoedigen. 
  

Toch overwint eens de genade 
en maakt een einde aan de nacht. 

Dan onderwerpt de Heer het kwade, 
dan is de strijd des doods volbracht. 
De wereld treedt in ’s Vaders licht, 
verheerlijkt voor Zijn aangezicht. 

 
O welk een vreugde zal het wezen, 

als Hem elk volk is toegedaan. 
Uit aarde en hemel opgerezen, 

vangt dan het nieuwe loflied aan, 
als ieder voor de Heer zich buigt 
en aller stem Gods lof getuigt. 

Lied 755 
 

VANUIT DE KERKENRAAD 
 
Kort verslag kerkenraadsvergadering 
De voorzitter opent de vergadering waarna Lucas 2: 41 t/m 52 gelezen wordt en 
er gebeden wordt voor een goede vergadering.  

 Het jaarverslag diaconie en HuH 2024 wordt toegelicht door Martine 
Staal. Het financiële resultaat van de diaconie is positief. Dit geeft ruimte 
om als diaconie keuzes te kunnen maken voor het steunen van extra 
projecten. 

 Daarna komt de beroepingsprocedure aan de orde. Er wordt door de 
beleidsplancommissie hard gewerkt om met een vernieuwd beleidsplan te 
komen. Verder wordt er gestart met het regelen van financiële zaken zoals 
een meerjarenbegroting en solvabiliteitsverklaring. Op de komende 
gemeenteavond worden de jaarcijfers van de verschillende colleges 
besproken en zal er aan de hand van gespreksvragen ook gesproken 
worden over het beroepingswerk.  

 De erediensten worden besproken, met een bijzondere dienst op 19 
januari dat een gezamenlijke dienst in Loenen is met de kerken uit Loenen 
en Vreeland. 

Na het bespreken van de lopende dingen bij de verschillende colleges wordt de 
vergadering afgesloten met dankgebed. 
 
Verslag gemeenteavond dd 20 januari 
De voorzitter, Cor Veldhuisen, opent de vergadering en daarna wordt lied 1005 
met elkaar gezongen en gaat hij voor in gebed.  

 Na goedkeuring van het verslag van de vorige gemeenteavond van         
22 januari 2024, doet Ellen de Haan verslag van de jaarcijfers 2024 van 
de Zendingscommissie. De vrijwillige bijdragen en de collecten hadden 
een heel mooi bedrag aan inkomsten, daardoor konden de bedragen die 

VANUIT DE GEMEENTE 



 4 

overgemaakt werden naar de verschillende doelen verhoogd worden. Er 
worden zowel doelen gekozen die verder weg zijn (o.a. Malawi) als 
dichterbij (bijv. VakantieBijbeldagen). Door de overstap naar een andere 
bank zijn de bankkosten flink gedaald. Al met al een heel mooi resultaat 
voor de Zendingscommissie. 

 Namens de diaconie en Helpt u Hopen doet Martine Staal verslag van 
de cijfers van 2024. Bij Helpt u Hopen was het bedrag aan inkomsten iets 
lager dan het jaar ervoor. Het aantal adoptiekinderen is gelijk en ook het 
bedrag wat voor deze kinderen overgemaakt wordt. Met Pinksteren 
hebben de kinderen een extra geschenkje gekregen. De inkomsten bij de 
diaconie waren iets hoger dan vorig jaar. In het bijzonder ook de extra 
noodhulp collecten die meteen door geboekt worden. Mooi was de 
sponsoring bij de ouderenmiddagen en Kerstviering, dat hielp de kosten 
laag te houden. Ook de diaconie is in de loop van het jaar overgestapt 
naar een andere bank om de bankkosten te drukken. Voor de diaconie was 
het een mooi jaar dankzij de goede bijdragen van de gemeenteleden. 

 De kascontrolecommissie heeft in de boeken en cijfers gekeken van de 
Zendingscommissie, diaconie en Helpt u Hopen en zij hebben de zaken 
goed bevonden. 

 Vervolgens geeft Pieter Arie Kraaijeveld een toelichting op de jaarcijfers 
van de kerkrentmeesters van het jaar 2023. Aan de opbrengstenkant 
zijn de meeste posten ongeveer gelijk gebleven met het voorgaande jaar. 
Vanwege de lage rente-inkomsten van de afgelopen jaren zijn er porties 
geld weggezet in de vorm van beleggen, al is dit nog niet zo eenvoudig om 
het goed op te zetten en uit te werken. Verder gaf Pieter Arie nog een 
toelichting op de begroting 2025. Komend jaar zal er het nodige 
schilderwerk gebeuren aan de kerkelijke gebouwen.  

 Cor Veldhuisen bedankt de verschillende colleges voor al hun inzet en 
presentatie van de cijfers. Na het bespreken van de jaarcijfers wordt 
nagedacht over het beroepingswerk en wat men belangrijk vindt als het 
gaat om het werk van een predikant.  

Na de rondvraag wordt de gemeenteavond afgesloten met dankgebed. 
 
  COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
 
Ontvangen collecten  
Ochtend 29 december   
Ochtend   5 januari 
Ochtend 12 januari 

€   86,60  
€   59,50  
€   65,50 

Giften per bank voor collecte kerk:  
30 december € 10,- 

                         
Collectebonnen 

 Vel van 20 stuks à € 0,50; € 10,-; 20 stuks à € 1,50; € 30,- en 20 stuks à € 3,-; € 60,-, te bestellen 
door het totaalbedrag over te maken op bankrekeningnummer: NL30 INGB 0000 519 303, t.n.v. 
college van kerkrentmeesters, met de vermelding van het aantal en het type bonnen 

De bonnen kunt u bij Ina Boshuizen ophalen of worden thuisbezorgd. 
U kunt een e-mail sturen naar: penningmeester@kerknigtevecht.nl met uw bestelling. 
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Actie Kerkbalans 2025   
Actie kerkbalans 2025 “Geef vandaag voor de kerk van morgen” 
Heeft aan toezeggingen voor de vrijwillige 
bijdrage het mooie bedrag van € 41.400 ontvangen. 
Het college is dankbaar voor uw betrokkenheid voor onze gemeente. 
Alle vrijwilligers worden hierbij hartelijk bedankt voor hun inzet om de 
actie goed te laten verlopen. 
  
Met vriendelijke groet, namens het college, 
Ina Boshuizen 
  
Vrijwillige bijdrage zending  
De zendingscommissie is u zeer dankbaar voor het 
toegezegde bedrag van € 3010,00! Dit prachtige bedrag 
komt ten goede aan allerlei zendingsdoelen in ons eigen dorp, ons land of 
verder weg. Hartelijk dank! 

 

DIACONIE 
Opbrengsten collecten kerkdiensten: 
De opbrengst van de collecten is 70% voor het opgehaalde doel en 30% voor plaatselijk kerkenwerk.  
Wanneer het een zending of uitgangscollecte betreft gaat het gehele bedrag naar het bestemde doel. 
Ochtend 29 december   
Avond 31 december 
Ochtend 5 januari 
Middag 12 januari 

KIA Kinderen in de Knel 
Plaatselijk Bijzonder kerkwerk 
Ned. Vlaams  Bijbelgenootschap 
Plaatselijk Bijzonder kerkwerk 

€   85,70 
€   82,35  
€   59,-  
€   64,-  

Uw gift kunt u overmaken naar het rekeningnummer van de diaconie:  
NL25RABO0373738471 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Nigtevecht 
U kunt eventueel het collectedoel waaraan u wilt doneren vermelden.  

Bijzondere collecten  
 16 februari Collecte Noodhulp Gaza: er is behoefte aan álles! 
De situatie in Gaza is dramatisch. We zien de beelden en horen en lezen de 
berichten in de media. Onvoorstelbaar veel doden, gewonden die niet verzorgd 
kunnen worden. Bijna de hele bevolking is op de vlucht, maar nergens is een 
veilige plek om naartoe te gaan. Er is behoefte aan alles. 
Vanuit een interkerkelijk netwerk en samen met Palestijnse, plaatselijke kerken 
helpt Kerk in Actie de mensen in nood in Gaza. In Gaza-stad met een mobiele 
gezondheidskliniek, in het zuiden krijgen moeders met jonge kinderen hulp om te 
herstellen van trauma’s. En overal waar nodig helpt Kerk in Actie met onderdak, 
voedsel, water, hygiënematerialen en andere levensbehoeften.  
Niet alleen in Gaza, maar ook inwoners van Israël en de Westelijke Jordaanoever 
krijgen hulp. Kerk in Actie doet een dringend beroep op ons om de mensen in 
Gaza, Israël en de Westelijke Jordaanoever te steunen, met uw gebed én met uw 
gift. Doet u mee? Wij bevelen de collecte van harte bij u aan. Meer informatie op 
kerkinactie.nl/israelgaza 
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DIVERSEN 
 
Aan tafel 
Woensdag 12 februari 17.00 – 19.30 uur in het Verenigingsgebouw. 
Met elkaar gezellig en lekker eten voor de ouderen van Nigtevecht.  
Gerda en Joyce koken een 3 gangen menu voor U!  
 

                                   
 

             Kosten €10,- per persoon 
3 gangen menu en een drankje 

Vooraf aanmelden bij Joyce 
 
 

 
 

BIJBELLEESROOSTER 
 februari      
2 zondag Lucas 4,1-13  17 maandag 2 Kronieken 8,1-11 
3 maandag Lucas 4,14-30  18 dinsdag 2 Kronieken 8,12-18 
4 dinsdag Lucas 4,31-44  19 woensdag 2 Kronieken 9,1-12 
5 woensdag Lucas 5,1-11  20 donderdag 2 Kronieken 9,13-31 
6 donderdag Lucas 5,12-16  21 vrijdag Lucas 6,12-26 
7 vrijdag Lucas 5,17-26  22 zaterdag Lucas 6,27-38 
8 zaterdag Lucas 5,27-39  23 zondag Psalm 83 
9 zondag Lucas 6,1-11  24 maandag Ester 1,1-12 
10 maandag 2 Kronieken 5,2-14  25 dinsdag  Ester 1,13-22 
11 dinsdag 2 Kronieken 6,1-11  26 woensdag Ester 2,1-14 
12 woensdag 2 Kronieken 6,12-21  27 donderdag Ester 2,15-23 
13 donderdag 2 Kronieken 6,22-31  28 vrijdag Ester 3,1-11 
14 vrijdag 2 Kronieken 6,32-42     
15 zaterdag 2 Kronieken 7,1-10   maart  
16 zondag 2 Kronieken 7,11-22  1 zaterdag Ester 3,12–15 

  KOPIJ 

Het Contactblad verschijnt op de eerste zaterdag van de 
maand en wordt gratis bezorgd op elk adres in Nigtevecht, 
waar één of meer leden van de Protestante gemeente wonen.  

Data van uitgifte:  
1 maart, 5 april, 3 mei, 7 juni, 

5 juli, 2 augustus, 6 september, 4 oktober, 
1 november en 6 december 2025 

Het eerstvolgende Contactblad verschijnt 
op: zaterdag 1 maart 2025 

Kopij graag inleveren uiterlijk op: 
zaterdag 22 februari  

Redactie Contactblad:  
Marieke van der Bijl, Nieske Veldhuisen 
Kopij Contactblad: inleveren bij Marieke van der Bijl en 
Nieske Veldhuisen, graag per e-mail of op papier bij Gerda 
van Lindenberg   
 
Coördinatie vermenigvuldiging en verspreiding:  
Gerda van Lindenberg   

Financiële bijdragen voor de 
kosteloze verspreiding van het  

CONTACTBLAD zijn van harte welkom! 
  

U kunt deze storten op de rekening 
van: het College van Kerkrentmeesters 

van de Protestantse Gemeente 
Nigtevecht, onder vermelding van 

‘Contactblad’, 
op giro: NL 30 INGB 0000519303 

   



 7 

  AGENDA 
Gebedskring Maandag 17 februari, dinsdag 11, maandag 31 maart, 

20 uur, Kerk 
Aan Tafel voor ouderen Woensdag 12 februari 17 – 19.30 uur, 

Verenigingsgebouw 
On Track Donderdag 30 januari, 13 maart 17-19 uur, 

Verenigingsgebouw 
Tienerclub Vrijdag 14 februari, 21 maart, 19.30-21.30 uur, 

Verenigingsgebouw 
Club XL Vrijdag 7, 28  februari, 28 maart 20 uur, 

Verenigingsgebouw 
 

OVERWEGING 
 
Uit Petrus, door Rebecca Schoon, theatermaker en columnist 
Kloosters en retraite 
 
 5 tips voor het kiezen van een klooster of retraite 
Een retraite of klooster kiezen kan best een zoektocht zijn, maar is de moeite 
waard. Of je nu even weg wilt van de dagelijkse drukte, tijd wilt voor jezelf of op 
zoek bent naar meer diepgang: er is altijd een plek die bij je past. 5 tips om je 
zoektocht makkelijker te maken. 
 
1. Bepaal je doel   
Het is goed om te bedenken wat je precies zoekt. In afzondering individueel 
bezinnen? Of juist samen met een groep thematisch verkennen? De stilte in 
jezelf zoeken in combinatie met een gezellige groepsruimte? Met een thema de 
diepte in, met één begeleider of in een groep? Het kan allemaal. Vrijwel alle 
kloosters bieden een eigen kamer waar je ook de rust en stilte op kunt 
zoeken. De Oude Abdij in Drongen (België) en De Hooge Berkt in Bergeijk zijn 
bijvoorbeeld fijne plekken als je zoekt naar antwoorden, in gesprek wil, de diepte 
in, in combinatie met de stilte van de vieringen en de omgeving. De Oude Abdij 
is gebaseerd op de Ignatiaanse spiritualiteit waarbij je bezig gaat met 
‘geestelijke oefeningen’ en een persoonlijk begeleider krijgt. De Hoogte Berkt is 
een oecumenische gemeenschap waar mensen wonen en leven volgens een 
christelijke spiritualiteit-van-alledag. Ook hier is een breed aanbod van retraites, 
waarbij creativiteit ook vaak een onderdeel is.   
2. Kies een plek die past bij jouw levensfase 
Ik houd zelf erg van de stilte, de rust en niets hoeven, dus zonder programma. 
Maar er zijn periodes dat ik zo worstel met levensvragen, dat ik juist zoek naar 
een plek waar ik daarmee terechtkan. Ook heb ik periodes dat ik behoefte heb 
aan anderen om me heen, aan inspiratie, op inhoudelijk, spiritueel of creatief 
vlak. Dan ga ik actiever zoeker naar een specifiek retraiteprogramma. Het doet 
mij altijd goed. Bij De Spil in de bossen bij Hilversum, een oecumenisch 
retraitecentrum zonder kloosterlingen, kun je kiezen voor individuele of 
thematische retraites. Er komen vooral jonge mensen. Coördinatoren wonen op 
het terrein. Het is een levendige plek met veel geëngageerde betrokkenen. Er is 
een groep retraitebegeleiders. Je kunt ervoor individuele of thematische retraites 
terecht. De sfeer in de gezamenlijke ruimtes is gezellig en ongedwongen.   
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3. Let op locatie en omgeving 
Houd je van natuur en stilte? Kies dan voor een retraite in een bosrijke omgeving 
of aan zee. Als je liever in de buurt van een stad blijft, kun je zoeken naar een 
klooster of retraitecentrum dat goed bereikbaar is. Als je voor stilte gaat en 
houdt van prachtige natuur dan is Monastère de Chevetogne in de Ardennen heel 
bijzonder. Er zijn twee soorten religieuze stromingen binnen het klooster: de 
orthodox-byzantijnse en de rooms-katholieke, maar de broeders vormen één 
gemeenschap. Er zijn twee verschillende kapellen met verschillende 
getijdengebeden. Het eten is in stilte in een refter met alleen de gasten. Met 
name de orthodoxe gebeden hebben diepe indruk op me gemaakt.  
4. Plan je tijd en budget   
Hoeveel tijd wil en kun je besteden? Retraites variëren van een dag tot enkele 
weken of langer. Denk ook na over je budget. Sommige kloosters bieden 
eenvoudige accommodaties tegen een vrijwillige bijdrage, terwijl andere retraites 
duurder zijn. Ik ga graag naar Minderbroeders (en clarissen) in Megen, vanwege 
de gastvrijheid en de open en praktische spiritualiteit. Je kunt er prachtig 
wandelen – de Maas stroomt op nog geen 50 meter van het klooster en de 
binnentuin staat in mei vol met bloesem. Hier leef en woon je tussen de 
broeders. Een deel van de maaltijden is in stilte. Er is ook een nonnenklooster 
van de Zusters Clarissen in het dorp, voor een meer contemplatieve sfeer. Daar 
zijn de gastenkamers gescheiden van de woongedeeltes van de zusters. Wel eet 
je ook met de zusters gezamenlijk in stilte in de refter. 
5. Kies tussen groeps- en individuele retraites  
Overweeg of je een groepsretraite wilt doen, waar je met anderen het 
programma volgt, of liever alleen wilt zijn. Abdij Maria Toevlucht in Zundert, een 
klooster van Cisterciënzer broeders, is bijvoorbeeld heel geschikt voor individuele 
bezinning, rust en stilte. Hier ben ik het vaakst geweest. Er zijn weekenden waar 
zenmeditatie wordt aangeboden. Het ligt in een prachtige, bosrijke omgeving. De 
maaltijden zijn met de gasten in stilte en je hebt een eigen kamer met 
badkamer. Mocht je het te ver vinden, dan is er de Abdij van Egmond, in 
eenzelfde sfeer.  

Het belangrijkste is dat je een plek kiest waar je je goed bij voelt. Neem een 
moment om na te denken over wat jij nodig hebt en zoek een plek die daarbij 

past. Succes met je keuze! 
 

 
In februari organiseert het klooster Nijkleaster in Friesland verschillende 
activiteiten, zoals (jongeren) retraite, een lezing en een meeleefdag. In de 
Veertigdagentijd is er elke dag een korte viering waar je je bij kunt aansluiten. 
Info via info@nijkleaster.frl of via Petrus/PKN 
 
 
Wil je thuis meer ruimte maken voor stilte en 
bezinning? De Petrus-veertigdagentijdkalender helpt je 
om op weg naar Pasen elke dag bewust even stil te 
staan. Vraag de kalender nu gratis aan! (via 
Petrus/PKN)  
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Uit Petrus    
Voedselbank, Kerk in Actie 
Voor Zainab is de Voedselbank onmisbaar 
Hoewel ze iedere cent moet omdraaien, probeert Zainab Alfatlaway het beste van 
het leven te maken. Gelukkig kan ze bij de Voedselbank terecht voor 
gezinsboodschappen. “Ik zou niet weten wat ik zonder hen zou moeten.” Kerk in 
Actie ondersteunt de Voedselbank met extra voedselpakketten. 
Zainab (44) vluchtte zeven jaar geleden met haar man en hun drie zoons (12, 20 
en 21) uit Irak. Het gezin woont nu in een tweekamerappartement in Den Haag. 
Zainab is vrijwilliger in het buurt-en-kerkhuis Shalom en bij de Voedselbank in 
Den Haag.  
Gat in budget 
“Vanwege de hoge energieprijzen stopte het bedrijf waar mijn man werkte. Hij 
verloor zijn kantoorbaan en besloot zijn taxirijbewijs te halen zodat hij voor 
zichzelf kon beginnen. De kosten van lessen en examens sloegen een gat in ons 
budget, we hielden bijna niets over om van te leven.  
Bijna altijd 'nee' 
Gelukkig kunnen we voorlopig bij de Voedselbank terecht voor melk, groenten, 
fruit en andere boodschappen. Ik zou niet weten hoe het zonder hun hulp zou 
moeten. Door de stijgende prijzen is ons leven nog moeilijker geworden. Ik maak 
me iedere maand zorgen of we alle rekeningen kunnen betalen. Het maakt me 
verdrietig dat ik bijna altijd ‘nee’ moet zeggen als mijn jongste zoon om iets 
vraagt. Zelfs de kleinste dingetjes kunnen eigenlijk niet. ‘Het komt goed’, vertel 
ik hem dan, ‘als papa werk heeft.’* 
Onder de mensen 
Voor mijzelf is het lastig om een betaalde baan te vinden. Daarom ben ik nu 
vrijwilliger bij de Voedselbank en gastvrouw bij het buurt-en-kerkhuis Shalom. 
Dat houdt me op de been, want ik ben graag onder de mensen. We hebben al 
veel meegemaakt in ons leven, maar ik ga niet bij de pakken neerzitten. Het zal 
goedkomen!” 
*Kort na het interview kreeg de man van Zeinab werk als taxichauffeur.  
 
 


