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Contactblad 
 

van de Protestantse Gemeente 
te Nigtevecht 

 
www.kerknigtevecht.nl 

 

 

Zaterdag 5 april 2025 69e jaargang, nr. 4 

                               KERKDIENSTEN 
 
Zondag 6 april  5e Lijdenszondag 
10.00 uur dhr. R. Wichers, Vriezenveen 
Collecten     : 1e  Besorhoeve; 2e Kerk       
Koffie en Crèche: Marian Kruijning 
 
Zondag 13 april  Palmzondag 
10.00 uur ds. H. Koolhaas, Aalsmeer 
Collecten     : 1e Plaatselijk bijzonder kerkwerk; 2e Kerk       
Koffie Ellen de Haan  Crèche: Annette de Haan 
 
Goede vrijdag 18 april 
19.30 uur ds. R. de Vos, Weesp 
Collecte: Wilde Ganzen 
 
Zondag 20 april  PASEN   
10.00 uur ds. R. de Vos, Weesp 
Collecten     : 1e Helpt U Hopen; 2e Kerk       
Koffie Kees Creemer;  Crèche: Nieske Veldhuisen 
 
Zondag 27 april   
10.00 uur ds. S. Zijlstra, Heemstede  
Collecten     : 1e KIA Noodhulp Oekraïne; 2e Kerk 
Koffie: Corry Hennipman;  Crèche: Sefanja van der Kroon 
 
Zondag 4 mei 
10.00 uur prop. W.H. Reitsma, Zwolle.  
Collecten     : 1e Stichting Dorcas; 2e Kerk 
Koffie: Nelleke Nobel;  Crèche: Henk den Hartog 
   

De diensten zijn ook mee te luisteren en te bekijken via ‘Kerkdienstgemist.nl’ 
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Zoals de regen onverwacht  

een moede aarde op nieuwe krachten brengt,  
zoals een bedding leeg en dor  

plotseling volstroomt en leven brengt,  
zo is mijn God,  

zo overkomt Hij mij,  
een bron die uitbreekt  

in mijn woestijn;  
ik adem op,  

de dood ontkomen. 
 

Zoals het daglicht te middernacht  
zo onvoorstelbaar ondenkbaar lijkt,  
maar in de morgen stralend nieuw 

 de zon weer opgaat,  
de nacht aan banden legt, –  

zo is mijn God,  
zo overkomt Hij mij,  

een licht dat uitbreekt.  
Ik hef het hoofd,  

en ik sta op,  
de dood ontkomen. 

 
Lied 929, tekst Sytse de Vries 

 
 
 
Toegelicht: Zoals de regen onverwacht … 
 
Zo is mijn God‘ Zo is mijn God, zo overkomt hij mij’, is de herhalende zin 
waarmee het refrein tweemaal begint (dat wil zeggen dat de rest van het refrein 
beide keren een andere tekst heeft, dus een echt ‘refrein’ is het niet, maar een 
vrij unieke liedvorm!). Hoe is die God dan? Met het antwoord op die vraag 
beginnen de beide coupletten van het lied, dat maar uit twee korte coupletten 
bestaat. Het antwoord overvalt ons nog voordat we de vraag kunnen stellen – 
precies zo overvalt ons plotseling in beelden wie die God voor ons is. 
 
Profetisch 
Die God is ‘als regen die een moede (niet: moeder!) aarde op nieuwe krachten 
brengt’. Een beeld dat bijvoorbeeld ook in Psalm 68:10 voorkomt, al is het lied 
meer direct gebaseerd op Psalm 126 (zie liedboekcompendium). Regen die een 
dorre en uitgedroogde bedding weer laat volstromen, waardoor er acuut nieuw 
leven ontstaat. Een beeld dat al eeuwen meegaat (bijvoorbeeld in Jesaja 35:6-
7), maar in zichzelf altijd weer fris en nieuw aandoet. In het eerste refrein wordt 
het beeld herhaald: een bron die uitbreekt in de woestijn. Daar 
wordt het beeld ook toegeëigend: het lied gaat niet over die droge woestijn maar 
over ‘mijn woestijn’, over mijzelf: ik adem op! 
 
 

OVERDENKING 
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Paaslied 
Ook de laatste zin van de beide refreinen, de conclusie van het lied eigenlijk, is 
steeds dezelfde: meest kernachtig verwoord als ‘de dood ontkomen’. Daarmee 
zitten we in de kerngedachte van het christelijk geloof, namelijk de opstanding, 
‘de dood ontkomen’. Dat het een paaslied is blijkt ook uit het tweede refrein, 
waarin het water in de woestijn vervangen is door het ‘een licht dat uitbreekt’, 
paassymbool bij uitstek. En ook hier geldt die opstanding mij: ‘ik hef het hoofd’. 
 
Geloofsbelijdenis 
Subtiel is dat dit ‘ik’ steeds gezongen wordt door de gemeente, door ‘allen’. De 
boodschap geldt dus individueel, maar alleen binnen de verbondenheid met de 
groep. Precies zoals de geloofsbelijdenis (‘ik geloof …’) altijd door de hele 
gemeente gesproken (of gezongen) wordt. 
 
Onvoorstelbaar ondenkbaar 
De opstanding, anders gezegd: dat ons leven onder het licht van God komt en 
niet beheerst wordt door het donker lijkt om middernacht, als alles om ons heen 
donker is, niet voor te stellen. En toch komt iedere morgen opnieuw de stralende 
zon weer op. Zo wordt iedere morgen een paasmorgen, en is dit lied zowel een 
geloofsbelijdenis als een morgenlied als een paaslied. ‘Zo is mijn God: de dood 
ontkomen.’ 
 

dr. Oane Reitsma, predikant van de Protestantse Gemeente Enschede 
 

 
 

 
Met elkaar mogen we de veertigdagentijd beleven in en rondom de erediensten; 
een periode van bezinning en samen toeleven naar Pasen. De Spoorzoekers doen 
dit met een mooi Paasproject en samen met hen ontdekken we in welke 
bijbelverhalen een tuin een belangrijke plek of veelzeggend beeld is. De 
hoopvolle boodschap is: ‘In de tuin, het leven wint…’. 
We hebben deze maand nog twee lijdenszondagen te gaan voordat we het grote 
feest van Pasen zullen vieren. ‘Zondag Judica’ (Latijn voor ‘Verschaf mij recht’) is 
de naam voor de vijfde zondag in de veertigdagentijd. Bij de Spoorzoekers zal 
het verhaal van Jezus die gevangengenomen wordt in de tuin van Getsemane 
gelezen worden. De dienst zal deze zondag geleid worden door dhr. Wichers uit 
Vriezenveen. Op 13 april vieren we Palmzondag en gedenken we de intocht van 
Jezus in Jeruzalem. Traditiegetrouw zullen de Spoorzoekers hun 
Palmpasenstokken versieren en verheugen we ons op hun feestelijke 
binnenkomst in de kerk. ds. Koolhaas uit Aalsmeer hoopt in deze dienst voor te 
gaan. 
Vrijdag 18 april vieren we Goede Vrijdag met ds. Robert de Vos als voorganger. 
We doen dit met een avondmaalsviering en gedenken het sterven van Jezus. Aan 
het einde van de dienst zal de Paaskaars gedoofd worden. Het is een dag van 
inkeer maar wij weten dat de dood, de duisternis, het laatste woord niet heeft; 
wij weten van Pasen en de opstanding en daarom kan het toch een Goede 
Vrijdag zijn. 
Zondag 20 april is het Paasmorgen en mogen we met elkaar vieren dat Jezus 
leeft en de dood niet het laatste woord heeft! Er zal een nieuwe Paaskaars zijn, 

RONDOM DE DIENSTEN 



 4 

als teken van een nieuw begin. Ook deze dienst zal geleid 
worden door ds. Robert de Vos uit Weesp. 
Op de zondag na Pasen, 27 april zal een vertrouwde 
voorganger, ds. Zijlstra uit Heemstede voorgaan in de dienst. 
Voor jong en oud bemoedigende diensten, met troost, hoop 
en vreugde toegewenst. 
 

U zij de glorie, opgestane Heer  
U zij de victorie, nu en immer weer  

Uit een blinkend stromen, daalde d'engel af  
Heeft de steen genomen, van 't verwonnen graf  

U zij de glorie, opgestane Heer  
U zij de victorie, nu en immer meer 

 
 

 
 

 
Met het voorjaar komen knoppen in struiken en bomen uit, verschijnen er vrolijke 
bloemen in tuinen. Voor veel mensen een periode van nieuwe hoop en 
bemoediging. Voor sommigen wil de voorjaarszon maar niet schijnen vanwege 
zorgen, pijn of verdriet. We zien vaak niet aan de ander wat er precies leeft, maar 
merken soms wel dat iemand wat meer teruggetrokken is. Geef ons de moed 
elkaar te benaderen, open te staan voor het verhaal van de ander en geef ons de 
gave om te luisteren.  

God van licht, 

We danken U, dat U aanwezig bent  
in zowel de schoonheid als de gebrokenheid van het leven; 

in onze meest bijzondere of geestelijke momenten  
én in het meest alledaagse. 

Help ons U daar steeds weer te ontdekken,  
te ontmoeten en te volgen.  

En geef ons de kracht om net als U  
ook daar te zijn waar het leven soms donker is  

en bij hen voor wie het voelt  
alsof ze door een diep dal gaan. 

God, schijn met uw licht  
in ons hart en door ons leven. 

Amen. 

VANUIT DE KERKENRAAD 
 
Kort verslag kerkenraadsvergadering 21 februari 2025                                                                                                                             
De voorzitter opent de vergadering en heet in het bijzonder onze classispredikant 
ds. Trinette Verhoeven welkom. Zij probeert eens in de zoveel tijd alle 
gemeenten in classis Utrecht te bezoeken en vooral ook in de tijd waarin het 
beroepingswerk gaat starten.  
Er wordt een gedeelte uit Lucas 17 en een bijpassende overdenking voorgelezen 
met een luisterlied en er wordt gebeden voor een goede vergadering.   

VANUIT DE GEMEENTE 
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Het concept Beleidsplan wordt onder leiding van ds. Verhoeven besproken en ze 
doet aanvullende suggesties. Daarna stipt ze een aantal zaken aan die aan de 
orde komen bij de beroepingsprocedure. 
Er wordt teruggeblikt op diensten in de achterliggende periode; de diensten met 
onder andere de gezamenlijke dienst in Loenen. Na de rondvraag wordt de 
vergadering afgesloten met dankgebed en voorbeden.    
 
  
  COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 

 
Ontvangen collecten  

Ochtend 23 februari 
Ochtend   2 maart  
Ochtend   9 maart 
Ochtend 16 maart 
Ochtend 23 maart  

€   69,70  
€   78,40  
€   65,- 
€   72,70  
€   68,80  

Giften per bank  
Bijdrage Contactblad 16 mrt € 30,- en 
€ 25,-.               Gift kerk 4 mrt € 30,- 
Collecte kerk 23 feb, 16 mrt en 23 mrt 
3 x € 10,- 

                         
Collectebonnen 

 Vel van 20 stuks à € 0,50; € 10,-; 20 stuks à € 1,50; € 30,- en 20 stuks à € 3,-; € 60,-, te bestellen 
door het totaalbedrag over te maken op bankrekeningnummer: NL30 INGB 0000 519 303, t.n.v. 
college van kerkrentmeesters, met de vermelding van het aantal en het type bonnen 

De bonnen kunt u bij Ina Boshuizen ophalen of worden thuisbezorgd. 
U kunt een e-mail sturen naar: penningmeester@kerknigtevecht.nl met uw bestelling. 

 
 
Verhuur pastorie 
Tijdens de gemeenteavond werd de vraag gesteld of de pastorie beschikbaar 
gesteld kan worden voor opvang van asielzoekers of statushouders. Onze 
kerkelijke gemeente kan daarmee een bijdrage leveren aan de opvang van 
ontheemden. 
De kerkrentmeesters zijn met deze vraag aan de slag gegaan en in contact 
gekomen met de gemeente Stichtse Vecht en stichting Thuisgevers. Dit heeft 
geleid tot een vruchtbare samenwerking met hen en daaruit is voortgekomen dat 
er op 31 maart een overeenkomst met de gemeente is gesloten over de tijdelijke 
verhuur van de pastorie. Deze overeenkomst houdt in dat de pastorie verhuurd 
gaat worden t/m 30 september 2025 met de mogelijkheid om dit te verlengen. 
In de pastorie zullen naar alle waarschijnlijkheid 4 statushouders 
gehuisvest gaan worden. Een statushouder is een asielzoeker die een 
verblijfsvergunning heeft gekregen. De gemeente heeft de taak om elk jaar een 
aantal statushouders een plek te geven om te wonen.  
De inboedel wordt verzorgd door gemeente Stichtse Vecht. De nieuwe bewoners 
worden begeleid door stichting Thuisgevers en stichting Hip Helpt. Zij garanderen 
dat er een goede begeleiding komt met één buddy per bewoner. Ook controleert 
stichting De Thuisgevers of de nieuwe bewoners zich aan de (huis-)regels 
houden.  
Mochten er nog vragen, zorgen of suggesties zijn om te helpen, dan kunt u 
terecht bij ondergetekende. U kunt ook informatie vinden op 
www.dethuisgevers.nl of www.stichtsevecht.nl/opvang. Stichting De Thuisgevers 
zal nog een inloopavond organiseren voor belangstellenden. U wordt hierover 
geïnformeerd via de gemeente-mail en afkondigingen in de kerk voor de datum 
en de locatie.  
Wij gaan ervan uit dat de statushouders zich welkom kunnen voelen in onze 
pastorie en bij ons in Nigtevecht. 
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Achter de toetsen van het orgel…. 
Het orgel in de kerk van Nigtevecht is een pijporgel. Een pijporgel is een 
toetsinstrument, net als een piano of klavecimbel. Maar anders dan bij een piano 
of een klavecimbel wordt bij een kerkorgel gebruik gemaakt van een windmotor 
om de pijpen te laten spreken. Deze windmotor zorgt ervoor dat er 
samengeperste lucht door de pijpen wordt geblazen als op een toets van het 
orgel gedrukt wordt, mits één of meerdere registers openstaan.  
In augustus vorig jaar begaf deze windmotor het tijdens een kerkdienst, 
waardoor het orgelspelen niet meer mogelijk was. De windmotor kon met wat 
kunst- en vliegwerk tijdelijk gerepareerd worden, maar het was duidelijk dat de 
windmotor vervangen moest worden. Dit was echter makkelijker gezegd dan 
gedaan: niet alleen waren de reparatiekosten beraamd op meer dan 6.000 Euro, 
het was ook afwachten of de benodigde onderdelen nog te vinden waren. Via een 
connectie van Ruud zijn we met iemand in contact gekomen die een 
tweedehands windmotor kon leveren, waarbij de kosten uitkwamen op ca. een 
tiende van de eerder beraamde kosten. Deze machine is enkele weken geleden 
geïnstalleerd.   
We hopen op deze manier weer een tijd vooruit te kunnen en zo te kunnen 
blijven genieten van het mooie orgelspel waarmee onze organisten ons tijdens 
de kerkdiensten begeleiden.   

Namens college van kerkrentmeesters, 
Hijmen van Lindenberg 

 
 

DIACONIE 
 
Opbrengsten collecten kerkdiensten: 
De opbrengst van de collecten is 70% voor het opgehaalde doel en 30% voor plaatselijk kerkenwerk.  
Wanneer het een zending of uitgangscollecte betreft gaat het gehele bedrag naar het bestemde doel. 

Ochtend 23 februari 
Ochtend   2 maart  
Ochtend   9 maart 
Ochtend 16 maart 
Ochtend 23 maart 

Plaatselijk Bijzonder kerkwerk 
Stap Verder Amsterdam Z-O 
Wycliffe bijbelvertalers  
Plaatselijk Bijzonder kerkwerk 
Stichting Tot Heils des Volks 

€   66,50 
€   73,-  
€   80,-  
€   71,50  
€   57,20   

 
Uw gift kunt u overmaken naar het rekeningnummer van de diaconie:  
NL25RABO0373738471 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Nigtevecht 
U kunt eventueel het collectedoel waaraan u wilt doneren vermelden.  
 
Bijzondere collecten  
 6 april Besorhoeve 
De stichting heeft een christelijke grondslag en wil zich hierbij laten leiden door 
het Woord en de Geest van God. De stichting heeft ten doel: het doen uitoefenen 
van woonzorg die vierentwintig-uurs opvang biedt en dagbesteding aan 
volwassenen met en zonder indicatie, die rust, ruimte en/of zorg nodig hebben 
om zelfstandig te kunnen wonen en participeren in de maatschappij, en het 
verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn 
gebaseerd op deze Visie en Missie:  
Visie: - Wij geloven dat ieder mens waardevol en uniek is; - Wij geloven dat 
ieder mens NIET is wat hij/zij wel of niet kan óf het gedrag wat hij/zij laat zien; - 
Wij geloven dat ieder mens geborgenheid, liefde en erkenning nodig heeft; - Wij 
geloven dat ieder mens mag zijn wie hij/zij is; - Wij leven en werken vanuit een 
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protestants christelijke wereld- en levensvisie met bijbehorende normen en 
waarden; - Je hoeft geen christen te zijn om bij ons te verblijven, wat we wél 
van je vragen is onze normen en waarden te respecteren.  
Missie: - Wij willen mensen onvoorwaardelijk liefde doorgeven die we zelf 
ontvangen; - Wij willen een plek bieden van rust en duidelijkheid; - Wij willen jou 
(laten) begeleiden en/of een omgeving bieden die jou een stap verder helpt om 
weer te worden wie je bent; - Wij willen dit samen doen met jou. 

 
 

Vakantiebijbeldagen 
 
De Vakantiebijbeldagen komen er weer aan op 
16 en 17 juli! Dit jaar staat het thema Ik zie 
jou! centraal.  
Ieder mens, jong of oud, heeft er behoefte aan 
gezien te worden. Het geeft een gevoel van 
veiligheid, de wetenschap dat je gewaardeerd 
en geliefd bent. We mogen de kinderen laten 
merken ‘wij zien jou!’ en zeker ook: ‘God ziet 
jou!’ 
 
Tijdens de Vakantiebijbeldagen op woensdag en donderdag 16 en 17 juli 
gaan we met dit mooie thema aan de slag. Natuurlijk nodigen we u en jou van 
harte uit om hier een steentje aan bij te dragen!  
Vragen, speciale talenten of leuke ideeën? Laat ze ons weten! 

Tot ziens! Sefanja Kroon en Ellen de Haan 
 

 

ZENDING 
 
Schuif aan bij The Passion 
De afgelopen uitzending van The Passion trok live 2,8 miljoen kijkers. The 
Passion is inmiddels voor veel Nederlanders bekend en vertrouwd geworden. 
Door The Passion wordt het paasverhaal op een vernieuwende manier onder de 
aandacht gebracht van veel mensen die nooit meer in een kerk komen. 
The Passion biedt daarom een prachtige kans om mensen uit te nodigen naar 
onze kerk, om daar samen live de uitzending te kijken:  
Schuif aan bij The Passion op donderdag 17 april. Vanaf 20.00 uur staat de 
koffie/thee klaar en om 20.30 uur is de uitzending te volgen op een groot scherm 
in onze sfeervolle Dorpskerk. 
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DIVERSEN 
 
Aan tafel 
Woensdag 16 april 17.00 – 19.30 uur in het Verenigingsgebouw. 
Met elkaar gezellig en lekker eten voor de ouderen van Nigtevecht.  
Gerda en Joyce koken een 3 gangen menu voor U!  

                             
          Kosten €10,- per persoon 
3 gangen menu en een drankje 

Vooraf aanmelden bij Joyce  
 
 
 
 
 

Wandelt u mee via Breukelen en Vreeland naar Pasen? 
Van de Kerk van Vreeland is de volgende uitnodiging. 
Voorafgaand aan de Stille of Goede Week wordt er zaterdag 12 april een 
rondwandeling georganiseerd startend in Breukelen via Vreeland. Er is de 
mogelijkheid te stoppen of te beginnen in Vreeland.  De volledige tocht is zo’n 22 
km lang! 
 
Tijdens de rondwandeling dit jaar worden er tijdens enkele momenten van 
bezinning onze gedachten gekleurd door de Stille Week voor Pasen die na deze 
zaterdag begint. Naast gezelligheid bieden we zo ruimte voor het overdenken 
van de vragen die je meeneemt tijdens deze wandeling. 
Vanaf 8.45 uur is de  Pieterskerk in Breukelen open en worden wandelaars 
ontvangen met koffie en thee. Om 9.30 uur vindt in de kerk de dagopening 
plaats. Rond 12.30 uur komen we aan in Vreeland waar we in de Grote of Sint 
Nicolaaskerk onze lunch kunnen nuttigen (Let op: deze brengt men zelf mee!). 
Ook hier vindt rond 13.15 uur een kort liturgisch moment plaats. Daarna begint 
de tweede etappe naar Breukelen om 13.45 uur. Rond 15.45 uur komen we dan 
weer aan in de Pieterskerk, waar we de dag met elkaar afsluiten. 
 
Iedereen is van harte welkom! Meldt u zich wel even aan? Er is plaats voor 70 
deelnemers. Via onderstaande contactgegevens kunt u ook meer informatie 
opvragen. Graag tot 12 april! 
Aanmelden vóór 5 april: 12wandeltumee@gmail.com 
 

 

AGENDA 
Gebedskring Maandag 28 april, maandag 26 mei, dinsdag 17 juni, 

20 uur, Kerk 
Aan Tafel voor ouderen Woensdag 16 april 17 – 19.30 uur, 

Verenigingsgebouw 
On Track Donderdag, 3 april, 17-19 uur, Verenigingsgebouw 

Tienerclub Vrijdag 11 april, 19.30-21.30 uur, Verenigingsgebouw 

The Passion Donderdag 17 april, Kerk 

vakantiebijbeldagen Woensdag 16 en donderdag 17 juli, Dorpshuis 
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BIJBELLEESROOSTER 
 april      
6 zondag Jesaja 58,6-14  21 maandag Psalm 105,1-22 
7 maandag Jesaja 59,1-8  22 dinsdag Psalm 105,23-45 
8 dinsdag Jesaja 59,9-15a  23 woensdag Lucas 24,1-12 
9 woensdag Jesaja 59,15b-21  24 donderdag Psalm 102,1-18 
10 donderdag Psalm 36  25 vrijdag Psalm 102,19-29 
11 vrijdag Deuteronomium 16,1-8  26 zaterdag Lucas 24,13-27 
12 zaterdag Deuteronomium 16,9-

17 
 27 zondag Lucas 24,28-35 

13 zondag Lucas 19,29-40  28 maandag Psalm 150 
14 maandag Psalm 67  29 dinsdag  Deuteronomium 16,18–17,7 
15 dinsdag Psalm 41  30 woensdag Deuteronomium 17,8-20 
16 woensdag Lucas 22,1-13     
17 donderdag Lucas 22,14-65   mei  
18 vrijdag Lucas 22,66–23,56  1 donderdag Deuteronomium 18,1-8 
19 zaterdag Psalm 82  2 vrijdag Deuteronomium 18,9-22 
20 zondag Johannes 1,1-17  3 zaterdag Johannes 10,1-10 

 
  

KOPIJ 

Het Contactblad verschijnt op de eerste zaterdag van de maand 
en wordt gratis bezorgd op elk adres in Nigtevecht, waar één of 
meer leden van de Protestante gemeente wonen.  

Data van uitgifte: 7 juni, 
5 juli, 2 augustus, 6 september, 4 oktober, 

1 november en 6 december 2025 

 

Het eerstvolgende Contactblad verschijnt op: 
zaterdag  3 mei 2025 

Kopij graag inleveren uiterlijk op: zaterdag 
26 april  

 
Redactie Contactblad:  
Marieke van der Bijl, Nieske Veldhuisen 
Kopij Contactblad: inleveren bij Marieke van der Bijl en Nieske 
Veldhuisen, graag per e-mail  
of op papier bij Gerda van Lindenberg   
 
Coördinatie vermenigvuldiging en verspreiding:  
Gerda van Lindenberg  

Financiële bijdragen voor de 
kosteloze verspreiding van het  

CONTACTBLAD zijn van harte welkom! 
  

U kunt deze storten op de rekening van: 
het College van Kerkrentmeesters van de 
Protestantse Gemeente Nigtevecht, onder 

vermelding van ‘Contactblad’, 
op giro: NL 30 INGB 0000519303 
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Het is volbracht! 
 

Gods weg is hij gegaan tot het einde. 
Zijn lichaam wil niet meer, 
zijn geest is verslagen. 
Alles doet pijn. 
Naalden van de kroon doorboren zijn hoofd, 
ze tarten zijn denken, 
niet om uit te houden. 
De zonden van de wereld raken zijn ziel. 
 
Hij heeft gezegd en weerlegd, 
geheeld en gestreeld, 
gevraagd en geklaagd, 
gedacht en verwacht, gegeven en vergeven, 
gehoord en verwoord, 
gebeefd en geleefd. 
Gods weg is hij gegaan tot het einde. 
 
 
Alles gedaan, 
alles gezegd, 
alles verstaan, 
alles geslecht, 
 
Alles gegeven, 
alles gevraagd, 
alles vergeven,  
alles geklaagd. 
 
Alles gehoord, 
alles verwacht, 
alles verwoord, 
alles volbracht. 
 

Hij heeft me gezocht 
hij heeft me gevonden 
hij heeft me gedragen 
hij heeft me thuisgebracht. 
Alles is in hem tot voltooiing gekomen. 
 
Niets meer te zeggen. 
Ja, nog één roep, 
nog één kreet wacht om 
de aarde te veroveren, 
Die ene roep waarin hij 
leven en dood, 
dood en leven 
ontvouwt; 
waarin hij zich uit handen geeft 
om te zijn zoals hij is bedoeld: liefde!                      

 
Veertigdagentijdkalender 2013, uitgave Protestantse Kerk in Nederland 
 
 


