
 1 

Contactblad 
 

van de Protestantse Gemeente 
te Nigtevecht 

 
www.kerknigtevecht.nl 

 

 

Zaterdag 5 juli 2025 69e jaargang, nr. 8 

                              
KERKDIENSTEN  

 
 
 
Zondag 6 juli 

10.00 uur ds. A. Christ, Katwijk aan Zee 
Collecten     : 1e Voedselbank Weesp; 2e Kerk       
Koffie: Kees Creemer;  Crèche: Nieske Veldhuisen  
 
Zondag 13 juli 
10.00 uur ds. H. Koolhaas, Aalsmeer 
Collecten     : 1e Plaatselijk bijzonder kerkwerk; 2e Kerk 
Koffie: Corry Hennipman;  Crèche: Marieke van der Bijl 
 
Zondag 20 juli   
10.00 uur ds. M. Barth, Barneveld 
Collecten     : 1e  Werelddiaconaat Moldavië; 2e Kerk       
Koffie: Nelleke Nobel;  Crèche: Henk den Hartog 
 
Zondag 27 juli 
10.00 uur ds. R. de Vos, Weesp 
Collecten     : 1e Plaatselijk bijzonder kerkwerk; 2e Kerk       
Koffie: Nel van den Broek; Crèche: Nieske Veldhuisen 
 
Zondag 3 augustus    
10.00 uur dr. H.A. Post, Veenendaal 
Collecten     : 1e Tear; 2e Kerk    
Koffie: Bert Letteboer    
 

De diensten zijn ook mee te luisteren en te bekijken via ‘Kerkdienstgemist.nl’ 
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Om te overdenken 

Wees eensgezind; wees niet hoogmoedig, maar zet u zelf aan tot nederigheid. 
Ga niet af op uw eigen inzicht. (Romeinen 12:16) 

 
Paulus is kort. In zijn brief geeft hij aanwijzingen voor het christelijk leven in 
staccato. Miskotte, een theoloog, zegt over zijn aansporing: (…) het is geen 

voorschrift, geen gebod, ook geen “evangelische raad” (in de klassieke betekenis 
van die term), het is een herinnering en een oproep, zich te herinneren wat er 
van Godswege gebeurd is in deze wereld, hoe we er sindsdien aan toe zijn, hoe 

we in de gunst zijn bij God. 
 

Een herinnering. Niet ieder heeft deze herinnering. Daarom kunnen de oproepen 
van Paulus niet voor iedereen gelden. Ze gelden wel voor ons die iedere zondag 
Gods Woord horen. En ze brengen ons Jezus in herinnering hoe Hij leefde, wat 

Hij zei en deed. 
 

Paulus zegt de Romeinen eensgezind te zijn. Wat zegt hij vandaag tegenover ons 
als christenen? Eenheid is in onze kerken soms ver te zoeken. En dan zeg ik het 

nog maar voorzichtig. We nemen elkaar de maat. Niet alleen als kerken ook 
binnen de eigen gemeenten. Maar met welk recht? 

 
In de media is verbazing uitgesproken over de aandacht die paus Franciscus 

heeft gekregen, ook onder protestanten. Zou het de herinnering zijn als hij de 
voeten waste van gevangenen? De keus om niet in een paleis te wonen? Tot aan 

Pasen op zijn post te blijven? 
 

Het verhaal van de Bijbel voedt onze herinnering. Daarom blijven wij de 
evangeliën lezen. Paulus kende Jezus niet. Maar hij herkende Hem toen hij op 
weg was naar Damascus. En het waren puzzelstukjes die op hun plaats vielen. 

Hij herkende Jezus in het verhaal dat hij als Jood meegekregen had van een God 
die zelf nederig werd, die als een minnaar de liefde van de mensen bleef zoeken, 

zelfs als zij Hem niet volgden. 
Moge de herinnering onze blik scherpen voor het Woord in deze wereld. 

ds. Trinette Verhoeven, classispredikant 
  
 

 
 

 
 Voor alle gemeenteleden die te maken hebben met beperkingen op het 

gebied van gezondheid bidden we om herstel en de kracht om het geduld 
op te brengen wat hiervoor vaak nodig is.  

 Ook voor iedereen die verlangt naar minder zorgen op het gebied van 
werk, familie, relaties en aan allen die verlangen naar (meer) verbinding 
met anderen, bidden we om de liefde en de nabijheid van God.  
 

Zelf kunnen we die liefde ook zichtbaar maken. ds. Erick Versloot reikt hiervoor 
het een handig middel aan; het ABC van de liefde. 

OVERDENKING 

VANUIT DE GEMEENTE 
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ABC van de liefde   
 Aandacht: echt luisteren naar elkaar, er zijn. 
 Bevestiging: de ander laten weten dat hij of zij ertoe doet. 
 Complimenten: het goede in elkaar benoemen en vieren.  

 
Meer dan hoop die ons doet leven, 

meer nog dan geloven zegt, 
is de liefde ons gegeven, 
liefde als de hoogste weg. 
Liefdesgloed wordt gevoed 

uit de bron van Gods tegoed.   
Uit: Het liefste lied van overzee. Vertaling: Sytze de Vries 
   

  
 

De zomer heeft al zijn intrede gedaan met verschillende warme dagen waarop 
we na de dienst buiten met elkaar koffie konden drinken. In de komende periode 
zullen velen van ons een tijdje op stap gaan, maar er zijn ook verschillende 
activiteiten waar we elkaar kunnen ontmoeten. Er staan nog twee gezellige 
ouderenmiddagen gepland (zie verderop in het CB) en met de kinderen kijken we 
uit naar de vakantiebijbeldagen.   
Ook in de kerkdiensten hopen we elkaar te ontmoeten en samen inspiratie te 
vinden voor ons leven maar ook hoop en troost in deze onrustige geopolitieke 
tijden. Er zullen in de maand juli verschillende bekende gastvoorgangers zijn in 
de diensten.  
Op 6 juli hoopt ds. Christ uit Katwijk voor te gaan en op 13 juli ds. Koolhaas uit 
Aalsmeer. Op 6 juli is ook de laatste keer dat de Spoorzoekers bij elkaar 
komen voor de vakantie. Ds. Barth uit Barneveld leidde onlangs het Heilig 
avondmaal en zal ook op 20 juli voorgaan in de dienst. Op 27 juli zal tenslotte 
onze ‘eigen’ ds. de Vos uit Weesp voorgaan in de dienst.  
 
Gezegende diensten gewenst waarin we de verbintenis met God mogen ervaren. 

 

VANUIT DE KERKENRAAD 
  
Raad voor de Kerken: bidden voor Vrede 
Rondom de NAVO-top riep De Raad van Kerken op om te bidden voor vrede in 
landen die door oorlog getroffen zijn en voor hulp aan de slachtoffers van deze 
oorlogen. De volgende brandhaarden werden genoemd: Oekraïne, Palestijnse 
gebieden en Israël, Soedan, Zuid-Soedan, Myanmar, Syrië, Ethiopië en Europa. 
Jezus leefde ons de vrede voor. Kerken zijn te allen tijde geroepen om 
vredestichters te zijn (Mt. 5,9). Laten we ons bezinnen op de wijze waarop we 
als kerken aan het bevorderen van vrede en het lenigen van nood gestalte 
kunnen ge ven. Om de apostel Jacobus te citeren: ‘Het gebed van een 
rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet.’ (Jac. 5,16). 
Schriftwoord ter overweging:  
Nog eens zei Jezus: ‘Vrede zij met jullie! Zoals de Vader Mij heeft uitgezonden, 
zo zend Ik jullie uit.’ Na de ze woorden blies Hij over hen heen en zei: ‘Ontvang 
de heilige Geest.’ (Joh. 20, 21-22)  
 

RONDOM DE DIENSTEN 
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Eén van de gebeden leest u hieronder: 
                     Goede God, 

 
‘Vrede zij met jullie! 

 
’ Het waren de eerste woorden die U tot de discipelen sprak na uw opstanding.                       
Vaak beseffen wij niet van hoeveel waarde vrede, liefde en de mensen om ons 

heen zijn. We nemen ze voor lief, alsof ze altijd bij ons leven horen. 
 

God, 
Wij weten deze kostbare geschenken, die U zo overvloedig geeft,                                               

vaak niet op juiste waarde te schatten.                                                                                      
Alleen als we ze verliezen proberen we ze opnieuw te vinden.                                                       

Wij vragen U om vrede, liefde, en wijsheid om dit leven waardig te leven. 
 

Zonder vrede kunnen wij niet bouwen aan een betere wereld,                                                      
Zonder liefde kunnen wij onze naasten niet zien,                                                                             

Zonder wijsheid kunnen we het leven niet het leven waard maken. 
 

Heer, wij bidden U om vrede.                                                                                                 
Wij smeken U of het geweld van de oorlog mag stoppen,                                                              

zodat kinderen weer in vrede kunnen leven en zij hun vaders en moeders - die 
nu vechten aan de frontlinie - weer in de armen kunnen sluiten. 

 
We bidden U om vrede, waardigheid en leven.                                                                                  

Dat dood en verderf mogen plaatsmaken voor uw eeuwige vrede. 
 

Door Christus onze Heer. Amen.                  (Father Pavlo, voorganger in Oekraïne)
  

Kort verslag kerkenraadsvergadering 
De vergadering wordt geopend door een ouderling met een stukje over ‘de 
Heilige geest geeft vleugels’. Daarna volgt gebed voor een goede vergadering.  

 De solvabiliteitsverklaring is ingediend en er wordt gewacht op een 
goedkeuring 

 De jaarrekening van de kerk wordt doorgenomen.  
 De profielschetsen van de te beroepen predikant en de kerkelijke 

gemeente zijn door een commissie opgesteld en worden besproken. 
 Gemeenteleden zullen in de komende periode gevraagd worden om deel te 

nemen aan de beroepingscommissie.  
 Er wordt teruggeblikt op de diensten in de afgelopen periode (o.a. 

Hemelvaart en Pinksteren) en er wordt vooruitgekeken naar de 
zomerperiode. Voor deze periode wordt een zomerrooster opgesteld zodat 
bekend is welke kerkenraadsleden in een bepaalde periode bereikbaar zijn 
in verband met bijzonderheden.  

Tot slot wordt besproken dat er vanuit de landelijke kerk de opdracht is om voor alle 
vrijwilligers die persoonlijk (pastoraal) contact hebben een VOG (Verklaring Omtrent 
het Gedrag) aan te vragen. Hieraan zitten echter nog een aantal haken en ogen en er 
zal eerst om toelichting gevraagd worden voordat tot uitvoering wordt over gegaan.  
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Kerk van het Dorp 
We proberen met elkaar ook Kerk te zijn voor ons Dorp. 
Als het nodig is, wil de kerk er zijn voor alle dorpsgenoten.  
Al vele jaren wordt een condoleance kaart gebracht bij nabestaanden van overleden 
dorpsgenoten. Zij worden ook uitgenodigd om op Eeuwigheids- Zondag de dienst bij te 
wonen als de namen van de overledenen genoemd worden.  
Ook worden regelmatig de bloemen van de kerk op zondag aangeboden bij dorpsgenoten 
die ernstig ziek zijn of iets groots te vieren hebben. 
Als kerkenraad kunnen wij niet alles weten en daarom vragen wij u om namen door te 
geven van mensen op wie het bovenstaande betrekking heeft. 
We horen het liever 3 keer, dan helemaal niet. 
U kunt namen doorgeven aan Carla Holtmanns of Bert Letteboer. 
Telefoonnummers vindt u in het Contactblad.  
Alleen met elkaar kunnen we Kerk van het Dorp zijn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
 
Opbrengsten collecten kerkdiensten: 
       8 juni  
     15 juni  
     22 juni 

€  108,- 
€   59,20 
€   69,50  

Giften per bank  
Collecte kerk 8 juni € 5,- 

Collectebonnen 
 Vel van 20 stuks à € 0,50; € 10,-; 20 stuks à € 1,50; € 30,- en 20 stuks à € 3,-; € 60,-, te bestellen 

door het totaalbedrag over te maken op bankrekeningnummer: NL30 INGB 0000 519 303, t.n.v. 
college van kerkrentmeesters, met de vermelding van het aantal en het type bonnen 

De bonnen kunt u bij Ina Boshuizen ophalen of worden thuisbezorgd. 
U kunt een e-mail sturen naar: penningmeester@kerknigtevecht.nl met uw bestelling. 

 

DIACONIE 
 
Opbrengsten collecten kerkdiensten: 
De opbrengst van de collecten is 70% voor het opgehaalde doel en 30% voor plaatselijk kerkenwerk.  
Wanneer het een zending of uitgangscollecte betreft gaat het gehele bedrag naar het bestemde doel. 
       8 juni  
     15 juni  
     22 juni 

Zending !ZB Missionair kinderwerk 
HGJB 
Plaatselijk Bijzonder kerkwerk 

€ 155,15 
€ 155,- 
€   70,50 

Uw gift kunt u overmaken naar het rekeningnummer van de diaconie:  
NL25RABO0373738471 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Nigtevecht 
U kunt eventueel het collectedoel waaraan u wilt doneren vermelden.  
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Bijzondere collecten  
 6 juli Voedselbank Weesp, Gooi & omstreken 
WEESP - De Voedselbanken in Gooi en omstreken zijn een publiekscampagne 
gestart om het gebruik van de voedselbank uit de taboesfeer te halen. Onder het 
motto ‘Ook voor jou’ willen zij de schaamte om hulp te vragen wegnemen, en 
laten zien dat het juist een stap kan zijn naar gezonde en volwaardige voeding. 
Boodschappen worden telkens duurder, en juist mensen die minder te besteden 
hebben voelen dit het meest. “Mensen met de te kleine beurs kiezen daardoor 
noodgedwongen voor goedkoop en vaak minder gezond voedsel”, aldus de 
voedselbank.  
Toch durven veel mensen die hulp nodig hebben, geen gebruik te maken van de 
voedselbank. Niet omdat ze het niet nodig hebben, maar vanwege schaamte. 
Daar moet verandering in komen, stelt de organisatie. “Bij de Voedselbank 
krijgen mensen uitsluitend producten van goede kwaliteit, dus vers en gezond.” 
De voedselbank Gooi & omstreken heeft een hoofdvestiging in Huizen en 
uitgiftepunten in Huizen, Hilversum, Laren, Baarn, Soest, Weesp en Bussum. De 
boodschappen worden gratis verstrekt.  
 20 juli KIA Werelddiaconaat Moldavië 

Kerk helpt kwetsbare mensen in Moldavië 
Vanwege de grote armoede in Moldavië werken veel inwoners in het buitenland. 
Kinderen en ouderen blijven vaak alleen achter. Kerken willen er voor deze 
kinderen en ouderen zijn, maar hebben weinig geld en weinig actieve kerkleden. 
Via partnerorganisaties ondersteunt Kerk in Actie kerkelijke gemeenten met 
training, advies en financiën bij het opzetten van lokale diaconale initiatieven. 
In vijf dorpen in de regio Edinet worden kinderen en jongeren getraind om steun 
te geven en op te komen voor eenzame en zieke ouderen in hun dorp. Dat heeft 
een hele positieve uitwerking op zowel de jongeren als de ouderen. De jongeren 
zien wat ze kunnen betekenen voor anderen en krijgen hierdoor meer gevoel van 
eigenwaarde. Ze krijgen een training en een deel van hen doet mee aan de 
summerschool. De ouderen krijgen ondersteuning en zijn blij met de aandacht en 
hulp die er is. Tegelijkertijd bieden ze jongeren, die opgroeien zonder ouders, 
een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen. 
Geef in de collecte en geef ouderen en jongeren in Moldavië via Kerk in Actie de 
zorg en aandacht die niemand anders hen kan geven. Van harte aanbevolen. 
Meer informatie op www.kerkinactie.nl/diaconaatmoldavie 
 
 

DIVERSEN 
 
Aan tafel 
Woensdag 16 juli 17.00 – 19.30 uur in het Verenigingsgebouw. 
Met elkaar gezellig en lekker eten voor de ouderen van Nigtevecht.  
Gerda en Joyce koken een 3 gangen menu voor U!  

                             
          Kosten €10,- per persoon 
3 gangen menu en een drankje 

Vooraf aanmelden bij Joyce  
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Vakantiebijbeldagen 16 en 17 juli 2025 
Over krap twee weken wordt het een gezellige boel in het Dorpshuis, want op 
woensdag 16 juli gaan de Vakantiebijbeldagen weer van start. Er is een 
superleuk programma in elkaar gezet en we hopen veel kinderen uit ons dorp te 
verwelkomen! Dit jaar staat het thema Ik zie jou! 
centraal. De ochtenden beginnen om 10:00 uur en 
eindigen 12:30 uur. We kunnen altijd nog meer hulp 
gebruiken, dus u of jij bent ook van harte welkom om 
mee te doen!  
 Woensdag luisteren we naar het verhaal over 

Zacheüs. We gaan knutselen, zingen en sporten.  
 Donderdag geeft juf Snapniks een voorstelling en 

sluiten we traditiegetrouw af met pannenkoeken.  
 We zoeken nog pannenkoekenbakkers!                                                       

U kunt zich opgeven bij Sefanja of Ellen.  
Tot ziens!  

Sefanja Kroon en Ellen de Haan 
Tieners 
We hebben een heel goed en leuk seizoen gehad met de verschillende tiener-
groepen On Track, Tienerclub en Club XL en hebben deze afgelopen weken 
gezellig afgesloten met glow-golfen, lekker snacken aan een lange tafel bij de 
kerk, jeu de boulen met Bert en een waterspel bij het pontje. Na de 
zomervakantie gaan we weer verder met de groepen!!  
Wij hebben er al weer zin in!          See you!! Johan, Sefanja, Marian en Marieke 

AGENDA 
Aan Tafel voor ouderen Woensdag 16 juli, 17 – 19.30 uur, 

Verenigingsgebouw 
Gezellige zomermiddagen 
65 + 

Woensdag 9 juli, 14.30-16.30 uur, 13 augustus, 
12.30 – 15 uur, Verenigingsgebouw 

Vakantiebijbeldagen Woensdag 16,  donderdag 17 juli, 10-12.30 uur, 
Dorpshuis 

BIJBELLEESROOSTER 
 juli      
6 zondag Galaten 6,1-10  21 maandag Kolossenzen 2,6-15 
7 maandag Galaten 6,11-18  22 dinsdag Kolossenzen 2,16–3,4 
8 dinsdag Deuteronomium 19,1-10  23 woensdag Psalm 75 
9 woensdag Deuteronomium 19,11-21  24 donderdag Deuteronomium 23,2-15 
10 donderdag Lucas 9,51-62  25 vrijdag Deuteronomium 23,16-26 
11 vrijdag Lucas 10,1-16  26 zaterdag Psalm 28 
12 zaterdag Lucas 10,17-24  27 zondag Lucas 11,1-13 
13 zondag Lucas 10,25-37  28 maandag Lucas 11,14-23 
14 maandag Lucas 10,38-42  29 dinsdag  Lucas 11,24-28 
15 dinsdag Deuteronomium 20,1-9  30 woensdag Lucas 11,29-36 
16 woensdag Deuteronomium 20,10-20  31 donderdag Lucas 11,37-44 
17 donderdag Deuteronomium 21,1-9     
18 vrijdag Kolossenzen 1,1-11   augustus  
19 zaterdag Kolossenzen 1,12-23  1 vrijdag Lucas 11,45-54 
20 zondag Kolossenzen 1,24–2,5  2 zaterdag Lucas 12,1-12 

JEUGD 
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KOPIJ 

Het Contactblad verschijnt op de eerste zaterdag van de maand 
en wordt gratis bezorgd op elk adres in Nigtevecht, waar één of 
meer leden van de Protestante gemeente wonen.  

Data van uitgifte:  
6 september, 4 oktober, 

1 november en 6 december 2025 

Het eerstvolgende Contactblad verschijnt op: 
zaterdag 2 augustus 2025 

Kopij graag inleveren uiterlijk op: zaterdag 
25 juli  

 
Redactie Contactblad:  
Marieke van der Bijl, Nieske Veldhuisen 
Kopij Contactblad: inleveren bij Marieke van der Bijl en Nieske 
Veldhuisen, graag per e-mail 
   
Coördinatie vermenigvuldiging en verspreiding:  
Gerda van Lindenberg   

Financiële bijdragen voor de 
kosteloze verspreiding van het  

CONTACTBLAD zijn van harte welkom! 
  

U kunt deze storten op de rekening van: 
het College van Kerkrentmeesters van de 
Protestantse Gemeente Nigtevecht, onder 

vermelding van ‘Contactblad’, 
op giro: NL 30 INGB 0000519303 

 
 

KIJK-TIP 
 
Petrus in het land-special over slavernijverleden 
Wat gebeurt er als twee mensen met compleet tegenovergestelde standpunten 
samen op reis gaan naar één van de meest beladen plekken uit de geschiedenis? 
In een speciale aflevering van Petrus in het land gaan Bianca Groen-Gallant en 
Floris den Oudsten naar Fort Elmina in Ghana, het belangrijkste Nederlandse 
slavenfort in West-Afrika. 

Je ziet deze aflevering van Petrus in het land  zaterdag 28 juni om 17.10 uur bij 
de KRO-NCRV op NPO2. Kijk de aflevering na de uitzending ook terug via NPO 
Start.  

De vraag die hen verdeelt: moet de Protestantse Kerk haar verantwoordelijkheid 
in het slavernijverleden erkennen? Voor Bianca, lid van het dagelijks bestuur van 
de kerk, is het antwoord duidelijk. Floris den Oudsten, predikant in het 
Westlandse Maasdijk, denkt daar heel anders over. 

Hun bestemming is fort Elmina – een plek waar geschiedenis voelbaar wordt. 
Hier stond een protestantse kerk letterlijk boven op de kelders waar tot slaaf 
gemaakten werden verzameld, voordat handelaren hen verscheepten naar de 
andere kant van de oceaan. Voor Bianca is dit een emotionele confrontatie met 
het verleden. Floris daarentegen kan er 'weinig tot niets mee'. 

In Ghana proberen ze elkaars standpunt te begrijpen. Maar kun je bruggen 
bouwen tussen zulke verschillende wereldbeelden? Deze indringende aflevering 
toont hoe moeilijk het is om met pijnlijke geschiedenis om te gaan - en wat er 
gebeurt wanneer mensen met moed het gesprek aangaan. 

Een ontroerende zoektocht naar begrip, midden in een van de zwaarste 
hoofdstukken uit de Nederlandse geschiedenis. 

Koffie 
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Kerken aan Douwe Egberts: ‘Dure koffie?  
Deel de winst met boeren en natuur!’ 

Mislukte oogsten in combinatie met een groeiende vraag naar koffiebonen 
hebben onlangs geleid tot een stijging van de koffieprijs van ruim 25 procent. 

Ook kerken in Nederland merken deze stijging, signaleert De Nieuwe Beurskoers, 
een vereniging van kerken en kerkelijke 

instellingen die via actief 
aandeelhouderschap meer van Gods liefde 
zichtbaar wil maken in de economie. Uit 
een peiling onder bijna vijftig kerken en 
instellingen blijkt: de meeste zijn bereid 
meer te betalen voor koffie, mits dat ten 

goede komt aan boeren én natuur. 
 
 


