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KERKDIENSTEN
Zondag 3 augqustus
10.00 uur dr. H.A. Post, Veenendaal
Collecten : 1® Tearfund; 2¢ Kerk
Koffie en creche: Hijmen en Gerda van Lindenberg

Zondag 10 augustus
10.00 uur mw. G. Bokma,Voorthuizen

Collecten : 1° Plaatselijk bijzonder kerkwerk; 2¢ Kerk
Koffie: Bert Letteboer; Créche: Annemieke Bijleveld

Zondag 17 augustus
10.00 uur dhr. H. van Noord, Almere

Collecten : 1¢ Rudolph Stichting; 2¢ Kerk
Koffie: Ria Vedder; Créche: Henk den Hartog

Zondag 24 augustus
10.00 uur ds. J. de Jong, Waarder

Collecten : 1¢ Plaatselijk bijzonder kerkwerk; 2¢ Kerk
Koffie en creche: Netty Robijn

Zondag 31 augustus
10.00 uur ds. R. de Vos, Weesp

Collecten : 1¢ Zending, Stichting Gave; 2¢ Kerk
Koffie en creche: Jacobien Kalule

Zondag 7 september
10.00 uur ds. M. van der Poel, Utrecht

Collecten : 1® Regenboog Groep inloophuis; 2¢ Kerk
Koffie: Henk Holtmanns; Créche: Nieske Veldhuisen

De diensten zijn ook mee te luisteren en te hekijken via ‘Kerkdienstgemist.nl’



OVERDENKING

Echt tot rust kom je als je stil wordt en alles van God verwacht.

Psalm 62 vers 2 en 3 Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust, van Hem komt mijn
redding. Hij alleen is mijn rots en mijn redding, mijn burcht, nooit zal ik
wankelen.

God vindt rust belangrijk. Het is niet iets lastigs wat er nu eenmaal bij hoort. God
geeft het een grote plek: elke dag en elke week komt het terug! En het volk
Israél hield ook nog elk zevende en elk vijftigste jaar rust. Door te rusten, neem
je afstand van alles wat je de dagen of weken daarvoor deed. Je laat bewust los
wat je aan het doen was. En je kunt andere dingen juist wel doen. Ontspannen,
slapen, eten, drinken, cadeaus geven, omzien naar andere mensen, je relatie
met God ruimte geven, leren Jezus te volgen... Rust is niet niks doen en maar
wat lanterfanten! Rust is gevuld met allemaal goede en mooie dingen. Als je
rust, erken je dat het leven niet van jou afhangt. God is het Die ons leven leidt.
En Die ons heeft bevrijd van zonde en schuld. Hij houdt ons leven in Zijn hand.
Ook als wij loslaten wat we aan het doen waren. Of als er dingen gebeuren waar
wij geen grip op hebben. Bij God vind je echt echte rust. Want Hij is het
fundament onder je leven, je redding, je bescherming, je schuilplaats.

(uit: Een handvol koren 2023)

RONDOM DE DIENSTEN

Hoewel het vakantietijd is gaat de verkondiging van het Woord door en zijn de
kerkdiensten ingevuld! Aanstaande zondagmorgen hoopt dr. H.A. Post voor te
gaan. Een week later op 10 augustus zal mevrouw G. Bokma uit Voorthuizen
voorgaan. In de dienst van zondagmorgen 17 augustus hoopt de heer Harry van
Noord uit

Almere voor te gaan. En op zondag 24 augustus ds. J. de Jong uit Waarder. In de
laatste zondag van augustus zal ds. Robert de Vos uit Weesp voorgaan. We
wensen elkaar zo opbouwende en gezegende diensten toe waarbij we elkaar
kunnen bemoedigen door onze aanwezigheid in de diensten. Maar hopelijk wordt
u ook bemoedigd als u de diensten thuis volgt of vanaf uw vakantieadres.

VANUIT DE GEMEENTE

We willen meeleven met de mensen die in de afgelopen periode te maken
hebben gekregen met verlies en rouw. Maar ook zijn er mensen met een
(chronische) ziekte en de gevolgen van het ouder worden. Het kan voor hen juist
in deze zomerperiode, waarin veel mensen er even op uit trekken, een moeilijke



periode zijn. Laten we proberen naar hen om te zien, mee te leven, hen sterkte
wensen en/of bemoedigen.
Voor allen die op vakantie zijn of nog gaan: een hele goede tijd toegewenst!

Heer, ontferm u over ons,
Open Uwe vaderarmen,
stort Uw zegen over ons,
neem ons op in Uw erbarmen.
Eeuwig blijft Uw trouw bestaan -
laat ons niet verloren gaan.
Lied 413

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Ontvangen collecten
29 juli € 50,50 Giften per bank

6 juli € 83,55 Gift Jeugdwerk 3 juli € 35,-

13 juli € 79,55 Collecte kerk 3 en 6 juli: € 10,-
20 juli € 62,60

Collectebonnen
= Vel van 20 stuks a € 0,50; € 10,-; 20 stuks a € 1,50; € 30,- en 20 stuks a € 3,-; € 60,-, te bestellen
door het totaalbedrag over te maken op bankrekeningnummer: NL30 INGB 0000 519 303, t.n.v.
college van kerkrentmeesters, met de vermelding van het aantal en het type bonnen
De bonnen kunt u bij Ina Boshuizen ophalen of worden thuisbezorgd.
U kunt een e-mail sturen naar: penningmeester@kerknigtevecht.nl met uw bestelling.

DIACONIE

Opbrengsten collecten kerkdiensten:
De opbrengst van de collecten is 70% voor het opgehaalde doel en 30% voor plaatselijk kerkenwerk.
Wanneer het een zending of uitgangscollecte betreft gaat het gehele bedrag naar het bestemde doel.

29 juli Zending Vakantiebijbeldagen € 103,50
6 juli Voedselbank Weesp € 136,80
13 juli Plaatselijk Bijzonder kerkwerk € 129,95
20 juli KIA Werelddiaconaat Moldavié € 120,10

Uw gift kunt u overmaken naar het rekeningnummer van de diaconie:
NL25RAB00373738471 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Nigtevecht

U kunt eventueel het collectedoel waaraan u wilt doneren vermelden.

Bijzondere collecten
=» 3 augustus Tearfund Tearfund werkt aan noodhulp en ontwikkeling van
gemeenschappen.
o Noodhulp: omdat we werken via lokale kerken en christelijke
organisaties in rampgevoelige gebieden, kunnen wij snel noodhulp
geven bij rampen en conflicten. Ook ondersteunen we de wederopbouw



na rampen. Daarnaast helpen we kwetsbare gemeenschappen om hun
weerbaarheid tegen rampen te vergroten.

« Ontwikkeling van gemeenschappen: dit doen we waar mogelijk via
lokale kerken. Wij trainen hen om met hun dorp of wijk de armoede aan
te pakken. Daarbij maken kerk en gemeenschap zo veel mogelijk
gebruik van eigen hulpbronnen. Zo werken we aan duurzame
oplossingen. Want mensen moeten niet afhankelijk blijven van hulp van
buitenaf. De training van lokale kerken gebeurt via onze
partnerorganisaties. Zij dragen kennis over en begeleiden kerk en
gemeenschap bij hun ontwikkeling.

« Tearfund vindt samenwerking belangrijk. Want samen kun je meer
bereiken. Wij werken met veel organisaties samen en nemen deel aan
veel netwerken. Zowel in Nederland als internationaal.

= 17 augustus Rudolphstichting
De Rudolphstichting heeft hart voor kwetsbare kinderen. Onze wens en ons
werk is dat uithuisgeplaatste kinderen de ruimte en kans krijgen op te groeien
in een gezin en in een stimulerende leefomgeving.
Rudolphstichting zet zich in voor uithuisgeplaatste kinderen en zorgt al
jarenlang, samen met een trouwe kerkelijke achterban en donateurs, ervoor
dat Jeugddorp De Glind een plek is waar kinderen en jongeren in
gezinsverband kunnen wonen, gewoon kind kunnen zijn en kunnen werken
aan de toekomst. Wij steunen kinderen, gezinshuizen en het dorp.

Vakantiebijbeldagen

Vakantiebijbeldagen IK ZIE JOU!

En of we veel kinderen gezien hebben in het Dorpshuis op 16 en 17 Jull| Het
waren twee mooie ochtenden vol activiteiten en gezelligheid. De eerste dag ging
het verhaal uit de Bijbel over Zachels de tollenaar. Zijn leven veranderde totaal,
omdat hij echt gezien werd door Jezus. De jongste kinderen versierden een
portemonnee en de oudsten figuurzaagden een spaarstoel.

De tweede dag kregen we bezoek van een dierenverzorgster uit de dierentuin.
Ze verzorgde in de dierentuin Stinkie het stinkdier dat zich verstopte, omdat
niemand van hem hield. In de voorstelling kreeg dit dier een glansrol, omdat hij
de tijger weer terugkreeg in zijn hok. En hij kreeg een andere naam: ‘Stinkdier
jij hoort er ook bij’. Tijdens de voorstelling hoorden we het verhaal van
Bartimeds. Jezus zag hem écht, gaf hem ogen die weer konden zien en een hart
vol van vertrouwen op Jezus.

Daarna speelden we buiten of in de gymzaal en sloten we de dag af met stapels
pannenkoeken.

Het waren geslaagde dagen waar we met dankbaarheid op terugkijken!



Ik zie Ik zie wat jij niet ziet,

Ik zie jou.

Wees blij, Ik loop je niet voorbij,

Ik zie jou.

Zit je boven in de boomn,

dan help Ik je uit de droom.

Sta je eenzaam aan de kant,

dan neem Ik je bij de hand,

want Ik zie jou, Ik zie jou, Ik zie jou.
Ja, Ik zie jou, Ik zie jou, Ik zie jou.

(uit het themalied Ik zie jou)

Hartelijke groet! Sefanja Kroon en Ellen
de Haan

ZENDING

31 Augustus zal de zendingscollecte voor Stichting Gave zijn.

Stichting Gave verlangt ernaar dat de vluchtelingen die naar ons land komen in
Jezus’ naam worden gezien en geliefd. Ze komen thuis bij mensen en God. Gave
maakt kerken en christenen bewust van de roeping om vluchtelingen een thuis te
bieden. Gave inspireert, traint en helpt bij de invulling hiervan. Gave initieert,
organiseert en ondersteunt diaconaal, missionair en pastoraal werk onder
vluchtelingen in Nederland.

STARTDAG

Kijk!

Laat je verrassen door het werk van Gods Geest.
14 september is de startdag met bovenstaand thema.

Uiteraard met het wereldberoemde taartenbuffet
Daarna een gezellig en uitdagend programma rondom de kerk.

Zet de datum in de agenda. We hopen dat u/jij erbij bent.
Christa, Rolinka, Marian, Nieske, Marieke en Carla




DIVERSEN

Aan tafel
Woensdag 20 augustus 17.00 - 19.30 uur in het Verenigingsgebouw.
Met elkaar gezellig en lekker eten voor de ouderen van Nigtevecht.

Gerda en Joyce koken een 3 gangen menu voor U!

AGENDA

Kosten €10,- per persoon
3 gangen menu en een drankje
Vooraf aanmelden bij Joyce,

Aan Tafel voor ouderen

Woensdag 20 augustus 17 — 19.30 uur,
Verenigingsgebouw

Gezellige zomermiddag

Woensdag 13 augustus, Verenigingsgebouw

Startdag Zondag 14 september
BIJBELLEESROOSTER

augustus 21 | donderdag | Deuteronomium 27,14-26
3 zondag Lucas 12,13-21 22 | vrijdag Psalm 55,1-16
4 maandag Lucas 12,22-32 23 | zaterdag Psalm 55,17-24
5 dinsdag Kolossenzen 3,5-17 24 | zondag Lucas 13,22-30
6 woensdag Kolossenzen 3,18-4,6 25 | maandag Lucas 13,31-35
7 donderdag | Kolossenzen 4,7-18 26 | dinsdag Deuteronomium 28,1-14
8 vrijdag Deuteronomium 24,1-9 27 | woensdag Deuteronomium 28,15-29
9 zaterdag Deuteronomium 24,10-22 28 | donderdag | Deuteronomium 28,30-44
10 | zondag Lucas 12,33-40 29 | vrijdag Deuteronomium 28,45-57
11 | maandag Lucas 12,41-48 30 | zaterdag Deuteronomium 28,58-69
12 | dinsdag Deuteronomium 25,1-10 31 | zondag Lucas 14,1-14
13 | woensdag Deuteronomium 25,11-19
14 | donderdag | Deuteronomium 26,1-11 september
15 | vrijdag Deuteronomium 26,12-19 1 | maandag Lucas 14,15-24
16 | zaterdag Psalm 54 2 | dinsdag Lucas 14.25-35
17 | zondag Lucas 12,49-59 3 | woensdag Psalm 33
18 | maandag Lucas 13,1-9 4 | donderdag | Deuteronomium 29,1-14
19 | dinsdag Lucas 13,10-21 5 | vrijdag Deuteronomium 29,15-28
20 | woensdag Deuteronomium 27,1-13 6 | zaterdag Deuteronomium 30,1-10

KOPIJ

Het Contactblad verschijnt op de eerste zaterdag van de maand

en wordt gratis bezorgd op elk adres in Nigtevecht, waar één of
meer leden van de Protestante gemeente wonen.

1 november en 6 december 2025

Het eerstvolgende Contactblad verschijnt op:

et zaterdag 6 september 2025
Data van uitgifte:
4 oktober, Kopij graag inleveren uiterlijk op: zaterdag

30 augustusi




Financiéle bijdragen voor de
kosteloze verspreiding van het
CONTACTBLAD zijn van harte welkom!

Redactie Contactblad:

Marieke van der Bijl, Nieske Veldhuisen

Kopij Contactblad: inleveren bij Marieke van der Bijl en Nieske
Veldhuisen, graag per e-mail of op papier bij Marieke van der Bijl
Codordinatie vermenigvuldiging en verspreiding:

Gerda van Lindenberg

U kunt deze storten op de rekening van:
het College van Kerkrentmeesters van de
Protestantse Gemeente Nigtevecht, onder
vermelding van ‘Contactblad’,
op giro: NL 30 INGB 0000519303

Vindplaats

Waar vind je God? Op welke plaatsen word je door Hem gevonden? De podcast
van Petrus neemt je mee langs ‘Vindplaatsen’: die plekken waar mensen God
vinden en ontmoeten, of waar God hen vindt.

Te midden van ons drukke bestaan is het soms moeilijk om God te vinden.
Daarom lanceert Petrus, het magazine en online platformvan de Protestantse
Kerk in Nederland, de nieuwe podcastserie ‘Vindplaats’. In zes afleveringen gaat
presentator Menno Hanse in gesprek met mensen over de plek waar zij God
vinden. De plekken lopen zeer uiteen: van een begraafplaats tot aan de voet van
een olieraffinaderij.

Te gast zijn Jerke Setz, Lea Sies, Rozemarijn van ‘t Einde, Sjoerd Muller, Corina
Nagel en Annemiek Groeneweg. De podcast is geschikt om individueel te
beluisteren, maar kan ook gebruikt worden om samen over door te praten,
bijvoorbeeld in kringverband.

Volg de zesdelige podcastserie ‘Vindplaats’ via Apple Podcasts of Spotify.

e« Houd je van diepgaande gesprekken en doordachte discussies over geloof,
wetenschap, geschiedenis en ethiek? Kom dan op 27 september naar
het eerste Nederlands Apologie Congres, met sprekers als Maaike
Harmsen, Emanuel Rutten en ds. Paul Visser. Het thema: ‘Woorden
vinden: Zinvol spreken over geloven in deze tijd’.

o Dit jaar pakt Graceland Festival uit met de grootste editie ooit! Je kunt van
14 tot 17 augustus genieten van bijna 200 optredens van muzikanten,
sprekers en kunstenaars, waaronder Matthijn Buwalda en Pjotr. Bekijk het
hele programma nu op gracelandfestival.nl.

Lied: God zij nabij

God zij nabij, als de tijd van crisis komt,
ja, Jacobs God zij je kracht en schild.
Vanuit het heiligdom, vanuit zijn huis
zij God je redding in tijden van nood.

Dat God gedenkt alle offers die je brengt,
behagen schept in je toewijding.
Jouw diep verlangen beantwoorde God
en al je plannen, zij komen uit.



Ik weet het nu: God de Ene is de Heer,
bevrijdt omdat Hij partijdig is.
Vanuit de hemelen antwoordt mijn God,
bevrijding brengt Hij met sterke hand.

Op oorlogstuig, op geweld vertrouwen zij,
geloof in God is al wat ons steunt.
Machtigen struikelen, storten ineen,
maar wij staan op en wij houden stand.



