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Contactblad 
 

van de Protestantse Gemeente 
te Nigtevecht 

 
www.kerknigtevecht.nl 

 

 

Zaterdag 6 september 2025 69e jaargang, nr. 9 

                             
KERKDIENSTEN 

 
Zondag 7 september 
10.00 uur ds. J. Visser, Zaandam 
Collecten     : 1e Regenboog Groep inloophuis; 2e Kerk  
Koffie: Henk Holtmanns;  Crèche: Nieske Veldhuisen  
 
Zondag 14 september      Startdag: Kijk 
10.00 uur de kerkdienst wordt door Esther en Carla geleid 
Collecten     : 1e Plaatselijk bijzonder kerkwerk; 2e Kerk       
Crèche: Annemieke Bijleveld 
 
Zondag 21 september     Viering Heilig Avondmaal 
10.00 uur ds. J. Schaap, Rotterdam-IJsselmonde 
 Collecten     : 1e Wilde Ganzen; 2e Kerk 
Koffie: Jos van der Linden;  Crèche: Marieke van der Bijl 
 
Zondag 28 september   
10.00 uur ds. R.J. Kranen, Harderwijk  
vredesdienst i.s.m. kerken van Vreeland en Loenen 
in de grote kerk van Loenen 
 
Zondag 5 oktober 
10.00 uur ds. W.P. Vermeulen, Utrecht 
Collecten     : 1e Zending, KIA Kerk en Israël; 2e Kerk       
Koffie: Ellen de Haan; Crèche Henk den Hartog 
 

De diensten zijn ook mee te luisteren en te bekijken via ‘Kerkdienstgemist.nl’ 
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Kijk! Laat je verrassen door het werk van Gods Geest.  

Met nieuwe ogen kijken: de Geest is ons omgeven, 
vindt steeds nieuwe wegen, in ons dagelijks leven: 
opmerkzaamheid.  
 

Kijk! Laat je verrassen door het werk van Gods Geest.  

De Geest is in beweging: een briesje kan ons wekken, 
de Geest kun je ontdekken, op onverwachte plekken: 
verwondering.  
 

Kijk! Laat je verrassen door het werk van Gods Geest.  

 

De vruchten om te dienen: genade om te geven, vuur en vlam beleven, inspiratie 
delen: veelkleurigheid.  

Het jaarthema 2025-206 daagt gemeenten uit om bewust aandacht te schenken 
aan de onverwachte manieren waarop de Geest zich manifesteert, zowel binnen 
als buiten de kerkmuren. Het stimuleert gemeenteleden om ontvankelijk te zijn 
voor Gods aanwezigheid in het alledaagse en te herkennen hoe de Geest werkt.    

Het verrassende werk van de Geest is op vele plaatsen in de Bijbel te ontwaren. 
De Geest is het die over het water zweeft en bij de Schepping betrokken is. De 
Geest is het die als levensadem in een eindeloze variëteit aan levensvormen 
aanwezig is, zonder er mee samen te vallen. De Geest grijpt mensen aan om op 
verrassende wijze daden van bevrijding te stellen (Simson en Gideon), de Geest 
is het die de profeten vervult en visioenen doet zien, ongedachte vergezichten: 
eens zal de Geest niet op enkelingen, maar op heel het volk rusten (Joël 2). De 
Geest is het die levend maakt (Ezechiël 37) en herstel bewerkt (Ezechiël 47). 
Allemaal tekstgedeelten die het verrassende werk van de Geest beschrijven. 

In het boek Handelingen komen al die lijnen bij elkaar. Het is een en al 
verrassing. Op het Pinksterfeest daalt de Geest af in wind en vuur. Spreekt de 
voorheen angstige kring van leerlingen vrijmoedig over Jezus Messias. Ontstaat 
er een Joods-Messiaanse gemeente in Jeruzalem. Ontvangen de Samaritanen en 
de 'heidenen’ in Handelingen 8 en 10 ook de Geest en mogen zij delen in het heil 
dat aan Israël is beloofd. De gaven van de Geest (profetie, klanktaal, 
dienstbetoon, onderscheidingsvermogen etc.) worden zichtbaar in die gemeente. 
De opstandingskracht van Pasen stroomt verkwikkend en helend de wereld in als 
zuurstof in een bedompte kamer. Een klein stroompje dat begint in Jeruzalem, 
wordt een rivier die via Judea, Samaria uitmondt in de hele wereld. In het boek 
Handelingen doorbreekt de Geest de vigerende kaders en overschrijdt grenzen. 
Ook op Samaritanen en zelfs niet-Joden wordt de Geest uitgestort. 

Ds. Giel Schormans 

OVERDENKING 
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September, de maand waarin we een nieuw kerkelijk seizoen opstarten. Een 
seizoen waarin we ons laten verrassen door Gods werk door de Heilige Geest. 
Op zondag 7 september hoopt ds. Sjaak Visser voor te gaan. 
Zondag 14 september is de Startdag, de dienst zal ik het teken staan van het 
thema: KIJK, Laat je verrassen door het werk van Gods Geest 
Carla en Esther zullen deze dienst leiden. 
We hopen er met elkaar een mooie, inspirerende dienst van te maken.  
21 september hoopt ds. Hans Schaap uit Rotterdam voor te gaan en op 28 
september is er een Vredesdienst, samen met kerken in Loenen en Vreeland. 
Zo hopen we met elkaar een goede start te maken en ons in de diensten en 
daarbuiten te laten verrassen door het werk van Gods Geest. 
 
 

 
 

 
Onze gedachten en gebed gaan uit naar hen die moeite ervaren in het leven, 
door ziekte, afnemende kracht, door verdriet en gemis, door zorgen in het gezin, 
zorgen over ons land, milieu, oorlogen enz.  
Dat we er voor elkaar mogen en kunnen zijn. 
 
Wat er leeft of speelt bij gemeenteleden, soms weten we het wel, vaak ook niet. 
Weet dat we, ouderlingen en ds. de Vos, er willen en kunnen zijn voor een ieder 
die daar behoefte aan heeft.  
 

God, geef ons 
het vertrouwen. 

Geef mensen om ons heen 
die zonder woorden durven troosten,  

zonder oordeel,  
zonder advies. 

God, omgeef ons met uw liefde  
als we zachte tranen huilen 

en de hardheid van het moment even niet 
kunnen dragen. 

 
 

 VAN DE KERKENRAAD 
 
Kort verslag kerkenraadsvergadering 28 augustus 2025                                                                                                                             
De voorzitter opent de vergadering waarna Psalm 117 gelezen wordt. De kortste 
Psalm, maar die getuigt van Gods eeuwigdurende trouw. Wij mogen weleens 
meer trouw zijn aan Hem. Daarna wordt er gebeden voor een goede 
vergadering.  
Daarna komt het beroepingswerk met de verschillende stappen aan de orde. De 
solvabiliteitsverklaring is aangevraagd en binnenkort zal er overleg zijn met het 
CCBB die deze verklaring verstrekt. Verder wordt er nagedacht of misschien een 
interim- of een ambulant-predikant zou kunnen helpen om als breedte van de 

RONDOM DE DIENSTEN 

VANUIT DE GEMEENTE 
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gemeente met elkaar verder te gaan in de zoektocht naar een geschikte 
predikant voor onze gemeente. Tevens worden een paar omliggende gemeenten 
genoemd die ook bezig zijn met beroepingswerk of daar mee te maken krijgen. 
De pastorie wordt sinds een paar maanden bewoond door statushouders en er 
wordt besproken hoe dit loopt. Dan worden de diensten besproken van de 
achterliggende weken en de komende diensten met o.a. de Startdag. Bij de 
mededelingen vanuit de colleges wordt gemeld dat de ouderenmiddagen 
afgelopen zomer heel gezellig waren; de Vakantiebijbelochtenden waren weer 
erg leuk met een goede opkomst en leuke evaluatie in de dienst; met de 
Startdag zullen er inschrijflijsten rond gaan voor de gesprekskringen; mogelijk 
komt er weer een doopboek dat ‘handmatig’ bijgehouden wordt naast de digitale 
ledenadministratie.    
Na de rondvraag wordt de vergadering afgesloten met dankgebed en voorbeden.    
 
 

  COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
 
Ontvangen collecten  

27 juli 
3 augustus 
10 augustus 
17 augustus 
24 augustus  

€   126,05 
€   118,-   
€   119,50 
€   104,60 
€   136,50  

Giften per bank  
 
Collecte kerk; 3 augustus € 5,-  
                     27 juli € 10,- 

                         
Collectebonnen 

 Vel van 20 stuks à € 0,50; € 10,-; 20 stuks à € 1,50; € 30,- en 20 stuks à € 3,-; € 60,-, te bestellen 
door het totaalbedrag over te maken op bankrekeningnummer: NL30 INGB 0000 519 303, t.n.v. 
college van kerkrentmeesters, met de vermelding van het aantal en het type bonnen 

De bonnen kunt u bij Ina Boshuizen ophalen of worden thuisbezorgd. 
U kunt een e-mail sturen naar: penningmeester@kerknigtevecht.nl met uw bestelling. 

 
 

 

DIACONIE 
 
Opbrengsten collecten kerkdiensten: 
De opbrengst van de collecten is 70% voor het opgehaalde doel en 30% voor plaatselijk kerkenwerk.  
Wanneer het een zending of uitgangscollecte betreft gaat het gehele bedrag naar het bestemde doel. 

27 juli 
3 augustus 
10 augustus 
13 augustus 
17 augustus 
24 augustus 

Plaatselijk Bijzonder kerkwerk  
Tearfund 
Plaatselijk Bijzonder kerkwerk  
Gezellige middag 
Rudolph Stichting 
Plaatselijk Bijzonder kerkwerk   

€ 129,35 
€ 108,-      
€ 120,- 
€   93,50 
€ 109,90 
€ 126,40  

 
Uw gift kunt u overmaken naar het rekeningnummer van de diaconie:  
NL25RABO0373738471 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Nigtevecht 
U kunt eventueel het collectedoel waaraan u wilt doneren vermelden.  
 
Bijzondere collecte  
 7 september De Regenboog Groep Inloophuizen  
De Regenboog Groep bestaat in 2025 50 jaar. Wij zijn er voor mensen in 
Amsterdam en omstreken die het moeilijk hebben en nergens anders terecht 
kunnen. Wij mobiliseren de kracht in de samenleving om hen te ondersteunen zo 
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zelfstandig mogelijk mee te doen in de maatschappij. 
Ieder mens verdient een waardig bestaan. Armoede, verslaving, psychiatrische 
problematiek of dakloosheid maken een mens niet minder mens. Wij geloven in 
een stad waarin plek is voor iedereen, op het droge in plaats van tussen wal en 
schip. Een stad waarin we betrokken zijn bij elkaars leven en waarin we elkaar 
versterken. Mensen onder elkaar. 

 
 
 

Gesprekskringen 
 
Doe jij ook mee?                                                                 
Binnenkort gaan de gesprekskringen weer 
van start. Een kring is een plek waar we met 
elkaar in gesprek gaan aan de hand van een 
onderwerp of thema. Een kring heeft als doel 
om samen te zoeken wat God tegen ons wil 
zeggen.  
Eens per 2 a 3 weken komen we bij elkaar.  
Afgelopen jaren waren er twee afzonderlijke 
kringen van ongeveer 8 deelnemers.  
Er is op dit moment nog niet bekend op welke avonden de kringen gepland zullen 
worden en ook niet van welk materiaal gebruik gemaakt zal worden.  
Er zijn al wel enkele ideeën voor materiaal maar aanvullingen hierop zijn 
welkom! Laat graag weten of je interesse hebt in een kring en ook op welke 
avond(en) je beschikbaar bent aan Esther Bergmeijer. 
Op onze Startdag, 14 september zal er ook een intekenlijst opgehangen worden.  
 
 
STARTDAG 

 

           kijk!  

Laat je verrassen door het werk van 
Gods Geest. 

 
14 september is de Startdag 

 
Uiteraard met het wereldberoemde taartenbuffet. Zonder taarten geen 
taartenbuffet. Dus wilt u/jij een taart maken meld dit dan bij een van de 
commissie leden. 
Daarna is er een gezellig en uitdagend programma rondom de kerk. We testen 
uw kennis en vragen ons af of we allemaal goed om ons heen kijken. Wordt u/je 
al een beetje nieuwsgierig?   
 
Houd dan 14 september vrij in de agenda, we hopen dat u/jij erbij bent. 

Christa, Rolinka, Marian, Nieske, Marieke en Carla 
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DIVERSEN 
 
Aan tafel 
Woensdag 17 september 17.00 – 19.30 uur in het Verenigingsgebouw. 
Met elkaar gezellig en lekker eten voor de ouderen van Nigtevecht.  
Gerda en Joyce koken een 3 gangen menu voor U!  

                             
          Kosten €10,- per persoon 
3 gangen menu en een drankje 

Vooraf aanmelden bij Joyce   
 
 
 
 
 

 
Broeder Franciscus 
Het verhaalconcert “Broeder Franciscus”, wordt opgevoerd op 11 oktober a.s. in 
de Grote Kerk te Loenen a/d Vecht. 
Het zou voor ons en vooral voor de uitvoerenden super fijn zijn als de kerk 
helemaal vol zit. De muziek, de teksten en de liederen beelden op een 
indrukwekkende wijze het leven uit van de Middeleeuwse Franciscus van Assisi. 
“Via Nova”, het vaste koor van de dirigent, componist en tekstschrijver Edwin 
Schimmscheimer wordt ondersteund door projectkoor “Laudato Si”, speciaal 
hiervoor samengesteld en bestaande uit 35 vrijwillige zangers. 
  
Het staat natuurlijk ook vermeld in het jaaroverzicht: “De Theaterkalender 2025-
2026”, van de Grote Kerk in Loenen a/d Vecht. 
  

Vriendelijke groet, namens de voorbereidende groep,  
Frits Overbeek 

 
 

BIJBELLEESROOSTER 
 september      
7 zondag Deuteronomium 30,11-20  22 maandag Lucas 16,10-18 
8 maandag Deuteronomium 31,1-8  23 dinsdag Psalm 38 
9 dinsdag Deuteronomium 31,9-18  24 woensdag Deuteronomium 33,1-7 
10 woensdag Deuteronomium 31,19-29  25 donderdag Deuteronomium 33,8-12 
11 donderdag Psalm 74  26 vrijdag Deuteronomium 33,13-21 
12 vrijdag Deut. 31,30–32,14  27 zaterdag Deuteronomium 33,22-29 
13 zaterdag Deuteronomium 32,15-25  28 zondag Lucas 16,19-31 
14 zondag Deuteronomium 32,26-35  29 maandag Deuteronomium 34,1-12 
15 maandag Deuteronomium 32,36-44  30 dinsdag Psalm 127,1-5 
16 dinsdag Deuteronomium 32,45-52     
17 woensdag Psalm 148   oktober  
18 donderdag Lucas 15,1-10  1 woensdag Habakuk 1,1-11 
19 vrijdag Lucas 15,11-20a  2 donderdag Habakuk 1,12–2,4 
20 zaterdag Lucas 15,20b-32  3 vrijdag Habakuk 2,5-20 
21 zondag Lucas 16,1-9  4 zaterdag Habakuk 3,1-19 
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KOPIJ 

Het Contactblad verschijnt op de eerste zaterdag van de maand 
en wordt gratis bezorgd op elk adres in Nigtevecht, waar één of 
meer leden van de Protestante gemeente wonen.  

Data van uitgifte:  
1 november en 6 december 2025 

 

Het eerstvolgende Contactblad verschijnt op: 
zaterdag 4 oktober 2025 

Kopij graag inleveren uiterlijk op: zaterdag 
27 september  

 
Redactie Contactblad:  
Marieke van der Bijl, Nieske Veldhuisen 
Kopij Contactblad: inleveren bij Marieke van der Bijl en Nieske 
Veldhuisen, graag per e-mail of op papier bij Marieke van der Bijl   
Coördinatie vermenigvuldiging en verspreiding:  
Gerda van Lindenberg 

Financiële bijdragen voor de 
kosteloze verspreiding van het  

CONTACTBLAD zijn van harte welkom! 
  

U kunt deze storten op de rekening van: 
het College van Kerkrentmeesters van de 
Protestantse Gemeente Nigtevecht, onder 

vermelding van ‘Contactblad’, 
op giro: NL 30 INGB 0000519303 

 
AGENDA 

Aan Tafel voor ouderen Woensdag 17 september 17 – 19.30 uur, 
Verenigingsgebouw 

Startdag Zondag 14 september 

 
 
 

Sleur 
Toen ik als jonge predikant begon, dacht ik: ik moet de sleur uit de kerk preken. 
Idealistische twintiger als ik was, vond ik de mensen een beetje ingekakt. 
Natuurlijk zou ik daar verandering in gaan brengen.  
Inmiddels zijn we tien jaar verder en begint mijn leven verdacht vaak momenten 
van sleur te vertonen. Twee kleine kinderen, een parttime predikantschap, 
vrienden en familie ver weg. Ik ga van zorgen naar werken, van maaltijd naar 
bedtijd, van opstaan naar slapengaan. Mooi, maar ook vol. Lege tijd? Die is er 
nauwelijks. Sleur? Ja, misschien wel.  
Niet terugtrekken uit het gewone leven, maar erin opgaan 
Precies dat drukke, volle leven vond ik als twintiger benauwend. En daarin ben ik 
niet alleen. Mensen doen van alles om even afstand te nemen, inspiratie op te 
doen, los te komen van het gewone leven. Lange reis, pelgrimstocht, sabbatical, 
retraite. Maar door de zorg voor twee kleintjes kan ik niet zomaar weg. Dat zet 
me hardhandig stil bij de noodzaak tevreden te zijn met wat er is. Soms is er op 
een dag niet meer rust en stilte om na te denken dan dat korte moment dat mijn 
dochter alleen met de duplo speelt, of als ik – eindelijk alleen – de was ophang 
en de vaatwasser inruim.  
Ja, dat komt in de buurt van sleur. Maar sleur, zo zong Claudia de Breij al, kan 
ook een heerlijke kant hebben: die van vertrouwdheid, tevredenheid, je thuis 
voelen. ‘Ik heb zin in sleur met jou!’ Niet terugtrekken uit het gewone leven, 
maar erin opgaan.  
En als ik echt even rust en stilte zoek, dan is er de kerk. Een uurtje op 
zondagmorgen als miniretraite. Stilstaan in de vaart van het bestaan. Loslaten 
en opgetild worden. Ja, misschien had mijn 25-jarige ik toch gelijk: even uit de 
sleur op zondagmorgen is heerlijk. Die kerk is zo gek nog niet. 

Gertine Blom 
predikant Protestantse Gemeente Sauwerd-Adorp-Wetsinge 

Uit Petrus 
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Gebed bij de start na de vakantie  
 
Goede God,  
bewaar in ons de zomer, de ontspanning, de 
gezelligheid,  
de opgedane fitheid, de rust en de buitenlucht.  
Geef ons de kracht om te starten op het werk,  
in de buurt, op school, thuis of voor het eerst op 
een nieuwe plek,  
met een nieuwe baan of studie.  
Breng ons rust, wanneer we opzien tegen vereisten of verwachtingen,  
plichten of tegenvallers.  
Geef dat uw licht ons tegemoet stroomt,  
en onze ogen opengaan  
voor wie op onze weg komt met hulp en vrede.  
Laat ons delen van de zomergloed,  
bewaar in ons de warmte, tot in de koude dagen,  
zegen ons met uw hulp en vrede.  
Amen  
 


