Contactblad

van de Protestantse Gemeente
te Nigtevecht

www.kerknigtevecht.nl

Zaterdag 4 oktober 2025

69¢ jaargang, nr. 10

KERKDIENSTEN
Zondag 5 oktober

10.00 uur ds. W.P. Vermeulen, Utrecht
Collecten : 1® KIA Kerk en Israél; 2¢ Kerk
Koffie: Ellen de Haan; Créche: Marieke van der Bijl

Zondag 12 oktober
10.00 uur ds. C.N. van Dis, Nieuwegein

Collecten : 1® Zending, Havenlicht; 2® Kerk
Koffie: Corry Hennipman; Créche: Nieske Veldhuisen

Zondag 19 oktober
10.00 uur dr. A. Reitsma, Eemnes

Collecten : 1® Plaatselijk bijzonder kerkwerk; 2¢ Kerk
Koffie: Kees Creemer; Creche: Marieke van der Bijl

Zondag 26 oktober

10.00 uur ds. C.N. van Dis, Nieuwegein
Collecten : 1® Edukans; 2¢ Kerk

Koffie: Nelleke Nobel; Créche: Henk den Hartog

Zondag 2 november

10.00 uur ds. A.S. de Winter, Hoofddorp

Collecten : 1¢ Nes Ammim Nederland; 2¢ Kerk
Koffie: Nel van den Broek; Créche Nieske Veldhuisen

De diensten zijn ook mee te luisteren en te bekijken via ‘Kerkdienstgemist.nl’




OVERDENKING
Rechtvaardigheid

Genesis 18:25 Er kan toch geen sprake van zijn dat U zoiets doet, dat U de
rechtvaardige samen met de goddeloze doodt? Dan zal het zijn: zo de
rechtvaardige, zo de goddeloze. Daar kan bij U toch geen sprake van zijn! Zou
de Rechter van de hele aarde geen recht doen?

Waar wordt op deze wereld rechtvaardigheid gevonden? In ons verhaal verwacht
Abraham van God dat hij in zijn oordeel, in zijn vonnis, ook bij Sodom en
Gomorra, de normen van de gerechtigheid in acht neemt.

Kennelijk neemt God met heel weinig genoegen, bij Sodom en Gomorra met tien
rechtvaardigen, in het lijdensverhaal met zegge en schrijve één rechtvaardige.
Wij proberen, al is het met vallen en opstaan, dit voorbeeld van Jezus na te
volgen. Het is een moeilijke, maar inspirerende taak, de gerechtigheid steeds
meer gestalte proberen te laten krijgen in deze wereld, op te komen voor de
minsten der mensen, aandacht te hebben voor zwakken, de vernederden en
gekrenkte in onze samenleving. Tenslotte willen wij de politiek
verantwoordelijken bij de les houden wanneer zij de grenzen van hun
bevoegdheid overschrijden.

Het blijkt steeds weer; geloof en recht hebben elkaar steeds weer nodig. God
vraagt van ons dat er recht geschied op aarde. Daardoor wordt het menselijk
leven mogelijk gemaakt. Egoisme en hardheid mogen niet het laatste woord
hebben.

Krant en televisie doen je steeds weer denken aan de uitspraak van de Franse
filosoof Blaise Pascal; “Jezus zal in doodsstrijd zijn tot aan het einde van de
wereld.” We mogen ons laten inspireren door de woorden en daden van Jezus om
daar in ons leven elke dag mee verder te kunnen. Wij weten daarbij niet precies
wat was, wat is en wat komt.

Maar we weten wel welke richting wij moeten uitgaan, want voor ons allen
gelden die woorden van Jezus zelf; 'Alles wat jullie gedaan hebben voor een van
de onaanzienlijkste van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie aan mij
gedaan.’ (Matthels 25:40).

ds. Wim Hollart
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RONDOM DE DIENSTEN

We kunnen terugkijken op een hele leuke en inspirerende Startdag aan het begin
van dit seizoen. De commissie heeft ons het thema 'Kijk laat je verrassen
door het werk van Gods geest’ letterlijk laten ervaren en zien! We hopen met
deze nieuwe blik een stimulans te ervaren om bewust aandacht te schenken aan
de onverwachte manieren waarop de Geest zich manifesteert, zowel binnen als
buiten de kerkmuren en ontvankelijk te zijn voor Gods aanwezigheid in het
alledaagse en te herkennen hoe de Geest werkt.

= Zo mogen we in oktober met een frisse blik onze diensten samen ervaren
en vieren met een aantal bekende gastvoorgangers.

= Op 5 oktober zal ds. Vermeulen voorgaan en

= zowel op 12 als op 26 oktober zal ds. van Dis uit
Nieuwegein de dienst leiden.

= Op 19 oktober hoopt dr. Oane Reitsma uit Eemnes bij
ons in de dienst voor te gaan.

Vreugdevolle diensten gewenst waarin we de
verbintenis met God mogen ervaren.

VANUIT DE GEMEENTE

In de afgelopen maand waren er in onze gemeente zowel vreugdevolle als
verdrietige gebeurtenissen.

Voor iedereen die moed, troost, vertrouwen of geduld nodig heeft, om welke
reden dan ook, bidden we om Zijn licht en liefde.

Een medemens
Op zoek ben ik naar een medemens.
Een medemens, een deler, een mede-deelmens.

Delen wil ik van mijn leven.
Ik wil het laten gebeuren:
een nieuwe wonderbare spijziging.
Delen met mijn medemens.
9
Ik deel uit aan jou, jij deelt uit aan mij.
We leveren ons uit aan elkaar
En we houden ruimschoots over:
wel twaalf manden vol.

Genoeg voor jou en mij en meer.
Genoeg voor ons allemaal en meer.
Genoeg voor iedereen en meer.

Genoeg.
Met elkaar kunnen wij het wonder
opnieuw laten gebeuren. Hilda Luken



COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Ontvangen collecten

31 augustus | € 125,80 | Giften per bank

7 september | € 123,-
14 september | € 146,75 | Collecte kerk; 31 augustus € 15,-
21 september | € 105,25 14 september € 10,-

Collectebonnen
= Vel van 20 stuks a € 0,50; € 10,-; 20 stuks a € 1,50; € 30,- en 20 stuks a € 3,-; € 60,-, te bestellen
door het totaalbedrag over te maken op bankrekeningnummer: NL30 INGB 0000 519 303, t.n.v.
college van kerkrentmeesters, met de vermelding van het aantal en het type bonnen
De bonnen kunt u bij Ina Boshuizen ophalen of worden thuisbezorgd.
U kunt een e-mail sturen naar: penningmeester@kerknigtevecht.nl met uw bestelling.

DIACONIE

Opbrengsten collecten kerkdiensten:

De opbrengst van de collecten is 70% voor het opgehaalde doel en 30% voor plaatselijk kerkenwerk.
Wanneer het een zending of uitgangscollecte betreft gaat het gehele bedrag naar het bestemde doel.

31 augustus | Zending Stichting Gave € 130,50
7 september | Regenboog Groep Inloophuizen € 130,50
14 september | Plaatselijk Bijzonder kerkwerk € 148,25
21 september | Wilde Ganzen € 109,20

Uw gift kunt u overmaken naar het rekeningnummer van de diaconie:
NL25RAB00373738471 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Nigtevecht

U kunt eventueel het collectedoel waaraan u wilt doneren vermelden.

Bijzondere collecten

= 5 oktober KIA Kerk en Israél

Wat is Israélzondag? Op de eerste zondag in oktober geeft de Protestantse
Kerk op een bijzondere manier uiting aan haar onopgeefbare verbondenheid met
het volk Israél. De themazondag werd door de Nederlandse Hervormde Kerk
ingesteld in 1949 om aandacht te geven aan de relatie tussen de christelijke kerk
en het Joodse volk. Eerst stelde de hervormde synode voor om de Israélzondag
te laten vallen op de zondag véér de Grote Verzoendag, maar vanaf 1950 is er
een vaste zondag in het jaar: de eerste zondag in oktober. In 1984 wordt de
Israélzondag ook aan gereformeerde zijde officieel ingesteld. De Protestantse
Kerk heeft deze tradities gevolgd. In dienen, leren en vieren zoekt de kerk de
relatie met het Joodse volk

Waarom Israélzondag? Die relatie hoort niet alleen bij de Protestantse Kerk,
maar is zo oud als de kerk zelf. De christelijke kerk is historisch en theologisch
onlosmakelijk verbonden met het Jodendom. De kerk deelt in de aan Israél
geschonken verwachting van het Koninkrijk van God, zo stelt de Kerkorde. Jezus
was Joods, de eerste christenen waren Joods, en bij het lezen van de Bijbel is het
goed om steeds bewust te zijn van de joodse wortels van de teksten. Wat
betekent dat de kerk de Schriften samen met de synagoge leest? Wat betekent
het dat de kerk gelooft in de God van Israél? Het zijn deze vragen die de
Israélzondag ieder jaar opnieuw in ons oproept.

In het najaar Op de kerkelijke kalender is Israélzondag geplaatst op de eerste
zondag van oktober. Dat is een bewuste keuze geweest. Niet in de buurt van 4
mei - ter nagedachtenis aan de Holocaust - of rond de Israélische



Onafhankelijkheidsdag (ook meestal in mei), maar rond de najaarsfeesten
Nieuwjaar, Grote Verzoendag en Loofhuttenfeest. Daarmee wordt aangegeven
dat we als kerk op zoek zijn naar een verstaan van het joodse volk vanuit de
levende praktijk van het religieuze jodendom.

Belangrijk is ook dat de Israélzondag niet 6p een van de joodse feestdagen is
gepland, alsof de kerk die zou overnemen of zelfs vervangen, maar in de
nabijheid ervan. In de nabijheid van de synagoge wil de kerk op haar eigen dag,
de zondag, luisteren naar wat de joodse traditie heeft te bieden in het verstaan
van de Schriften.

= 26 oktober Edukans

Over Edukans: Stel je voor dat alle kinderen en jongeren op de wereld een fijne
plek zouden hebben om te leren. Een veilige, inclusieve omgeving waar ze
zichzelf kunnen zijn en zich ontplooien. Waar ze de vaardigheden ontwikkelen om
vorm te kunnen geven aan een gelijkwaardige en duurzame toekomst.

Het is de droom die ons elke dag inspireert. De missie waar we hard aan werken.
Want honderden miljoenen kinderen en jongeren krijgen die kans nog niet. Ze
leren te weinig op school doordat klassen overvol zijn, goed lesmateriaal
ontbreekt en docenten de handvatten missen om hun leerlingen goed te
ondersteunen. Voor andere kinderen is er helemaal geen school, of is school
geen veilige plek vanwege conflictsituaties of natuurrampen.

Daarom zet Edukans zich in voor kwalitatief goed en veilig onderwijs voor
kinderen en jongeren in landen als Ethiopié, Oeganda, Malawi en Kenia. Niet
even, maar gedurende hun hele jeugd. Onderwijs dat ze de vaardigheden
bijbrengt om mee te doen in een snel veranderende wereld. Van leren lezen en
schrijven tot sociale en digitale vaardigheden. Zodat zij na hun schooltijd kunnen
bouwen aan een gezond, stabiel en voorspoedig leven. Wij creéren wereldwijd
kansen zodat kinderen en jongeren met vertrouwen hun toekomst vormgeven.

Helpt U Hopen

Op 21 augustus vertrok ik naar Oeganda voor een periode van 3 weken. De
eerste week bezocht ik ons project in Kalungi. Van kinderclub De Regenboog uit
Weesp had ik een heleboel zelfgemaakte en gekleurde en beschreven vlaggetjes
meegekregen. Van Zonnewijzer uit Bussum kreeg ik voetballen en een pomp
mee en verder zat de koffer vol met maandverband. Op school in Oeganda had
ik, samen met Teddy, ons contactpersoon (en mijn nichtje) eerst een gesprek
met het hoofd van de school Erisha Sseremba. De school heeft momenteel 700
leerlingen waarvan 85 “project kinderen”. Er zijn 18 leerkrachten die allen
fulltime werken, 6 dames en 12 heren. De schooltijden zijn van maandag tot en
met vrijdag van 7.30 uur-17.30 uur. Op zaterdagochtend gaan de oudste
kinderen ook naar school. Er wonen 5 leerkrachten in de woningen die door ons
in 2010 zijn gebouwd.

Mw Dativa Kayitesi, het subhoofd van de school , is officieel met pensioen sinds
juli 2025. Op verzoek van het hoofd van de school blijft zij nog tot 1 januari 2026
in haar functie aan school verbonden tot er een geschikte opvolger is gevonden.
Het is heel jammer dat zij de school verlaat, zij is een zeer ervaren en
betrouwbare kracht, zowel voor de school als ook voor ons project.

Een leraar verdient 490.000 UGX per maand, dit is ongeveer € 125,00. Daar
gaat nog 70.000UGX (€ 18) van naar de belasting. Dus van de 420.000UGX die



overblijft daarvan moet nog de huur, eten, kleding en transport betaald worden.
Als u weet dat 1 kg rijst 6000 UGX kost (€ 1,60) en zeep 6000 UGX (€ 1.60) zout
1000.00 UGX (€ 0.30) en een bunch bananen tussen de 30.000 UGX - 50.000
UGX (tussen € 7,75 en € 12,75)(afhankelijk van de grootte). Dan kunt u zich
voorstellen dat er niets over blijft... Reiskosten worden niet vergoed, er is geen
compensatie, daarom is het heel fijn dat een aantal leerkrachten in ons
gebouwde leraren verblijf kunnen wonen.

De kinderen doen het heel goed op school, er zijn een aantal project kinderen die
zeer hoog hebben gescoord op hun examens. Dat is heel bijzonder! Het is
jammer dat deze kinderen, ondanks hun uitstekende prestatie, niet verder
kunnen studeren omdat daarvoor het geld ontbreekt..... De vraag kwam ook of
wij niet nog meer kinderen kunnen sponsoren. Daar heb ik negatief op
geantwoord.

De stukken land worden bewerkt door de kinderen als dat nodig is. Het heeft
geen zin er heen te gaan als er niets hoeft te gebeuren. Het klimaat verandert
ook in Oeganda. De koffie doet het momenteel heel erg goed en wordt geoogst,
gedroogd en verkocht. De groenten en het fruit worden verdeeld onder de
kinderen. De kinderen kregen een kadootje in de vorm van 1kg rijst, 1 stuk zeep
en %2 kg zout. Zeep is enorm belangrijk! Hiervan moet het uniform worden
gewassen (5 dagen in de week) en ook voor persoonlijke hygiéne. Als de kleding
en jijzelf niet fris ruiken, kom je in een persoonlijk isolement. Zoals Teddy zei,
thee kun je drinken zonder suiker, dat blijft thee, maar wassen zonder zeep, dat
kan niet....

Er wordt van de bezoeker verwacht dat je een toespraak geeft aan de kinderen.
Ik heb verteld dat iedereen uniek is, dat je elkaar moet helpen en respect en
liefde voor elkaar moet hebben. God houdt van iedereen zoals we zijn. De een is
misschien heel goed in wiskunde waar een ander niet zo goed in is, maar die is
weer heel goed in taal of in sport. Help elkaar en heb respect voor iedereen. En
heb elkaar lief!

De vlaggetjes en voetballen werden met gejuich ontvangen. We hebben de groep
meisjes van 10 jaar en ouder apart in de klas gehouden. Aan deze kinderen is
maandverband gegeven en uitleg gegeven wat er met je lichaam gebeurt als je
gaat menstrueren. Ook verteld hoe je maandverband gebruikt (Tampons zijn
verboden en illegaal in Oeganda). Dit onderwerp is nog moeilijk bespreekbaar
door schaamte, ook onderling wordt er niet over gesproken. Geld voor
maandverband is er niet dus blijf je thuis als je menstrueert. Ik was enorm
geraakt door de schaamte en angst van sommige kinderen. Ook is er aandacht
besteed aan persoonlijke hygiéne en dat jij alleen de baas bent over je eigen
lichaam en je “private parts”. Niemand mag zonder jouw toestemming aan jouw
lichaam komen en ongewenste intimiteiten moet je aangeven bij meneer Erisha
of bij mw Dativa of bij Teddy. We hebben er een liedje over gezongen. Teddy
heeft ook maandverband besteld wat herbruikbaar is door te wassen.

Ik heb veel respect voor Erisha, Dativa en Teddy. Zij doen heel goed werk en
bespreken veel met elkaar. Teddy heeft ook veel contact met Richard, een
meneer die helpt met de tuin en met het dierenverblijf.



Ter oriéntatie ben ik met Teddy naar een geitenfarm geweest van mw. Grace
Bwogi in Rakai district. De kalkoenen, die er nog waren, zijn verkocht en er is al
een tijd een plan om geiten te gaan houden. Grace Bwogi was hoogleraar aan
drie universiteiten maar toen de corona uitbrak en ze weer geen salaris ontving
heeft ze ontslag genomen en haar boerderij geprofessionaliseerd en uitgebreid.
Ze heeft 10 werknemers en houdt 400 geiten en heeft ook kalkoenen, schapen,
ezels, koeien en kippen. Inmiddels is ze een van de rijkste vrouwen in Oeganda.
Grace vertelde over aankoop en verzorging van de geiten. Je koopt een geit van
ongeveer 3 maanden oud in het droge seizoen. Het advies is om een gewone geit
te kruisen met een vieesgeit. Geiten hebben veel proteinen nodig en ook zout.
Een geit heeft ongeveer 7 kg aan voedsel nodig. Aardappelschillen, gras, mais en
ander groenafval en wat droog voer. Een voorwaarde is dat er geen plastic in de
omgeving is, want geiten eten alles maar van plastic gaan ze dood. Het was een
leerzame dag.

Conclusie: we gaan starten met een kleine groep geiten. Eerst moet al het plastic
in de omgeving van de school en het dierenverblijf worden opgeruimd door de
kinderen. Mijn voorstel is om 3 containers aan te schaffen waarin plastic wordt
gedaan. Er wordt momenteel veel gedaan aan recycling van plastic. In Masaka is
een bedrijf, opgezet door een engelsman. Zij kunnen ook het plastic ophalen. Dit
wordt nog verder geinformeerd.

Omdat Teddy ons contactpersoon in Oeganda is en wij een stuk land hebben
aangekocht (in 2020) voor de verbouw van allerlei producten, moet nu officieel
worden vastgelegd bij Administration General Office, dat Teddy Maria Nassaka
onze officiéle vertegenwoordiger ter plaatse is en alleen zij onze opdrachten
uitvoert. Dit officiéle document beschermt zowel Teddy als het land. Ik ben dit
met Teddy gaan regelen en het document is in de maak.

Het was heel nuttig en fijn om te zien dat het goed gaat met de kinderen en ons
project. Er zijn ook een paar onderwerpen waar denkwerk en vervolg voor nodig
is, te weten:

1.De in 2010 gebouwde lerarenhuizen zijn toe aan

onderhoud, cement moet worden vervangen en er

moeten een aantal reparaties plaatsvinden.

2.De aanschaf van 3 containers om het plastic in te
doen. Kosten per 3 ongeveer € 125,-

3.Uitbreiding van handvaardigheid van de leerlingen
4.Vervolg recycling en voorlichting plastic
5.Geiten en verzorging

Tot zover, Jacobien Kalule




KRINGEN

Doe jij ook mee?

Binnenkort gaan de gesprekskringen weer van start. Een kring is .
een plek waar we met elkaar in gesprek gaan aan de hand van een
onderwerp of thema. Een kring heeft als doel om samen te zoeken {
wat God tegen ons wil zeggen.

Eens per 2 a 3 weken komen we bij elkaar.

Afgelopen jaren waren er twee afzonderlijke kringen van ongeveer
8 deelnemers.

Er is op dit moment nog niet bekend op welke avonden de kringen
gepland zullen worden en ook niet van welk materiaal gebruik gemaakt zal
worden.

Er zijn al wel enkele ideeén voor materiaal maar aanvullingen hierop zijn
welkom!

2 Laat graag weten bij Esther Bergmeijer of je interesse hebt in een kring en
ook op welke avond(en) je beschikbaar bent.

START GEBEDSKRING

Elke dag is een dag om te bidden

Je noemt namen
Je noemt wat in levens gebeurt
Je noemt wat dankbaar stemt
je noemt wat zorg baart
Je noemt de namen van mensen in zorgen
Je adviseert niet maar wilt steunen

Elke dag is een dag om te bidden
Je verbindt je
Je deelt in de zorgen
Je blijft niet koude en onverschillig
Je leeft niet geblinddoekt
Je staat stil bij het wonderlijke
Je staat stil bij wat niet deugt

Elke dag is een dag om te bidden
Bidden steunt
Bidden verbindt
Bidden laat je niet alleen
Bidden hoopt
Bidden schept ruimte
Bidden laat open wat komt

Elke dag is een dag om te bidden
Je hebt veel niet in de hand
Je hebt met name ook God niet in de hand
Je kunt je handen openhouden
Je kunt ze tot vuisten ballen

Je kunt geopend worden Uit: Elke dag is een dag
van Marinus van den Berg



Ik had “bidden” niet mooier kunnen verwoorden dan in het gedicht van

hierboven en ben enorm dankbaar dat we de vrijheid hebben om dit samen te

doen in de Dorpskerk van Nigtevecht.

=>» Iedereen is van harte welkom, ook wanneer je niet gewend bent om hardop
te bidden, aanwezig zijn en/of in stilte meebidden is ook mooi en waardevol.
We lezen een stukje uit de bijbel of een gedicht en bedenken met elkaar dank
en gebedspunten. We bidden met elkaar en 1 persoon sluit het gebed af.
Mocht je gebedspunten hebben dan staat er in de toren een bakje waar je
deze in kunt doen. We nemen dit mee op de avond van gebed.

Welkom op de volgende data:
Maandag 13 oktober 20.00 uur

Maandag 3 november 20.00 uur
Maandag 24 november 20.00 uur
Maandag 15 december 20.00 uur

Met een vriendelijke groet, Dianne Kroon

COMMISSIES

12 oktober zal de zendingscollecte voor het Havenlicht zijn.

Het Havenlicht is in 1974 ontstaan in Amsterdam. Gedreven door het verlangen
om met de "vreemdelingen binnen onze poorten" het evangelie te delen
begonnen Theo en Yvonne van Zuilekom in de haven van Amsterdam schepen te
bezoeken.

In de loop van de jaren kwamen er meer vrijwilligers, en kon het werk zich
uitbreiden naar andere havens. In de loop van de tijd is samenwerking in allerlei
vormen ontstaan met mede-"havenarbeiders" in andere landen. Dat is belangrijk
voor het doorverwijzen van zeelui die op weg zijn naar een andere haven, voor
het uitwisselen van materiaal en voor het uitwisselen van kennis en ervaring.
Een overzicht van de praktische activiteiten: veel contacten zijn kort en vluchtig:
een folder, Johannes evangelie, CD of DVD wordt uitgedeeld, en door de
zeelieden in ontvangst genomen. Heel vaak echter leidt dit contact tot een
gesprek, ofwel met een groep mensen, ofwel een persoonlijk gesprek. De aard
van de gesprekken varieert van evangeliserend tot pastoraal. Aan veel zeelieden
wordt voor het eerst in hun leven het evangelie uitgelegd. Verder worden heel
vaak zeevarende christen-broeders door de medewerkers bemoedigd door
middel van opbouwende gesprekken, praktische hulp en raadgevingen, en vooral
ook door samen te bidden en te danken en de bijbel te lezen.

Met een vriendelijke groet, de zendingscommissie



DIVERSEN

Aan tafel
Woensdag 15 oktober 17.00 - 19.30 uur in het Verenigingsgebouw.
Met elkaar gezellig en lekker eten voor de ouderen van Nigtevecht.

Gerda en Joyce koken een 3 gangen menu voor U!

Broeder Franciscus

Kosten €10,- per persoon
3 gangen menu en een drankje
Vooraf aanmelden bij Joyce

Het verhaalconcert “Broeder Franciscus”, wordt opgevoerd op 11 oktober a.s.
in de Grote Kerk te Loenen a/d Vecht.
Het zou voor ons en vooral voor de uitvoerenden super fijn zijn als de kerk
helemaal vol zit. De muziek, de teksten en de liederen beelden op een
indrukwekkende wijze het leven uit van de Middeleeuwse Franciscus van Assisi.--
- "Via Nova”, het vaste koor van de dirigent, componist en tekstschrijver Edwin
Schimmscheimer wordt ondersteund door projectkoor “"Laudato Si”, speciaal hiervoor

samengesteld en bestaande uit 35 vrijwillige zangers.

Het staat natuurlijk ook vermeld in het jaaroverzicht:
"De Theaterkalender 2025-2026", van de Grote Kerk in Loenen a/d Vecht!

Vriendelijke groet, namens de voorbereidende groep,

Frits Overbeek

BIJBELLEESROOSTER
oktober
5 | zondag Psalm 86 20 | maandag 2 Timotels 3,10-4,8
6 | maandag 2 Timoteiis 1,1-10 21 | dinsdag 2 Timotels 4,9-22
7 | dinsdag 2 Timotelis 1,11-18 22 | woensdag Psalm 78,1-16
8 | woensdag 2 Timotels 2,1-13 23 | donderdag | Psalm 78,17-39
9 | donderdag | Psalm 119,145-152 24 | vrijdag Psalm 78,40-55
10 | vrijdag Psalm 119,153-160 25 | zaterdag Psalm 78,56-72
11 | zaterdag Psalm 119,161-168 26 | zondag Lucas 18,9-17
12 | zondag Psalm 119,169-176 27 | maandag Lucas 18,18-30
13 | maandag Lucas 17,1-10 28 | dinsdag Lucas 18,31-43
14 | dinsdag Lucas 17,11-19 29 | woensdag Handelingen 18,23-19,7
15 | woensdag Lucas 17,20-37 30 | donderdag | Handelingen 19,8-22
16 | donderdag | Lucas 18,1-8 31 | vrijdag Handelingen 19,23-40
17 | vrijdag Psalm 62
18 | zaterdag 2 Timotels 2,14-26 november
19 | zondag 2 Timotels 3,1-9 1 | zaterdag Handelingen 20,1-12
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KOPIJ

Het Contactblad verschijnt op de eerste zaterdag van de
maand en wordt gratis bezorgd op elk adres in Nigtevecht,

waar één of meer leden van de Protestante gemeente wonen.

Datum van uitgifte:
6 december 2025

Het eerstvolgende Contactblad verschijnt
op: zaterdag 1 november 2025

Kopij graag inleveren uiterlijk op:
zaterdag 25 oktober

Redactie Contactblad:

Marieke van der Bijl, Nieske Veldhuisen

Kopij Contactblad: inleveren bij Marieke van der Bijl en
Nieske Veldhuisen, graag per e-mail of op papier bij Marieke
van der Bijl

Coordinatie vermenigvuldiging en verspreiding:

Financiéle bijdragen voor de
kosteloze verspreiding van het
CONTACTBLAD zijn van harte welkom!

U kunt deze storten op de rekening
van: het College van Kerkrentmeesters
van de Protestantse Gemeente

e n Lindenbe
Gerda van Lindenberg Nigtevecht, onder vermelding van

‘Contactblad’,
op giro: NL 30 INGB 0000519303

AGENDA
On Track Donderdag 2 oktober, 17-19 uur,
Verenigingsgebouw
Tienerclub Vrijdag 10 oktober, 19.30-21.30 uur,

Verenigingsgebouw

Sponsorloop Helpt U Hopen | Zaterdag 11 oktober, 15-16 uur, Kerk

Gebedskring Maandag 13 oktober, 3, 24 november, 15 december

20 uur, Kerk

Aan Tafel voor ouderen Woensdag 15 oktober 17 — 19.30 uur,

Verenigingsgebouw

Club XL Vrijdag 17 oktober, 20 uur, Verenigingsgebouw

Groengelovig 2025

Op 18 oktober 2025 komen we samen in de Basiliek in Veenendaal voor Groengelovig.
Een dag vol inspiratie, ontmoeting en actie. Want de aarde - Gods Schepping - snakt
naar herstel. Wat is onze rol daarin?

GroenGelovig biedt je nieuw perspectief op de aarde als Gods Schepping. Laat je 18
oktober 2025 inspireren door prikkelende speeches, ontdek de laatste ontwikkelingen op
het gebied van duurzaamheid en ontmoet mensen die net als jij op zoek zijn naar een
levensstijl die recht doet aan mens en natuur. Laat je raken en uitdagen. Dit jaar duiken
we in het thema HET LAND VAN MIJN VADER: de aarde als een kostbaar geschenk, maar
ook als een plek die lijdt. Hoe kunnen we dat land opnieuw zien, horen en helen?

Meer info en tickets: groengelovig.nl.
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