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Contactblad 
 

van de Protestantse Gemeente 
te Nigtevecht 

 
www.kerknigtevecht.nl 

 

 

Zaterdag 6 december 2025 69e jaargang, nr. 12 

          
 

 
Advent is kijken naar wat komt, 

hoewel er weinig zicht is. 
Je steekt een kaars aan in de nacht, 

Omdat je iets van God verwacht: 
Een wereld waar het licht is. 

 
Advent is kijken naar wat komt, 

Zoals toen, lang geleden. 
Er werd een kind van God verwacht, 

een kind van licht, een kind vol kracht, 
een kind dat zorgt voor vrede. 

 
Advent is kijken naar wat komt. 

Advent is durven hopen.  
Het kerstkind is een nieuw begin. 
We slaan de weg van vrede in. 

Die moet je vérder lopen. 
 

Advent is kijken naar wat komt. 
Advent is durven dromen. 

Is licht zien in de duisternis, 
geloven dat God met ons is. 
en dat zijn rijk zal komen. 

 
 
 
De adventsgedichtjes die de kinderen 
in de kerk voorlezen 
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KERKDIENSTEN 
 
Zondag 7 december  2e advent 
10.00 uur ds. J.P. Stoel, Kampen 
Collecten     : 1e Zending, Stichting Care4Malawi; 2e Kerk 
Koffie en crèche: Jacobien Kalule 
 
Zondag 14 december  3e advent 
10.00 uur ds. L.L. van den Dool, Amsterdam 
Collecten     : 1e Leger des Heils; 2e Kerk       
Koffie: Henk Holtmanns; Crèche Nieske Veldhuisen 
 
Zondag 21 december  4e advent 
10.00 uur ds. F.A. Heikoop, Loosdrecht 
Collecten     : 1e KIA Kind in de knel; 2e Kerk       
Koffie: Jos van der Linden; Crèche: Henk den Hartog 
 
 

 Woensdag 24 december Kerstnachtdienst  
 mmv het Koperensemble olv Cor van Alphen 
 21.30 uur dhr. R Wichers, Vriezenveen 
 Collecten     : Kerk       
 Warme chocomel na de kerkdienst!! 
 
  
 Donderdag 25 december Eerste kerstdag 
   mmv de Spoorzoekers 
 10.00 uur ds. J.C. Borst, Oldebroek 

                 Collecten     : 1e Helpt u hopen; 2e Kerk       
                 Koffie en crèche Nieske Veldhuisen 
 
 
Zondag 28 december      
10.00 uur nog niet bekend 
Collecten     : 1e Plaatselijk bijzonder kerkwerk; 2e Kerk       
Koffie en créche: Ellen de Haan 
 
 Woensdag 31 december Oudjaarsavond 
 19.00 uur ds. J. van Holten, Nunspeet 
 Collecten     : 1e Plaatselijk bijzonder kerkwerk; 2e Kerk       
 
Zondag 4 januari 
10.00 uur prop. J. Visser, Werkendam 
Collecten     : 1e Nederlands Vlaams Bijbelgenootschap; 2e Kerk 
Koffie: Cees Creemer;  Crèche: Marieke van der Bijl 
 
 

De diensten zijn ook mee te luisteren en te bekijken via ‘Kerkdienstgemist.nl’  
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Licht dat ons aanstoot 
In een tijd van toenemende verkilling en verharding is het bittere noodzaak om 
de weg naar het licht open te houden, constateert ds. Wouter van Laar. We 
hebben daar een verantwoordelijkheid in. 
Licht speelt een belangrijke rol in het christelijk geloof. In het lied 'Licht dat ons 
aanstoot in de morgen' van Huub Oosterhuis bezingen we het goddelijke licht dat 
ons draagt, maar ook het licht dat wij zelf in ons meedragen. Het goddelijke licht 
in dit lied is zowel het licht dat ons als kinderen draagt, als het licht dat wij in 
onszelf dragen, als een kind in ons. We zijn ook zelf lichtdragers, die de 
verantwoordelijkheid hebben om dat licht te delen en door te geven.  
Eigen verantwoordelijkheid  
Onze eigen verantwoordelijkheid voor het licht werd ik me pas weer sterk 
bewust, toen ik erg geraakt werd door een heel teder koraal in 
het Weihnachtsoratorium van Bach. Daarin wordt gebeden dat Jezus, het licht 
van de wereld, God-met-ons, in mijn hart een heel zacht bedje voor zichzelf 
maakt om daarin te rusten.   
Hoe onwennig en ongemakkelijk het ook kan zijn, het koraalvers nodigt mij uit 
om me te openen voor de idee dat God zo kwetsbaar als een ‘slapend kindje’ in 
mij aanwezig wil zijn. Waardoor ik in zekere zin verantwoordelijk word voor God. 
Zachtheid van een kind  
God zorgt niet alleen voor mij. Op een bepaalde manier moet ik ook voor God 
zorgen. Of misschien beter: God zorgt voor mij, door zich aan mijn zorg toe te 
vertrouwen. Want als een weerloos en slapend kindje wekt God mijn zachtheid. 
De zachtheid van een kind. God als ontwapenend, slapend kindje diep in mijn 
binnenste, nodigt mij uit om mezelf te ontwapenen, en me te ontdoen van 
masker en harnas, waarmee ik God, de ander en de wereld op afstand houd. 
Raakbaar worden  
Concreet zie ik het zorgen voor het slapend kind in ons als het steeds opnieuw 
naar binnen keren in onszelf, zodat onze zachtheid weer gewekt wordt en wij 
weer raakbaar worden voor God, de ander, de wereld en de schepping; weer 
gevoelig worden voor de vreugde, het lijden en het verdriet van onze 
medeschepselen.  
Licht doorgeven  
Dat vraagt van ons dat we de weg naar het slapend kindje, de weg naar het 
licht, in ons open houden. Dat we de weg naar het slapend kindje vrijmaken van 
puin, harde stenen en gruis die er steeds weer op komen te liggen en de toegang 
naar het kind op het zachte bedje versperren. In een tijd van toenemende 
verkilling en verharding is het bittere noodzaak om die weg open te houden. 
Laten we zoals dragers van het licht in ons, het licht dat onze zachtheid wekt, 
doorgeven.  
 

Deze overdenking is van ds. Wouter van Laar 
 
 
 
 
 

OVERDENKING 



 4 

Licht dat ons aanstoot in de morgen 
voortijdig licht waarin wij staan. 

Koud, één voor één, en ongeborgen, 
licht overdek mij, vuur mij aan. 
Dat ik niet uitval, dat wij allen 

zo zwaar en droevig als wij zijn, 
niet uit elkaars genade vallen 

en doelloos en onvindbaar zijn. 
 

Licht, van mijn stad de stedehouder, 
aanhoudend licht dat overwint. 

Vaderlijk licht, steevaste schouder, 
draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 

Licht, kind in mij, 
kijk uit mijn ogen of ergens al de wereld daagt 

waar mensen waardig leven mogen 
en elk zijn naam in vrede draagt. 

 
Alles zal zwichten en verwaaien 
wat op het licht niet is geijkt. 

Taal zal alleen verwoesting zaaien 
en van ons doen geen daad beklijft. 
Veelstemmig licht, om aan te horen 
zolang ons hart nog slagen geeft. 
Liefste der mensen, eerstgeboren, 

licht, laatste woord van Hem die leeft. 
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23 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, eeuwigheidszondag, 
werden de namen genoemd van gemeenteleden en dorpsgenoten die het 
afgelopen jaar overleden zijn. De naam werd genoemd, een kaars ontstoken en 
een roos in een vaas geplaatst. Tot slot kon iedereen een kaarsje ontsteken om 
geliefden te gedenken. Het was ontroerend en hartverwarmend om op deze 
manier met elkaar te herdenken. 
 

Ik mis je nog steeds 
Ik wist niet eens 

Dat ik dat zo lang vol kon houden 
Bij ieder gesprek ’t klinkt vast gek 

Denk ik wat jij dan zeggen zou 
 

Ik beeld me je in 
Zoals je ging 

In mijn hoofd word je niet ouder 
Ik ga heus wel door maar ik hoor 
Met heel mijn hart nog zo bij jou 

 
Ze zeggen dat de tijd alle wonden heelt 

Nou dan heb ik thuis vast de verkeerde klok 
De wijzers draaien eindeloos 
Maar elke dag mis ik je nog 

Ik mis je nog 

Het is niet dat er 
Nauwelijks werk 

Uit mijn handen meer kan komen 
Ik draai lekker mee, werk, privé 

Heb het best aardig op de rit 
 

‘k Heb niet stilgestaan 
Ik ben op reis gegaan 

Nieuwe dingen ondernomen 
Echt de foto’s zijn top maar daarop 

Mis ik toch steeds weer jouw 
gezicht 

 
Missen is de moeilijkste manier 

De moeilijkste manier van houden 
van        

(Matthijn Buwalda) 
 
 
 
 
Dan begint de adventstijd, de tijd van verwachting. 

 7 december 2e adventszondag, hoopt ds. Stoel uit Kampen voor te gaan; 
 14 december, 3e adventszondag is de voorganger ds. van den Dool uit 

Amsterdam;  
 21 december  4e adventszondag zal ds.Heikoop uit Loosdrecht voorgaan.  

In de kerstnachtdienst 24 december om 21.30 uur zal dhr. R. Wichers uit 
Vriezenveen de dienst leiden. In deze dienst kunnen we genieten van het 
koperensemble olv Cor van Alphen. En ná de dienst van de warme chocomelk 
met wat lekkers erbij. 
Op Kerstochtend 25 december vieren we de geboorte van Jezus in een 
feestelijke dienst waarin de spoorzoekers het kerstverhaal zullen “vertellen”.    
Ds. J.C. Borst uit Oldenbroek zal deze dienst leiden.  
Voor 28 december  is er nog geen voorganger bekend.  
En op 31 december, in de oudjaarsdienst, met als voorganger  
ds. J van Holten uit Nunspeet, nemen we afscheid van het jaar 2025. 
 
We wensen u en elkaar gezegende en bemoedigende diensten toe. 
Diensten met warmte en liefde, van God ontvangen, die we mogen 

doorgeven aan elkaar en iedereen om ons heen. 
 

RONDOM DE DIENSTEN 
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We leven mee en bidden voor gemeenteleden en dorpsgenoten die ziek en/of 
beperkt zijn in hun dagelijkse leven. Voor hen die opzien tegen de “feestmaand” 
omdat ze een dierbare missen, eenzaam zijn, of wat voor reden dan ook. Voor 
hen die het leven moeizaam vinden. En niet te vergeten,  zij die naast hen staan. 
 
Laten we oog en oor hebben voor de ander, omkijkend en luisterend naar elkaar 
kunnen we het verschil maken voor de elkaar.  Een kaartje, telefoontje of samen 
een “bakkie” doen, zelfs een praatje op straat kan van grote betekenis zijn.  
 

Dat we lichtdragers mogen zijn  
en Gods licht met elkaar mogen delen en doorgeven. 

 
Warme, liefdevolle feestdagen! 
Een gezegend en goed 2026! 

 
 

 
 
Kort verslag kerkenraadsvergadering 20 november  
De vergadering wordt geopend met het lezen van Psalm 139, een stukje uit het 
boekje ‘Voor wie los moet laten’ en gebed. 

 De begroting van de diaconie wordt besproken. Naar verwachting zullen 
de inkomsten op gelijk niveau blijven. In de begroting wordt rekening 
gehouden met het principe dat de diaconie alle inkomsten ook weer 
besteedt en geen vermogen opbouwt.  

 Het beroepingswerk wordt besproken. Er is goed contact en overleg met 
onze consulent ds. Vellenga. De definitieve vorming van een 
beroepingscommissie was uitgesteld maar nu kan dit proces verdergaan 
zodat de commissie binnenkort aan de slag kan.  

 Er is een vraag binnengekomen voor het gebruik van ons gebouw door een 
jongerenkerk. We staan hier positief tegenover en zullen concrete details 
verder navragen en bespreken.  

 De diensten van de afgelopen periode worden besproken. We kunnen 
dankbaar terugkijken op goede diensten. De dienst met dankdag werd 
hierbij in het bijzonder benoemd.  
Er wordt vooruit gekeken naar de bijzondere diensten in de komende 
periode; Eeuwigheidszondag, Advent en Kerst en bespreken enkele 
organisatorische punten.  

 Pastorie: de huidige bewoners hebben per december naar verwachting 
allen een definitieve woonplek gekregen in de gemeente Stichtse Vecht.  
Er is overleg met de gemeente over mogelijke tijdelijke bewoning van de 
pastorie door Oekraïners. 

 Na bespreking van de ingekomen stukken en de rondvraag wordt de 
vergadering afgesloten met gebed.  

VANUIT DE GEMEENTE 

VAN DE KERKENRAAD 
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Beroepingswerk 
Verheugd zijn we als kerkenraad dat de solvabiliteitsverklaring is afgegeven door 
het kerkelijk bureau in Utrecht. Deze is nodig om te mogen starten met het 
beroepingswerk. 
Afgelopen half jaar is het beleidsplan vastgesteld en is daarna de profielschets 
van de te beroepen predikant en de schets van onze gemeente in de kerkenraad 
unaniem vastgesteld. De kerkenraad vindt het van belang om te benadrukken 
dat hoewel we als gemeenteleden heel verschillend kunnen zijn, we de 
verbinding met elkaar als heel belangrijk ervaren. 
De komende periode zal de beroepingscommissie bijeen komen om aan de slag 
te gaan. 
 

  COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
 
Ontvangen collecten  
 26 oktober 
   2 november 
   9 november 
  16 november 
  23 november 

€   125,70 
€   153,-  
€   124,50 
€   115,40 
€   145,20  

Giften per bank  
Collecte kerk;     2 november € 15,- 
                        23 november € 10,-  
gift Contactblad;  6 november € 20,- 
 

                 
Collectebonnen 

 Vel van 20 stuks à € 0,50; € 10,-; 20 stuks à € 1,50; € 30,- en 20 stuks à € 3,-; € 60,-, te bestellen 
door het totaalbedrag over te maken op bankrekeningnummer: NL30 INGB 0000 519 303, t.n.v. 
college van kerkrentmeesters, met de vermelding van het aantal en het type bonnen 

De bonnen kunt u bij Ina Boshuizen ophalen of worden thuisbezorgd. 
U kunt een e-mail sturen naar: penningmeester@kerknigtevecht.nl met uw bestelling. 

 
 

DIACONIE 
 
Opbrengsten collecten kerkdiensten: 
De opbrengst van de collecten is 70% voor het opgehaalde doel en 30% voor plaatselijk kerkenwerk.  
Wanneer het een zending of uitgangscollecte betreft gaat het gehele bedrag naar het bestemde doel. 

26 oktober 
   2 november 
   9 november 
  16 november 
  23 november  

Edukans 
Plaatselijk Bijzonder kerkwerk 
Plaatselijk Bijzonder kerkwerk  
Wilde Ganzen 
Helpt u hopen 

€   133,10 
€   160,50   
€   120,00 
€   140,75   
€   143,70 

 
Uw gift kunt u overmaken naar het rekeningnummer van de diaconie:  
NL25RABO0373738471 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Nigtevecht 
U kunt eventueel het collectedoel waaraan u wilt doneren vermelden.  
 
Bijzondere collecten  

 14 december Leger des Heils 
Het Leger des Heils is één van de grootste zorg- en welzijnsorganisaties in 
Nederland. Met ruim 7.000 collega’s verlenen we professionele maatschappelijke 
hulp en zorg. Daarnaast bieden we informele zorg aan mensen die geen officiële 
indicatie of diagnose hebben. Dat doen we door mensen op te zoeken, 
bijvoorbeeld met de soepbus, of bij ons uit te nodigen, bijvoorbeeld in een van 
onze 130 buurthuiskamers waar verschillende vormen van laagdrempelige hulp 
geboden wordt. 
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Mensen die bij het Leger des Heils hulp krijgen, hebben vaak problemen op 
meerdere gebieden in hun leven. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een 
combinatie van psychiatrische problemen, verslaving en dakloosheid. Voor 
mensen met zulke complexe problemen is hulp op meerdere gebieden nodig. 
Binnen het Leger des Heils kunnen we hen gemakkelijk intern doorverwijzen naar 
hulp op maat. Op www.legerdesheils.nl zie je op welke gebieden het Leger zorg 
en hulpverlening aanbiedt.   

 21 december KIA Kind in de knel 
Ver weg en dichtbij groeien te veel kinderen en jongeren op in onveilige 
omstandigheden of ze hebben minder kansen zich te ontwikkelen. Kerk in Actie 
zet zich in voor een wereld waarin kinderen en jongeren veilig opgroeien, 
volwaardig meedoen en tot bloei kunnen komen. 
Kinderen in de knel  
Kinderen en jongeren maken 40 procent van de wereldbevolking uit. Er zijn 2 
miljard kinderen tot en met 14 jaar en 1,2 miljard jongeren van 15 tot 25 jaar. 
(bron: Wereldbank en EU). Kinderen zijn flexibel en krachtig, maar ook 
kwetsbaar door hun afhankelijkheid van volwassenen. In elke samenleving 
komen kinderen in de knel en kunnen kinderen onvoldoende meedoen, ook in 
Nederland. Vooral kinderen en jongeren die opgroeien in armoede, in een 
onveilige omgeving of zonder onderwijs of werk, staan voor veel uitdagingen.  
Wie te weinig onderwijs krijgt staat direct op achterstand  
Wereldwijd moeten 63 miljoen meisjes en 97 miljoen jongens werken (bron: 
ILO). Dit speelt vooral in Afrika, waar meer kinderen werken dan in de rest van 
de wereld samen. Wie al jong moet werken en te weinig onderwijs krijgt, staat 
direct op achterstand. Kwalitatief goed onderwijs is belangrijk om kinderen uit de 
spiraal van armoede te halen. Wie nieuwe eigentijdse vaardigheden leert heeft 
veel meer kans een betaalde baan te vinden of zelf te creëren.   
Jeugdwerkloosheid  
Veel jongeren in Afrika en in het Midden-Oosten zijn werkloos, omdat het 
onderwijs en het gebrek aan digitale vaardigheden niet aansluiten op de banen 
die nodig zijn. Of vanwege ongelijke kansen of omdat er te weinig banen zijn in 
landen waar de bevolking harder groeit dan de economie. Ook deze jongeren 
staan buitenspel.   
Kinderen in Nederland  
Kinderen en jongeren in Nederland behoren tot de meest gelukkige ter wereld. 
Toch komen ook in Nederland kinderen in de knel, kinderen die het minder goed 
treffen: in Nederland groeit 7,4 procent van de kinderen groeit op in armoede 
(bron: CBS), heeft 13,9 procent van de kinderen te maken met jeugdzorg (bron: 
NJi) en verblijven 13.000 kinderen in vluchtelingenopvang (bron: Werkgroep 
Kind in azc). 
Welke kinderen en jongeren krijgen steun?  
Kerk in Actie wil kinderen en jongeren in moeilijke omstandigheden een veilig 
thuis bieden met onderwijs en toekomstperspectief. Het is belangrijk dat 
kinderen en jongeren zich bewust worden van hun rechte n, opkomen op de 
naleving daarvan en zelf kunnen meebeslissen over hun leven. 
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COMMISSIES 

 
Op 7 December zal de collecte voor Stichting Care4Malawi zijn. 
Tot september 2022 hebben Gert en Rieneke van de Pol voor de Stichting 
gewerkt. In April 2024 hebben Jan-Willem en Klarinde Barth hun 
plaats  ingenomen. Vanuit het evangelie van Jezus Christus zetten zij zich in voor 
(ex) gevangenen, slachtoffers van criminaliteit en hun familie en 
gemeenschappen waartoe zij behoren. 
Wat doen zij? Werken aan herstel van gebroken relaties. Samenwerken met 
lokale partners. Het geven van Bijbels onderwijs. Het verbeteren van 
leefomstandigheden in de gevangenis. Voorlichting en advies geven op het 
gebied van gezondheidszorg .  
                                                 Met een vriendelijke groet,  
       de zendingscommissie 

DIVERSEN 
 
Aan tafel 
Woensdag 14 januari 17.00 – 19.30 uur in het Verenigingsgebouw. 
Met elkaar gezellig en lekker eten voor de ouderen van Nigtevecht.  
Gerda en Joyce koken een 3 gangen menu voor U!  

                             
          Kosten €10,- per persoon 
3 gangen menu en een drankje 

Vooraf aanmelden bij Joyce  
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Sint Maarten in de kerk 
Dinsdagavond 11 november 2025 was het “Sint Maarten” en de kerk was ook 
weer open om de kinderen en hun ouders te ontvangen. Vanaf het toegangshek 
tot aan de kerk stonden er lichtjes op de grond, als een mooi verlicht pad. Buiten 
hingen slingers en het welkomstbord stond op de stoep.  
De zijdeur van de kerk stond open en binnen stonden er tafels met manden met 
allerlei lekkers. De lampjes brandden binnen ook overal in de kerk en de beamer 
stond aan met vrolijke muziek. Naast snoepjes voor de kinderen was er ook 
warme chocolademelk, koffie, thee en limonade. 
We hadden alles klaar staan en toen kwamen de eerste kinderen al. Eerst even 
zingen en dan wat lekkers. Sommige kinderen wilden nog wel wat drinken ook, 
maar anderen wilden gelijk weer verder. De snoepjes verdwenen in de 
rugzakken. De ervaren “Sint Maarten”-lopers hadden hun rugzak andersom, dus 
op hun buik, met de rugzak open. Heel handig! De kleinere kinderen kwamen 
met hun ouders of met familie. Er kwamen ook heel veel groepen kinderen die 
gezellig met elkaar op pad waren. Er waren veel mooie lampionnen gemaakt, 
maar er waren ook andere lichtjes meegenomen. De kinderen konden ook een 
kleurplaat uitkiezen. Die verdwenen ook in de rugzakken of tasjes. 
Soms kwamen de mensen even binnen in de kerk en gingen lekker zitten, om 
wat warms te drinken en uit te rusten of zelf even op te warmen. Het was 
namelijk een hele koude heldere avond, brrrrr. Veel mensen vonden het leuk om 
de kerk van binnen te zien. Het zag er zo mooi uit. 
Het was de hele avond een komen en gaan van kinderen en volwassenen. Achter 
elkaar stroomden de kinderen binnen. In totaal zijn er zeker zo’n 165 kinderen 
geweest, maar misschien wel veel meer. Het was ook leuk dat er zoveel 
volwassenen mee kwamen. Het was een hele gezellige lichtjesavond! 
Volgend jaar doen we dit vast weer! 
Dank voor de kinderen en ouders die allemaal zijn gekomen en 
           Rutger, Annette, Feline, Christa en Marian bedankt voor jullie hulp! 
 
 
 

 
 
Ds. Gijsbert van Veldhuizen 
In het Contactblad van november heeft u een stukje 
kunnen lezen over het pas verschenen boek “Op de 
straathoek” over dominee Gijsbert van Veldhuizen. 
Dominee Van Veldhuizen werd in 1928 bevestigd als 
hervormd predikant in Nigtevecht. Later is hij is van 
veel betekenis geweest in Rotterdam-Crooswijk.  Op 
zaterdag 29 november is in Rotterdam de opening 
geweest van de Gijs van Veldhuizenlaan. Namens 
onze gemeente is er een felicitatie verstuurd voor de 
ingebruikname van het straatnaambord. Hierop 
ontvingen we van de familie een bedankje voor ons 
meeleven dat als zeer kostbaar wordt beschouwd.  
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BIJBELLEESROOSTER 
 december      
7 zondag Handelingen 27,27-38  22 maandag Jesaja 8,1-10 
8 maandag Handelingen 27,39-44  23 dinsdag Jesaja 8,11-23a 
9 dinsdag Psalm 72  24 woensdag Jesaja 8,23b–9,6 
10 woensdag Handelingen 28,1-10  25 donderdag Jeremia 23,1-8 
11 donderdag Handelingen 28,11-22  26 vrijdag Matteüs 2,1-12 
12 vrijdag Handelingen 28,23-31  27 zaterdag Matteüs 2,13-23 
13 zaterdag Psalm 28  28 zondag Psalm 124,1-8 
14 zondag Jesaja 6,1-13  29 maandag Numeri 22,2-20 
15 maandag Jesaja 7,1-9  30 dinsdag Numeri 22,21-40 
16 dinsdag Jesaja 7,10-17  31 woensdag Psalm 59,1-18 
17 woensdag Jesaja 7,18-25   2026  
18 donderdag Psalm 146   januari  
19 vrijdag Matteüs 1,1-17  1 donderdag Psalm 96 
20 zaterdag Matteüs 1,18-25  2 vrijdag Numeri 22:41–23:12 
21 zondag Psalm 19  3 zaterdag Numeri 23:13-26  

KOPIJ 

Het Contactblad verschijnt op de eerste zaterdag van de 
maand en wordt gratis bezorgd op elk adres in Nigtevecht, 
waar één of meer leden van de Protestante gemeente wonen.  

Volgende datum van uitgifte:  
7 februari, 7 maart, 4 april, 2 mei, 

6 juni, 4 juli, 1 augustus, 5 september,3 oktober, 
7 november en 5 december 

 

Het eerstvolgende Contactblad verschijnt 
op: zaterdag 3 januari 2026 

Kopij graag inleveren uiterlijk op: 
zaterdag 27 december  

 
Redactie Contactblad:  
Marieke van der Bijl, Nieske Veldhuisen 
Kopij Contactblad: inleveren bij Marieke van der Bijl en 
Nieske Veldhuisen of op papier bij Marieke van der Bijl  
Coördinatie vermenigvuldiging en verspreiding:  
Gerda van Lindenberg  

Financiële bijdragen voor de 
kosteloze verspreiding van het  

CONTACTBLAD zijn van harte welkom! 
  

U kunt deze storten op de rekening 
van: het College van Kerkrentmeesters 

van de Protestantse Gemeente 
Nigtevecht, onder vermelding van 

‘Contactblad’, 
op giro: NL 30 INGB 0000519303 

 

AGENDA 
On Track  Donderdag 4 december, 17-19 uur, 

Verenigingsgebouw 
Tienerclub volgt in januari! 
Gebedskring  Maandag 15 december, 20 uur, Kerk 
Aan Tafel voor ouderen Woensdag 14 januari 17 – 19.30 uur, 

Verenigingsgebouw 
Club XL Vrijdag 19 december, 20 uur, Verenigingsgebouw  
Kerstviering ouderen Woensdag 17 december 14.30 – 17.30 uur, 

Verenigingsgebouw 
 
 
 
 
 



 12 

TER INFO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Advent en de adventsperiode – tradities en symbolen 
Advent is in de christelijke kerk de periode voorafgaand aan het kerstfeest, 
waarin vooruitgekeken wordt naar de geboorte van Jezus. Het gaat om de eerste 
vier weken van het kerkelijke jaar. De traditie ontstond rond de zesde eeuw. 
    Het woord advent is afgeleid van het Latijnse woord adventus, wat ‘komst’ of 
‘aankomst’ betekent. Dit duidt dus op de geboorte van Christus waarnaar in de 
adventsperiode wordt uitgekeken. Tegelijkertijd wordt in deze ook 
vooruitgekeken naar de voorspelde wederkomst, aan het einde der tijden. De 
adventsperiode eindigt op 24 december, kerstavond. 
    Oorspronkelijk was de adventsperiode een periode van vasten, waarin 
gelovigen zich geestelijk voorbereidden op de komst van Christus. In de vijfde 
eeuw bepaalde bisschop Perpetuus van Tours dat deze vastentijd (van drie dagen 
per week) begon op 11 november, de dag van Sint-Maarten. Tijdens het Concilie 
van Tours (567) werd vervolgens expliciet gesproken over een adventstijd van 
enkele weken voor kerst. 
Kaarsen en kransen 
In veel kerken is het gebruik om op de vier adventszondagen tijdens de dienst 
telkens een kaars aan te steken. Elke zondag wordt zo een extra kaars ontbrand, 
zodat op de laatste zondag voor kerst dus vier kaarsen branden. Sommige 
gelovigen steken tijdens de adventsperiode thuis ook kaarsen aan, die vaak op 
een kerstkrans zijn bevestigd. Deze traditie is van oorsprong Duits-protestants, 
maar is later ook door katholieken overgenomen. Vaak wordt gezegd dat de 
kaarsen respectievelijk hoop, vrede, vreugde en liefde symboliseren. 
De eerste adventskrans werd naar verluidt gemaakt door de Lutherse theoloog 
Johann Hinrich Wichern. In 1839 plaatste hij vier grote kaarsen op een houten 
wiel, voor iedere adventszondag één. Verder voegde hij vierentwintig kleinere 
kaarsen toe, die dagelijks aangestoken konden worden. Later werden deze 
adventskransen versierd met dennengroen. 
   De adventsperiode wordt beschouwd als een tijd van inkeer en boete, waarin 
dus verwachtingsvol uitgekeken wordt naar de aangekondigde geboorte van 
Christus. In de kerk maar ook thuis worden vaak bijbelse teksten gelezen die 
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betrekking hebben op profetieën over de geboorte van Jezus en de aankondiging 
bij Maria. De liturgische kleur van deze periode is paars. 
Adventskalenders 
Vrij wijd verbreid is de traditie van de adventskalender, die wordt gebruikt om de 
dagen voorafgaand aan kerst af te tellen. Deze kalender begint op 1 december of 
op de eerste adventszondag. Vaak bevat elke dag een luikje of deurtje dat 
geopend mag worden om een verrassing te onthullen. Ook de adventskalender is 
vanuit Duitsland naar onze contreien overgewaaid. Daar verschenen in de 
negentiende eeuw de eerste kalenders. Volgens het boek Adventskalender im 
Wandel der Zeit (2007) werd de oudst bekende getekende adventskalender al in 
1851 in de handel gebracht. Bij veel vroege exemplaren moesten kinderen iedere 
dag een plaatje uitknippen en vervolgens op de juiste datum plakken. 
Vanaf ongeveer 1920 werden adventskalenders met deurtjes en luikjes 
geïntroduceerd en tijdens de Tweede Wereldoorlog lieten de nazi’s, die onder 
meer problemen hadden met Jezus’ joodse afkomst en meenden dat het 
kerstfeest oude Germaanse tradities verdrong, speciale kalenders ontwikkelen 
waarop bijvoorbeeld oude Germaanse sprookjes en nationaal-socialistische 
liederen centraal stonden. Na de oorlog keerden de oude adventskalenders weer 
terug en waaide de traditie ook over naar andere landen. 
     Informatie uit Historiek (internet)
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


