Contactblad

van de Protestantse Gemeente
te Nigtevecht

www.kerknigtevecht.nl

Zaterdag 2 mei 2026 70¢ jaargang, nr. 5

Zondag 3 mei KERKDIENSTEN

10.00 uur ds. A. Christ, Katwijk aan Zee

Collecten :1¢ KIA Noodhulp Myanmar; 2¢ Kerk

Koffie en creche: Gerda en Hijmen van Lindenberg
Zondag 10 mei
10.00 uur ds. S. van Meggelen, Bussum
Collecten : 1° Plaatselijk bijzonder kerkwerk; 2¢ Kerk
Koffie: Nelleke Nobel; Creche: Henk den Hartog

! b.k !@ Donderdag 14 mei HEMELVAARTSDAG
& LTEA "“ff 8.30 uur Hemelvaartsontbijt in het Verenigingsgebouw
. 9.30 uur ds. H. Koolhaas, Aalsmeer

Collecte: Voedselbank

Zondag 17 mei
10.00 uur ds. L.L. van den Dool, Amsterdam

Collecten :1° Plaatselijk bijzonder kerkwerk; 2¢ Kerk N O :
Koffie en créche: Netty Robijn ‘*’;;“-‘»—Jf ?,./-';f

Zondag 24 mei PINKSTEREN 0§ ﬁg

10.00 uur ds. R. de Vos uit Weesp MR 'ﬂ

Collecten :1¢ Zending SDOK; 2¢ Kerk i il 2 /

Koffie en créche: Marian en Bram Kruijning . 1&‘, M) b }\\
[

Zondag 31 mei
10.00 uur ds. S. Jumelet, Zaltbommel

Collecten : 1¢ Stichting Dorcas; 2¢ Kerk

Koffie: Henk Holtmanns; Créche: Nieske Veldhuisen
Zondag 7 juni Viering Heilig avondmaal
10.00 uur ds. W.P. Vermeulen, Utrecht
Collecten :1¢Wilde Ganzen; 2¢ Kerk
Koffie en créche: Jos van der Linden en Marieke van der Bijl
De diensten zijn ook mee te luisteren en te bekijken via ‘Kerkdienstgemist.nl’.



OVERDENKING

Ga dan heen
De grote opdracht die Jezus geeft aan Zijn apostelen vlak voor Hij naar de hemel
gaat, is ook nu nog actueel.

Matthels 28:16-20 (HSV) De opdracht aan de discipelen “"En de elf discipelen zijn
naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had. En toen zij
Hem zagen, aanbaden zij Hem, maar sommigen twijfelden. En Jezus kwam naar
hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.
Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en
van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in
acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de
wereld. Amen”. Jezus zendt Zijn discipelen uit. Hij weet dat Hij spoedig zal
worden opgenomen in de hemel, waar Zijn Vader is. Hij zal Zijn Geest zenden en
Die zal Zijn discipelen aanvuren en voorzien van alles wat nodig is om het
Evangelie verder te brengen. De hele wereld moet het weten: Jezus leeft! De
hele wereld moet horen dat de offerdienst niet langer nodig is, omdat Christus
voor de zonden van de mensen heeft betaald. 'Trek heel de wereld rond en
verkondig het goede nieuws aan alle schepselen.’(Markus 16:15 NBV21). Wat
een immense opdracht, maar God voorziet. Hij leidt de voeten van hen die gaan.
Hij geeft de woorden om te spreken. Hij bewerkt de harten en schenkt het
geloof. God roept, en Hij wil dat Zijn volgelingen Hem gehoorzamen en
vertrouwen.

Vertrouw jij erop dat God Zelf zal voorzien in dat waartoe Hij je uitzendt?
Misschien ben je allereerst geroepen in je gezin, in je buurt, in je kerk of het
dorp waar je woont. Misschien roept Hij je voor ons land of over grenzen. Maar
als Hij roept, ben je dan bereid om te zeggen: 'Hier ben ik, zend mij!’?

Vraag: als je de opdracht: '‘Ga dan heen....” toepast op je eigen leven, waar en bij
wie ligt dan op dit moment je (eerste) roeping?

Uit: God van trouw, Nieske Selles-ten Brinke

VANUIT DE GEMEENTE

We willen meeleven met de gemeenteleden die met
langdurige of ernstige ziekte of zorgen te maken
hebben. Voor een ander niet altijd zichtbaar of we
weten het niet altijd van elkaar. Als u graag een
gesprek wilt, kunt u dat aangeven bij dominee De Vos
aangeven of bij een van de ouderlingen.
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die deze maand hun eindexamens doen. Een
spannende tijd!!
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Al heeft Hij ons verlaten,
Hij laat ons nooit alleen.
Wat wij in Hem bezaten

is altijd om ons heen
als zonlicht om de bloemen
een moeder om haar kind.

Teveel om op te noemen

Zijn wij door Hem bemind.

Al is Hij opgenomen,
Houd in herinnering,
dat Hij terug zal komen,
zoals Hij van ons ging.
Wij leven van vertrouwen,
dat wij zijn majesteit
van oog tot oog aanschouwen
in alle eeuwigheid. (Lied 663)

RONDOM DE DIENSTEN

Deze maand is wel een heel bijzondere maand, want we hebben zelfs twee
christelijke feesten om te vieren: Hemelvaartsdag en Pinksteren! Christus is
naar de hemel gegaan om voor ons een plaats te bereiden. Hij zit aan de
rechterhand van Zijn Vader en bidt voor ons. Zo heeft Hij de Vader gebeden om
de Trooster, de Heilige Geest, te zenden. Met Pinksteren vieren we dat de Heilige
Geest is uitgestort. En door de kracht van Zijn Geest zoeken we naar de dingen
die boven zijn, waar Christus is. En wat een bemoediging te mogen geloven dat
de Heilige Geest ons wil troosten en altijd bij ons wil blijven.

Komende zondag 3 mei hoopt voor te gaan ds. A. Christ uit Katwijk. Een week
later 10 mei hoopt ds. Saskia van Meggelen uit Bussum voor te gaan.

Donderdag 14 mei vieren we Hemelvaartsdag en zal ds. Koolhaas uit
Aalsmeer in de dienst voorgaan. Vooraf kan je deelnemen aan het
hemelvaartontbijt. Zondag 17 mei hoopt voor te gaan ds. L. L. van den Dool
uit Amsterdam. Eerste Pinksterdag, zondag 24 mei hoopt voor te gaan

ds. R. de Vos uit Weesp. In deze feestelijke dienst zal ook de trompettist Michel
zijn medewerking verlenen. Op zondag 31 mei hoopt voor te gaan ds. Jumelet
uit Zaltbommel. We wensen elkaar zo opbouwende en gezegende diensten toe.

VAN DE KERKENRAAD

Verkiezing ambtsdragers

Zoals al eerder vermeld is, zijn er een aantal kerkenraadsleden aftredend en niet
herkiesbaar. Bij de kerkrentmeesters is dat Ina Boshuizen en is er de vacature
van Henny den Hartog. Bij de ouderlingen zijn aftredend en niet herkiesbaar
Esther Bergmeijer en Peter de Haan. We hopen we de vacatures die ontstaan
weer spoedig opgevuld te krijgen.

We vragen aan de gemeente om namen van geschikte kandidaten in te dienen,
maar voel je/u ook vrij om je/u zelf aan te melden voor een ambt. Dat kan door
een mail naar info@kerknigtevecht, of door één van de kerkenraadsleden aan te
spreken.




DIACONIE

Opbrengsten collecten kerkdiensten:

29 maart Plaatselijk bijzonder kerkwerk € 56,-
3 april Wilde Ganzen € 99,10
5 april Helpt U Hopen... € 118,75
12 april Stap Verder (A'dam Z-0) € 71,75
19 april Plaatselijk bijzonder kerkwerk € 100,50

Uw gift kunt u overmaken naar het rekeningnummer van de diaconie:
NL25RAB00373738471 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Nigtevecht

U kunt eventueel het collectedoel waaraan u wilt doneren vermelden.

Bijzondere collecten

= 3 mei KIA Noodhulp Myanmar
Vrijheid : Op 5 mei vieren we dat wij al ruim 80 jaar in vrijheid leven. Veel mensen
op deze wereld leven in een situatie van oorlog of geweld. Daarom collecteren we
vandaag voor mensen die lijden onder het langdurige - en vaak vergeten - conflict in
Myanmar.
Kliniek biedt noodhulp aan viuchtelingen uit Myanmar
Door het voortdurende geweld in Myanmar tussen leger en rebellen, zijn miljoenen
mensen op de vlucht geslagen in eigen land, maar ook naar buurland Thailand. Alleen
al in de omgeving van Mae Sot net over de grens verblijven 250.000 mensen uit
Myanmar met hun gezinnen. Daar biedt een kliniek hulp aan vluchtelingen. De kliniek
biedt gratis medische hulp aan mensen die geen geld hebben. Ook wordt vanuit
mobiele klinieken hulp geboden bij bevallingen, medische zorg, fysiotherapie en
gezondheidsvoorlichting. Dagelijks behandelen ze 300 patiénten. Mensen worden
geholpen in hun eigen taal en hoeven niet bang te zijn om opgepakt te worden.
Vincent (19) verloor zijn oog en been doordat hij op een landmijn stapte. Nu krijgt hij
een nieuw kunstbeen. Kinderen zonder registratiepapieren krijgen een
geboortebewijs. Dat is heel belangrijk, want daarmee krijgen ze recht op onderwijs
en gezondheidszorg.
Met de opbrengst van deze collecte steun je het werk van Kerk in Actie in Myanmar
en andere noodhulp-projecten. Help je mee? Geef in de collecte of maak je gift over
op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. noodhulp vluchtelingen
Myanmar. Bedankt voor je bijdrage.
Lees meer op: kerkinactie.nl/vluchtelingenmyanmar

= 31 mei Stichting Dorcas
Dorcas investeert in duurzame verandering in het leven van mensen die achtergesteld
worden. Bij armoede, uitsluiting en crisis creéren we mogelijkheden voor hen om tot
bloei te komen. Zo volgen we Jezus Christus. Wij werken aan verandering op 3
niveaus. We creéren mogelijkheden voor mensen om zichzelf te ontwikkelen, en
voorzien waar nodig in de eerste levensbehoeften. Daarnaast investeren we in
veerkrachtige gemeenschappen die zichzelf organiseren en samen werken aan
oplossingen. En we bouwen aan een rechtvaardige samenleving, waarin iedereen de
kans krijgt om mee te doen. Wij werken in Oost-Europa, Oost-Afrika en het Midden-
Oosten, waar wij jaarlijks ongeveer een miljoen mensen bereiken. We hebben
vestigingen in 14 landen die worden geleid door lokale collega’s. Hier investeren we in
veerkrachtige gemeenschappen, waarin iedereen kan meedoen. Bij een ramp of crisis
verlenen we noodhulp en dragen we bij aan wederopbouw. Tegelijkertijd investeren
we in structurele oplossingen voor armoede en uitsluiting. Bij alles wat we doen staan
daadkracht, integriteit en liefde centraal.
In Nederland is Dorcas een beweging van tienduizenden betrokkenen, waar iedereen
op zijn eigen manier aan bijdraagt. Samen met enthousiaste en bevlogen vrijwilligers,
partners, kerken, bidders, gevers en medewerkers komen wij in actie voor mensen in
nood. Samen zijn wij Dorcas. We geloven in de kracht van God. En daarom geloven
we in de kracht van mensen



COMMISSIES

Zendingscommissie:

24 mei Collecte voor SDOK (Stichting de ondergrondse Kerk)
SDOK dient vervolgde christenen over de hele wereld en verbindt christenen in
Nederland met hen. Wereldwijd worden christenen achtergesteld,
gevangengezet, mishandeld of vermoord vanwege hun geloof in Jezus Christus.
SDOK staat naast hen met praktische hulp en bemoediging. Zij steunen direct
getroffenen en geven hen de hulp die zij nodig hebben. Voorbeelden van hun
werk zijn bijvoorbeeld de Medische hulp aan 15 slachtoffers na een bomaanslag
op christenen in Pakistan. Ook deelt SDOK motorfietsen uit aan voorgangers en
evangelisten zodat ze sneller en veiliger de afgelegen gemeenten kunnen
bezoeken die ze dienen.

Met een vriendelijke groet, de zendingscommisie

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Ontvangen collecten

29 maart € 47,- Giften per bank

5 april € 109,60 | €30,- voor het Contactblad
12 april € 82,40

19 april € 69,50

Collectebonnen
= Vel van 20 stuks a € 0,50; € 10,-; 20 stuks a € 1,50; € 30,- en 20 stuks a € 3,-; € 60,-, te bestellen
door het totaalbedrag over te maken op bankrekeningnummer: NL30 INGB 0000 519 303, t.n.v.
college van kerkrentmeesters, met de vermelding van het aantal en het type bonnen
De bonnen kunt u bij Ina Boshuizen ophalen of worden thuisbezorgd.
U kunt een e-mail sturen naar: penningmeester@kerknigtevecht.nl met uw bestelling.

DIVERSEN

Hemelvaartsontbijt

Nadat er twee jaar een Hemelvaartsontbijt
georganiseerd is, willen we deze nieuwe traditie
voortzetten. Het is voor iedereen uit Nigtevecht.

We nodigen jullie allemaal van harte uit om gezellig
te komen ontbijten, op:
donderdag 14 mei aanstaande om 8.30 uur, dus op
Hemelvaartsochtend, in het Verenigingsgebouw,
naast de kerk.

Aansluitend gaan we naar de kerk.

Met een vriendelijke groet, Gerda, Ria en Nieske
= Deelname is gratis, maar wilt u/jij graag wel even doorgeven of
u/je mee komt eten voor dinsdag 12 mei aanstaande, zodat we
er rekening mee kunnen houden met de inkopen.

Aanmelden kan bij Nieske Veldhuisen. Tot ziens!



KRINGEN

Gebedskring

Afgelopen seizoen hebben we ongeveer om
de drie weken een gebedskring mogen
organiseren. Ik ben dankbaar, dat we dit in

vrijheid kunnen doen te weten dat het op a5en i N
zoveel plekken in de wereld onmogelijk is en | VOO dur cijce e b oy NG5 tenf i

. ) : Orgen Zonde” ~ B  VEILIRSen» :
vaak in het geheim moet plaatsvinden. heeft Vorgowen |

Onder de toren in de kerk staat een
gebedsdoosje waar je briefjes in kan doen
met gebedspunten.

Afgelopen gebedsavond zaten er drie mooie,
ontroerende gebedspunten in het doosje,
geschreven door kinderen.

Klein en groot kan hier gebruik van blijven
maken zodat we dit kunnen meenemen als
we samen tot God bidden.

Iedereen is van harte welkom op de laatste
twee avonden van dit seizoen.

Deze zijn op maandag 18 mei en maandag 8
juni om 20.00 uur in de kerk.

Hartelijke groeten, Dianne Kroon
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Bevrijdingsdag

Aan tafel

Woensdag 13 mei 17.00 - 19.30 uur in het Verenigingsgebouw.
Met elkaar gezellig en lekker eten voor de ouderen van Nigtevecht.
Gerda en Joyce koken een 3 gangen menu voor U!

Kosten €10,- per persoon
3 gangen menu en een drankje
Vooraf aanmelden bij Joyce




BIJBELLEESROOSTER

mei

3 | zondag Hebreeén 8:1-6 21 | donderdag | Hebreeén 11:13-22
4 | maandag Hebreeén 8:7-13 22 | vrijdag Hebreeén 11:23-40
5 | dinsdag Hebreeén 9:1-14 23 | zaterdag Hebreeén 12:1-13
6 | woensdag Hebreeén 9:15-28 24 | zondag Hebreeén 12:14-29
7 | donderdag | Psalm 39 25 | maandag Hebreeén 13:1-16
8 | vrijdag 1 Petrus 2:11-17 26 | dinsdag Hebreeén 13:17-24
9 | zaterdag 1 Petrus 2:18-25 27 | woensdag Exodus 31:18-32:14
10 | zondag 1 Petrus 3:1-12 28 | donderdag | Exodus 32:15-24
11 | maandag 1 Petrus 3:13-22 29 | vrijdag Exodus 32:25-35
12 | dinsdag Hebreeén 10:1-10 30 | zaterdag Exodus 33:1-11

13 | woensdag Hebreeén 10:11-18 31 | zondag Exodus 33:12-23
14 | donderdag | Hebreeén 10:19-25 juni

15 | vrijdag Hebreeén 10:26-39 1 | maandag Exodus 34:1-9

16 | zaterdag 1 Petrus 4:1-11 2 | dinsdag Exodus 35:10-26
17 | zondag 1 Petrus 4:12-19 3 | woensdag Exodus 35:27-35
18 | maandag 1 Petrus 5:1-14 4 | donderdag | Mattels 8:2-13

19 | dinsdag Psalm 47 5 | vrijdag Mattels 8:14-22
20 | woensdag Hebreeén 11:1-12 6 | zaterdag Mattels 8:23-34

AGENDA
Tienerclub Vrijdag 8 mei, 19.30-21.30 uur, Verenigingsgebouw

Aan Tafel voor ouderen

Woensdag 13 mei, 17 - 19.30 uur, Verenigingsgebouw

Gebedskring

Maandag 18 mei, maandag 8 juni (laatste van het seizoen),
20 uur, Kerk

On Track

Donderdag 28 mei 17-19 uur Verenigingsgebouw

Club XL

Vrijdag 26 juni, 20 uur, Verenigingsgebouw

KIJK-TIP

Serie op televisie:
Moderne profeten

Wat betekent het om een stem van hoop te laten
klinken in een tijd van onrust en polarisatie?
Theoloog en scriba van de Protestantse Kerk Kees
van Ekris verkent de boodschap van mensen die in
hun tijd richting gaven met moed, geloof en morele

verbeeldingskracht.

De afleveringen gaan over Diettrich Bonhoeffer,
Martin Luther King, Majoor Bosshardt, Henri
Nouwen enz. Terug te kijken via NPO Start.




